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Hoofdstuk 1
 
Een zachte warme bries streek langs mijn gezicht en toen ik mijn ogen opende, duurde het even voordat ik me realiseerde waar ik was. Ik strekte mijn hand uit naar mijn nachtkastje en pakte mijn telefoon. Wat? Nog maar zeven uur? Kon ik nou zelfs op vakantie niet gewoon uitslapen? 
Met een zucht zwaaide ik mijn benen over de rand van het bed en stond op. Mopperend verzamelde ik de kledingstukken die her en der over de vloer lagen en gooide ze over de stoel in de hoek.
 
'Flo? Waarom ben je al wakker?' hoorde ik achter me. 
'Ga maar weer slapen lieverd. Ik ga even douchen.' 
Ik hoorde een instemmend gemompel en liep naar de badkamer, waar ik de douche aanzette. Terwijl het warme water van de douche over mijn lichaam liep, voelde ik de kater langzaam wegtrekken en werd ik langzaam maar zeker wat wakkerder. Even later stond ik met een handdoek om me heen gewikkeld voor de wastafel en rommelde wat in mijn toilettas, tot ik hetgeen wat ik zocht gevonden had. 
 
'Flo, waar ben je?' hoorde ik in de kamer naast me. 
Ik drukte de pil van die dag uit de pilstrip en gooide de strip met de rest van de pillen weer terug. Ik liet het kleine pilletje in mijn hand heen en weer rollen. Toch gek, dat iets wat zo klein was, zoveel zou kunnen veranderen. Ik voelde ineens een hand op mijn heup en schrok op. 
'Och hier ben je, ik was je ineens kwijt in bed. Heb je goed geslapen?' 
Ik keek in de spiegel naar Thomas, mijn kersverse echtgenoot, die achter me stond. Ik glimlachte en knikte, waarna hij naar mijn hand keek met daarin mijn anticonceptiepil. 
'Wat is er met die pil aan de hand? Is hij niet goed meer?' Ik haalde mijn schouders op: 
'Jawel, dat wel.. Maar ik wil hem niet innemen.' 
Hij draaide me om en gaf me een kus. 
'Liefje, we hebben het hier toch al over gehad? We hebben het nu echt te druk. Jij hebt je baan in het ziekenhuis en ik ben ongeveer 2 weken per maand weg. We gaan voor een kindje op het moment dat we er ook beide tijd voor hebben. Bovendien is ons huis nog niet eens af.'  
Ik slaakte een zucht van teleurstelling en haalde mijn schouders op. 
'Floortje, onze tijd komt nog wel. Echt, neem die pil gewoon en geniet een beetje. We zijn wel op huwelijksreis hier he?'  
Terwijl Thomas naast me stond, deed ik de pil in mijn mond en spoelde hem weg met water. Hij glimlachte naar me en zette de douche aan, waarna hij eronder stapte.
 
Ik weet ook niet waarom die kinderwens van mij ineens zo sterk was. Of eigenlijk wist ik dat dondersgoed, maar snapte ik het niet helemaal. Ik had altijd heel erg hard geroepen dat ik eerst mijn studie wilde afmaken, daarna een goede baan wilde vinden en dat ik daarna heel misschien ooit wel eens kinderen zou willen. Maar in de afgelopen tijd vlogen de babyshowers me om de oren en ging de ene na de andere collega van mijn afdeling op zwangerschapsverlof. 
Toch realiseerde ik me pas dat mijn wens zo sterk was toen mijn baas grapte dat ik maar niet zwanger moest raken omdat we het met nog minder personeel niet zouden redden. Thomas had altijd gezegd dat hij heel graag kinderen wilde, maar toen ik die avond thuis kwam en zei dat ik er na onze bruiloft aan wilde beginnen, reageerde hij ineens heel terughoudend. Hij schoof het af op zijn nieuwe baan en het feit dat hij eigenlijk nooit thuis was, maar ik had het gevoel dat het dieper zat. In de weken daarna hadden we er een aantal keren ruzie over gehad, totdat we de afspraak maakten het er pas na de bruiloft weer over te hebben en het een beetje op de achtergrond geraakt was. 
Maar nu we hier waren en hij het er dus nog steeds niet over wilde hebben, voelde ik toch een beetje een steek. Hoelang zou ik nog moeten wachten?
 
Ik trok mijn jurk aan en haalde een borstel door mijn haar. Daarna liep ik de slaapkamer uit en pakte mijn tas. Even keek ik rond waar Thomas uithing, totdat ik hem op het balkon zag staan waar hij zo te zien druk in gesprek was. Hij had een witte handdoek om zijn middel geslagen die sterk afstak tegen zijn jaloersmakende gebruinde huid. De afgelopen maanden waren voorbij gevlogen en ik vond het zo'n gek idee dat we nu getrouwd waren. We kenden elkaar nog maar twee jaar en het was slechts een half jaar geleden dat hij me ten huwelijk had gevraagd.  
Nu was onze bruiloft al achter de rug en zou ons leven samen starten. In alle opzichten waren we het perfecte stel, allebei een goede baan, ik als kinderarts in het ziekenhuis en hij als directeur van een marketingbedrijf. We hadden samen mooie reizen gemaakt, we lieten een prachtig huis bouwen en hadden een geweldige vriendengroep. Maar waarom bleef het dan zo knagen? Waarom kon ik niet gewoon genieten en gelukkig zijn? Waarom moest het allemaal zo snel?
 
Ik hoorde de balkondeur opengaan en zag hem een beetje schrikken dat ik al op hem stond te wachten. Snel mompelde hij een gedag in zijn telefoon en hing op, waarna hij zijn grote lach weer opzette. 
'Ben je alweer een beetje opgevrolijkt schatje?' 
Ik knikte en spoot nog wat van mijn favoriete parfum op. 
 
'Wat ben je afwezig' zei hij nadat de ober ons een glas sinaasappelsap had gebracht. 
'Je zit toch niet nog steeds aan baby's te denken he?'  
Ik rolde met mijn ogen. 'Wat wil je nou dat ik zeg? Ja, ik wil heel graag een baby en ik weet heel goed dat we het beide druk hebben, maar ik denk dat we het echt wel gaan redden allemaal. We zijn toch niet de enige mensen met een drukke baan en kinderen.'  
Hij schrok zo te zien van mijn woorden en opende zijn mond, maar voor hij wat kon zeggen onderbrak ik hem: 
'En ja, ik weet dat je nu over het huis wil beginnen, maar een zwangerschap duurt 9 maanden en ik ga er niet vanuit dat het meteen in de eerste maand lukt, dus voordat de baby er dan is, zijn we ruim een jaar verder en dan is het huis al lang klaar.' 
'Maar Flo...' 
'Nee Thomas, ik weet dat je nu met een excuus wil komen, maar het feit is dat jij al een jaar op elke verjaardag loopt te verkondigen dat jij graag kinderen wil en dat ik alleen maar met mijn carrière bezig ben, terwijl het precies andersom is. Als je denkt dat jij er nog niet klaar voor bent is dat prima, maar kom dan alsjeblieft niet steeds met allerlei smoesjes waarom het niet kan.’
Hij legde een hand op mijn been en lachte naar me. 
'Ben je nu klaar mevrouw?’
Ik sloeg mijn armen over elkaar heen en zuchtte. 
 
'Goed zo, je hebt gelijk. We hebben geen excuses meer om het niet te doen en we willen het beide heel graag! Dus laten we er maar gewoon voor gaan!’
 
 
 
 

Hoofdstuk 2
 
Tien maanden later.
 
Ongeduldig stond ik in de rij bij de drogist met een zwangerschapstest in mijn handen. Zou het deze keer dan raak zijn? Zou het dan eindelijk na al die maanden proberen gelukt zijn? Ik kreeg het ineens warm en voelde een vlaag van misselijkheid opkomen. Ik ritste mijn dikke winterjas open en deed mijn sjaal wat losser. 
Bij de kassa stond een vrouw de medewerkster uit te horen over alle mogelijke bijwerkingen van een tube aambeiencrème uit haar overvolle mand. Ongeduldig stond ik met mijn voet te wiebelen. Het leek al zolang geleden dat we tijdens die warme zaterdagochtend op huwelijksreis besloten ervoor te gaan. Meteen daarna waren we teruggegaan naar de hotelkamer en hadden we samen de overgebleven pillen door het toilet gespoeld. 
De resterende twee weken van de vakantie hadden we besteed aan een heleboel oefenen tussen de lakens en stiekem had ik gehoopt dat ik zwanger van huwelijksreis zou terugkomen, maar twee dagen na thuiskomst werd ik ongesteld. Sindsdien had ik hier elke maand gestaan, nog voor ik ongesteld zou moeten worden, omdat ik veel te ongeduldig was om te wachten. 
Deze maand had Thomas me verboden om vroegtijdig een test te kopen. Dus ik had keurig afgewacht of ik al dan niet ongesteld werd. Toen ik vandaag twee dagen overtijd was en ik alle kwaaltjes al drie keer gegoogled had, had ik meteen mijn tas gepakt en was ik naar de winkel gerend om een test te halen.
Even snel een test kopen was er dus niet bij, gezien ik al een kwartier in de rij stond. Inmiddels was de aambeiencrème vrouw klaar met de ene tube en pakte ze het volgende product uit haar mandje om over te zeuren. 
Ik hield het niet meer, ik rende naar voren in de rij, liet de test zien, legde ruim voldoende geld op de toonbank en liep de winkel uit. Snel fietste ik naar huis, met mijn hart bonzend in mijn keel. Wat als het deze keer eindelijk raak was? Wanneer was ik dan uitgerekend? Ik rekende in mijn hoofd snel de maanden uit. Het was nu november, dan zou het een juli baby worden. Zo leuk! Een kindje in de zomer! Thuis gooide ik mijn jas op tafel, ik haalde de test uit de verpakking en rende naar de wc. Ik had in de afgelopen maanden al zoveel testen gedaan dat ik de gebruiksaanwijzing uit mijn hoofd wist. 
Op de wc trok ik mijn broek naar beneden en hield ik het teststaafje tussen mijn benen. Ik had die ochtend expres veel gedronken en ik moest verschrikkelijk nodig plassen. Ik haalde de test tussen mijn benen weg, droogde hem een beetje af en legde hem op het aanrecht.
 
Ik liep wat heen en weer, terwijl ik mijn uiterste best deed om niet op de test te kijken. Een juli baby, zou het een jongetje of een meisje zijn? Ohh misschien als het een meisje zou zijn, had ze wel net zulke blonde krullen als Thomas! Of een jongen met mijn blauwe ogen. Dan zou ik in de lente heerlijk met mijn buik kunnen showen en als de baby er was kon ik er buiten mee wandelen als het mooi weer was. Elk jaar zouden we met de verjaardag kunnen gaan barbecueën! Of misschien waren we dan wel op vakantie. 
Ik legde een hand op mijn buik en bedacht me hoe leuk het zou zijn als ik eindelijk zwanger was. Ik keek op mijn horloge en zag dat de vijf minuten om waren. Ik rende naar de tafel en draaide de test om. Ken je die wasmiddel reclame waarbij ze zeggen dat je was witter dan wit wordt? Nou, zo wit was deze test dus ook. 
Ik tuurde nog even goed of ik echt niks zag. Maar nee, één streepje en verder niks. Ik zuchtte diep en bedacht me dat ik alsnog wel zwanger kon zijn. Ik was immers nog steeds niet ongesteld en al die kwaaltjes die ik  googlede waren toch 
echt zwangerschapskwaaltjes! Of misschien deed de test het gewoon niet goed! 
 
Ja! Dat moest het zijn. Ik schudde nog een test uit de verpakking en perste er op de wc een paar laatste druppels uit. Deze keer bleef ik met de test in mijn hand staan. Ik tuurde naar het schermpje waar de controlestreep verscheen, maar waar de tweede streep uitbleef. Zou het dan toch te vroeg zijn om te testen?
Ik gooide de testen in de prullenbak en plofte op de bank. Mijn grijze kat Bobbie kwam meteen bij me zitten en legde zijn hoofd in mijn handen.
 'Jij wil ook graag een klein babyvriendje he?' zei ik tegen hem. 
 
Mijn telefoon trilde en ik zag dat Thomas een berichtje stuurde:
He Floortje! Ennnn, was de test positief?
Love you!
 
Op dit soort momenten baalde ik zo dat hij zo vaak in het buitenland zat voor zijn werk. Ik stuurde een huilende smiley terug en legde mijn telefoon weg. Tien maanden waren er inmiddels voorbij en mijn hele omgeving leek zwanger te worden. De ene na de andere vriendin zette op Facebook dat ze een kindje verwachtte en steeds vaker kreeg ik de vraag wanneer wij nou eens aan kinderen begonnen. Ik merkte dat er een traan over mijn wang liep en veegde hem boos weg. Waarom lukte het nou niet? Waarom leek het voor iedereen zo vanzelfsprekend om een baby te krijgen en wilde het bij mij gewoon niet? Mijn telefoon trilde weer en ik zag dat Thomas een hartje had gestuurd. Morgen zou hij eindelijk weer thuis komen en ik keek er ontzettend naar uit, want juist op dit soort momenten miste ik hem verschrikkelijk. Ik kriebelde Bobbie wat achter zijn oren en terwijl hij zich op mijn schoot nestelde, voelde ik me even ontzettend eenzaam. Als ik nu maar iemand had waarmee ik hierover kon praten. 
 
Ik klapte mijn laptop open en tikte 'Waarom lukt het me niet om zwanger te worden?' in. De eerste link die  bovenaan stond leidde me naar een forum. Ik las een paar verhalen en voelde een soort opluchting dat ik niet de enige was. Ik ging naar het aanmeldscherm en maakte een account aan. Daar moest ik ook wat info over mezelf invullen en na even twijfelen schreef ik:
 
Hoi! Ik ben Florine! Ik ben 28 jaar en getrouwd met Thomas. Samen met onze kat Bobbie wonen we in ons net opgeleverde nieuwbouwhuis. Inmiddels zitten we in ronde 10 om zwanger te raken van ons eerste kindje. Ik hoop hier vrouwen te vinden die in dezelfde situatie zitten als wij.
 
Ik voelde wat kramp onderin mijn buik en ik liep weer terug naar de wc. Terwijl ik me afveegde, zag ik dat het toilet papier rood was. 
 
Teleurgesteld liep ik terug naar de laptop, waar ik ronde 10 verving door ronde 11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3
  
'Misschien moeten we toch maar een keer naar de dokter, dit duurt wel erg lang zo!’
 'Nou dat is een warm welkom!' zei Thomas.
 Hij kwam net binnengelopen en hing zijn jas aan de kapstok. 
'Sorry!' zei ik terwijl ik hem omhelsde. 
 
De hele avond en hele nacht was ik aan het piekeren geweest waarom het nou niet lukte. Ik wilde het niet toegeven, maar stiekem begon het mijn leven een beetje te beheersen. Alles waar ik aan kon denken was zwanger worden. 
 
'Misschien is het wel een goed idee om eens naar de huisarts te gaan. Gewoon om wat dingen uit te sluiten!' zei hij. 
Hij pakte zijn tas en haalde er een heel klein doosje uit. 
'Hier ik heb wat voor je.' 
Ik pakte het doosje aan en toen ik hem open maakte zat er een prachtige ketting in met een klein diamantje. Ik zoende hem en terwijl ik voor de spiegel ging staan, deed hij de ketting bij me om. Even keek ik haar ons spiegelbeeld.
 
We konden qua uiterlijk niet meer van elkaar verschillen. Hij zag eruit als een eeuwige surfer met zijn halflange blonde krullen en zijn altijd zongebruinde huid. Terwijl ik met mijn lange rode haar en bleke huid eruit zag alsof ik nooit in de zon kwam. Het enige zomerse aan mijn uiterlijk waren mijn vele sproetjes, iets waar ik vroeger een hekel aan had gehad, maar waar ik steeds meer van was gaan houden. 
Hij knuffelde me en terwijl hij boven zijn spullen ging uitpakken, sloeg ik de laptop open. De pagina van het forum stond nog open en ik zag dat ik een berichtje had van een gebruiker die Dani1986 heette. Terwijl ik het berichtje opende hoorde ik Thomas van de trap af komen. Hij had zijn pak alweer aan en een koffer in zijn hand. 
'Echt? Je bent net thuis! Ga je nu alweer aan het werk?' zei ik verontwaardigd. 'Ja, ik ga even snel naar kantoor op en neer, even kijken of ze het de afgelopen weken hebben gered zonder mij, ik ben voor de lunch weer terug, maak je wat lekkers?’
Ik rolde met  mijn ogen en negeerde zijn gedag voor hij de deur uitliep.
Ik opende de laptop weer en las het berichtje.
 
He Florine!
Leuk om kennis te maken. Ik ben Danielle, 32 jaar en ik zit net als jij in ronde 11. Ben jij al eens naar het ziekenhuis geweest voor onderzoeken?
 
Ik typte een berichtje terug:
 
He Danielle! Bedankt voor je berichtje! Nee, ik ben nog niet naar het ziekenhuis geweest, maar ik wil dat binnenkort wel doen en jij dan?
 
Ik wachtte een tijdje op antwoord, maar toen ik zag dat Danielle offline was, klikte ik de site weg. Ik pakte mijn telefoon en belde de huisarts voor een verwijzing naar het ziekenhuis. Die kon ik de volgende ochtend ophalen. Daarna rommelde ik wat in de keuken en maakte ik alvast? wat lunch klaar voor mezelf en Thomas.
Maar toen hij niet op mijn berichtjes reageerde en om twee uur nog niet thuis was, besloot ik zelf maar te gaan eten. Ik had een lange dienst voor de boeg in het ziekenhuis en zou waarschijnlijk niet echt veel tijd hebben voor een fatsoenlijke avondmaaltijd. Toen Thomas om zes uur nog niet thuis was, schreef ik hem een briefje dat zijn eten in de magnetron stond en vertrok ik naar het ziekenhuis.
 
Ik werkte als kinderarts in een heel groot ziekenhuis. Ik had ooit een opleiding verpleegkunde gedaan en toen ik tijdens mijn stage een dag met een kinderarts meegelopen had vond ik dat werk zo geweldig dat ik besloot door te leren en daarvoor te gaan. Ik deed dit werk inmiddels twee jaar en vond het nog steeds elke dag heerlijk. Het werken in de zorg zat een beetje in mijn genen. Mijn hele familie werkte namelijk in deze sector. Mijn moeder was diëtiste en mijn vader was hoofd chirurgie, dus ergens was het wel heel erg gek geweest als ik voor iets totaal anders had gekozen. Natuurlijk was het werk af en toe heel erg zwaar, vooral als ik jonge patiëntjes of hele zieke kinderen moest behandelen, maar tegelijkertijd voelde het ontzettend dankbaar dat ik op deze manier iets voor ze kon doen.
 
Om acht uur in de avond stuurde Thomas een berichtje dat hij thuis was en dat het eten goed gesmaakt had. Onze rare werktijden waren het enige waar ik me zorgen over maakte als we een baby zouden krijgen. Thomas maakte enorm lange dagen en zat veel in het buitenland en ik had hele onregelmatige werktijden. Maar goed, we moesten eerst maar eens kijken of het zou lukken om een baby te krijgen. 
 
Tijdens mijn pauze logde ik via mijn telefoon in op het forum en zag dat ik een berichtje terug had van Danielle. Ze stuurde dat het misschien makkelijker was om elkaar toe te voegen op Facebook omdat het een beetje lastig kletsen was via het forum. Ik stuurde haar mijn gegevens en even later had ik een vriendschapsverzoek. Ik vond het best spannend om te zien wie die vrouw nou was, maar ze zag er op de foto heel aardig uit. 
 
We kletsen wat en zo kwam ik erachter dat zij al onderzoeken gehad hadden in het ziekenhuis en dat bij hun het probleem lag bij haar veel oudere man die zich had laten steriliseren na zijn eerste huwelijk. Het was heel erg fijn om eindelijk met iemand te kunnen praten die hetzelfde meemaakte. Het had namelijk ontzettend eenzaam gevoeld dat ik met niemand over mijn probleem kon praten en dat iedereen ons probeerde gerust te stellen met dat het vanzelf wel zou komen. 
De volgende ochtend liep ik vanuit mijn dienst meteen langs de huisarts die naast het ziekenhuis zat om zo mijn verwijzing op te halen. 
 
Zouden we er nu achterkomen waarom het niet lukte om een kindje te krijgen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4
 
De weken verstreken en toen kerst en de jaarwisseling voorbij waren kregen we eindelijk een oproep om naar het ziekenhuis te komen voor de onderzoeken. Tijdens de intake had de arts al aangegeven dat er een hele grote wachtlijst in dit ziekenhuis was en dat het allemaal wel even kon duren, dus ik voelde een enorme opluchting toen de brief eindelijk op de deurmat viel. Die ochtend zaten we samen een beetje zenuwachtig in de wachtkamer. Overal om ons heen zaten vrouwen die overduidelijk zwanger waren en ik vond het best wel spannend dat ik er misschien ook zo bij zou kunnen zitten over een paar maanden. Als alles goed was natuurlijk en dat was nu nog afwachten. 
Want hoe langer het allemaal duurde, hoe meer zorgen ik me maakte of het allemaal wel goed zou komen. Thomas wuifde al mijn zorgen allemaal weg, maar hij was er natuurlijk niet bij als ik elke keer weer huilend met een zwangerschapstest die witter dan wit bleef in mijn handen stond. De ene na de andere vrouw werd opgeroepen en net toen ik wilde vragen wanneer we aan de beurt waren werd ik opgeroepen. 
Een oudere vrouw die zich voorstelde als Anneke, deed de deur open en verwelkomde ons in haar kantoor. We stelden ons voor en namen plaats aan tafel. We liepen wat gegevens bij langs en toen ik vertelde dat ik ook in dit ziekenhuis werkte, kwam het gesprek al snel op gang. Na een heleboel vragen, mocht ik in de stoel gaan liggen om een echo te laten maken. Anneke wilde even kijken of alles goed zat in mijn lichaam en wees een heleboel dingen aan op het scherm. Ze kon gelukkig op het eerste gezicht niks raars zien en en ze raadde ons aan om deze maand mijn menstruatie even af te wachten en daarna terug te komen, omdat ze dan misschien meer kon zien. Ze zou de echo nog even bespreken met een andere gynaecoloog en als die nog wat zou zien zou ik gebeld worden.We spraken af dat volgende keer Thomas ook een potje met zijn zaad moest inleveren om te kijken of het probleem misschien bij hem lag en met een nieuwe verwijzing gingen we weer naar huis.
 
Na het ziekenhuisbezoekje vertrok Thomas weer voor een week naar Zweden. Hij was bezig een nieuwe vestiging van het bedrijf in Stockholm op te zetten en ik had hem in de afgelopen weken amper gezien. We pakten samen zijn tas in en hoewel ik het heel erg jammer vond dat hij weer weg zou gaan, liet ik dat niet teveel aan hem merken. Ik wist dat zodra de nieuwe vestiging klaar was, hij het rustiger zou krijgen en hij meer thuis zou zijn. Ik grapte dat hij, wanneer we de uitslagen hadden, wel steeds naar huis zou moeten vliegen als ik mijn ovulatie had en lachend nam hij afscheid van me. 
Toen ik die avond weer alleen aan tafel zat, besloot ik Danielle weer een berichtje te sturen. In de afgelopen weken hadden we behoorlijk wat afgekletst en het voelde alsof ze al echt een vriendin van me was. Ze bleek een stad verder te wonen, dus we zeiden beide dat het misschien wel leuk was om in de toekomst eens af te spreken. 
Zij was inmiddels met IVF bezig en stiekem was ik wel een beetje jaloers omdat zij nu een grotere kans had om zwanger te raken omdat zij al in het traject zat. Hoewel zij zei dat de kans dat ze van haar man zwanger zou raken, zelfs met IVF heel erg klein was, wat natuurlijk ook wel sneu voor haar was. We kletsen er online wat over wat het probleem bij ons zou kunnen zijn en ze grapte dat als het probleem bij mij lag, dat ze Thomas wel eens wilde lenen tijdens haar vruchtbare dagen omdat ze wel een blonde baby wilde. Ik deed alsof ik haar opmerking grappig vond, maar stiekem vond ik het heel erg pijnlijk. Want wat als het probleem bij mij zou liggen en niet bij Thomas? Dan zou hij dus door mij geen kind kunnen krijgen. Na een paar uur kletsen zeiden we gedag en deed ik mijn laptop uit. Ik had de volgende ochtend een hele lange dienst, dus na een vlugge douche, kroop ik snel mijn bed in. 
 
Terwijl ik me de volgende ochtend aan het klaarmaken was, hoorde ik in de verte het gerinkel van mijn telefoon. Thomas belde elke ochtend om te vragen hoe ik had geslapen en ik ging er van uit dat hij het gewoon was, dus ik ging door met me klaarmaken en besloot hem later terug te bellen. Ik had die nacht heel slecht geslapen door de opmerking van Danielle die me meer dwars zat dan ik wilde toegeven. Zij had makkelijk praten, het was al uitgesloten dat er wat mis was met haar lichaam en zij kon met iedere man zomaar een kind krijgen. Wat als Thomas er ook zo over zou denken als het probleem bij mij lag? Zou hij dan ook maar gewoon op zoek gaan naar een andere vrouw om een kind te maken?
 
Ik deed mijn haar in een staart toen ik weer mijn telefoon over hoorde gaan. Ik liep naar de slaapkamer waar ik hem van het nachtkastje pakte en toen het een onbekend nummer was, nam ik meteen op.
 
'Goedemorgen, spreek ik met mevrouw Hazelaar? Ik ben bang dat ik geen goed nieuws heb...'
 

Hoofdstuk 5
 
Als verdoofd zat ik in de auto naar mijn werk. Anneke, de gynaecoloog, had me net daarvoor gebeld. Het gesprek begon een beetje raar, ze maakt een aantal keren haar excuses en ik snapte niet wat er nou aan de hand was. Uiteindelijk legde ze uit dat de andere gynaecoloog een paar afwijkingen had gezien die ze niet opgemerkt had en ze wilde graag dat ik zo snel mogelijk langs zou komen. Ik sprak af dat ik na mijn dienst meteen zou komen en ging aan het werk. Die ochtend en middag lukte het niet helemaal om mijn hoofd erbij te houden. 
 
Gelukkig was het heel rustig op de afdeling en was er niet veel te doen, want als ik hierdoor fouten had gemaakt was het natuurlijk verschrikkelijk geweest.
Iets na twee uur nam ik plaats op de behandeltafel bij Anneke. Ze verontschuldigde zich nogmaals en legde uit wat ze nu gingen doen. 
 
Een paar uur later en een heleboel onderzoeken verder stond ik weer buiten. Ik had een aantal cystes aan mijn eierstokken en alsof dat nog niet genoeg was, bleek dat ik helemaal geen eisprong had. Door een tekort aan oestrogeen, lukte het mijn eierstokken niet om de eitjes genoeg te laten rijpen en te laten springen. Dat bloedverlies waarvan ik elke maand dacht dat het mijn menstruatie was, was gewoon wat overtollig baarmoederslijmvlies dat mijn lichaam aan het opruimen was. Anneke en de andere gynaecoloog hadden zowel goed als slecht nieuws voor me. Het goede nieuws was dat er wat aan te doen was en dat ik in theorie nog zwanger zou kunnen worden, maar het slechte nieuws was dat het nog wel een behoorlijke tijd zou kunnen gaan duren voordat het zou lukken. Mijn onderbuik voelde een beetje beurs van alle onderzoeken en ik besloot even bij mijn ouders langs te gaan die net terug waren van hun vakantie. 
 
'Ach liefje! Hoe is het gegaan vanmorgen?' vroeg mijn moeder.
 Ik gaf mijn moeder een knuffel en zuchtte. 
'Niet zo goed mam.' 
Ze wees me mijn stoel aan bij de keukentafel en schonk een kop thee voor me in. Mijn moeder was altijd van mening dat er niets was dat niet opgelost kon worden door het drinken van een kopje thee en ik wilde heel graag geloven dat dat deze keer zo was. Ik zag hoe mijn moeder aan het rommelen was in een kastje en moest een beetje lachen. 
Mijn moeder was een prachtige vrouw en ik leek qua uiterlijk zo ontzettend op haar, dat ik bij foto's van vroeger vaak alleen aan de kleding kon zien wie van ons het nou was. De laatst jaren was haar rode haar wat lichter geworden en waren haar sproeten ietsje vervaagd, maar ze was nog steeds bloedmooi en elke keer als ik mijn vader naar haar zag kijken, zag ik hoe verliefd hij nog op haar was. 
 
Uiteindelijk vond ze de taartvorkjes en ze zette een enorm stuk cheesecake voor mijn neus neer. 
’Die kwam buurvrouw Betty vanmorgen brengen om ons welkom thuis te wensen, dus ik geef jou nu een extra groot stuk, want anders zit je vader hem straks op te eten.'  
'Wat is er te eten?' hoorde ik vanuit de gang. 
Ik zag mijn vader binnenkomen, hoewel hij inmiddels al in de zestig was, was hij nog net zo'n knappe man als vroeger. Hij was ruim twee meter lang, had al zolang ik me kon herinneren een baard en zijn ooit zo zwarte haar was grijs geworden. 
 
'Ga maar zitten David, dan krijg je ook een stukje.' zei mijn moeder. 
'Heeee meisje! Hoe is het met je? Je wordt ook met de dag knapper he?'  
Mijn vader knuffelde me alsof ik nog steeds een klein meisje was en gaf me een kus op mijn kruin. Ik legde ze uit wat er gebeurd was, dat we graag een kindje wilden en dat het niet lukte. Dat we een onderzoek hadden laten doen en wat de uitkomst was. Nadat ik het verteld had, was ik heel erg opgelucht dat ik het kwijt was. Mijn moeder schonk meteen nog meer thee voor me in en mijn vader spoot een dot slagroom op het nieuwe stuk taart dat mijn moeder me voorzette. ‘
 
Zeg als jullie me vetmesten word ik nooit zwanger he?' lachte ik. 
'Nee, maar je kunt best wel een stukje taart gebruiken!' zei mijn vader. 
We kletsten nog wat en ze lieten wat foto's van hun reis naar Indonesië zien. Mijn vader had er twee weken vrijwilligerswerk gedaan in ziekenhuizen en mijn moeder was met hem meegegaan om hem te helpen. Mijn ouders vonden het heel erg belangrijk om zulke dingen te doen. Elk jaar tijdens hun zomervakantie deden ze vrijwilligerswerk. Mijn vader als chirurg en mijn moeder hielp met de nazorg van de patiënten. 
 
Nadat ze me ook nog vol hadden gepropt met een avondmaaltijd en een toetje, reed ik weer terug naar huis. Thuis probeerde ik Thomas te bellen, maar hij was in gesprek. Dus ik besloot te gaan douchen en kroop daarna met Bobbie op de bank. Er was niets op televisie en ik had nog geen zin om naar bed te gaan, dus ik pakte mijn laptop om nog wat op internet te kijken. Ik zag dat Danielle me een berichtje had gestuurd en klikte erop. Het was een heel verhaal, maar het kwam erop neer dat ze weer ongesteld was geworden en ze niet wist of ze nog een poging wilde wagen. Ze twijfelde aan haar man en aan haar huwelijk en bovendien hadden ze een behoorlijke ruzie gehad. Ik wilde net een berichtje terugsturen toen mijn telefoon ging.
 
'Heee schatje, hoe ging je afspraak?' klonk het vrolijk door de telefoon. 
Hij was zo te horen in een drukke ruimte, want ik hoorde veel stemmen en muziek op de achtergrond. Ik vertelde hem wat er gebeurd was en wachtte op zijn antwoord. 
'Ohh dat is vervelend zeg! Maar wel fijn dat ze er iets aan kunnen doen. Zeg ik moet ophangen, want ik zit in een restaurant, maar ik wilde je wel even welterusten wensen. Ik zie je morgen goed?' 
 
We zeiden elkaar gedag en hoewel het me een beetje irriteerde dat het gesprek zo kort was geweest, besloot ik me er niets van aan te trekken. Op mijn scherm zag ik staan dat Danielle graag af wilde spreken en ik typte dat later deze week goed was. Ik kon wel wat afleiding gebruiken. Ik gaf Bobbie nog een aai over zijn bol en sloot alles in huis af. Morgen weer een nieuwe dag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6
 
Mijn wekker ging en ik strekte mijn arm uit om hem uit te drukken. Vandaag zou een leuke dag worden. Niet alleen had ik een afspraak met Danielle om vanmiddag gezellig te gaan lunchen bij een nieuwe bistro in de stad, ook Thomas zou aan het einde van de middag weer thuiskomen en als het goed was, zou hij de rest van de week gewoon in Nederland blijven. Komende zondag was het twee jaar geleden dat hij me ten huwelijk had gevraagd en dat hadden we graag willen vieren met een weekje weg, maar dat ging helaas niet lukken. 
We hadden het beide veel te druk op ons werk en het was echt niet mogelijk om een week vrij te krijgen. Dus we hadden afgesproken om lekker uit eten te gaan bij ons favoriete restaurant en later in het jaar nog eens op vakantie te gaan. 
Ik stapte onder de douche en zong mee met de radio. Het was heel gek, want ondanks het slechte nieuws van afgelopen week, voelde ik me opgelucht dat ik nu eindelijk wist wat er met me aan de hand was en waarom het niet was gelukt om zwanger te raken. 
Er was een oplossing en ik had er alle hoop in dat het gewoon zou gaan lukken allemaal. Ik kleedde me aan en trok een nieuwe jurk aan, waarna ik in de auto stapte naar de stad. Stiekem vond ik het best wel spannend om met Danielle af te spreken. Hoewel ik inmiddels best wel veel over haar wist en we natuurlijk al best veel met elkaar gepraat hadden, vond ik het toch een soort van eng om haar nu in het echt te gaan ontmoeten. Ik parkeerde mijn auto in de parkeergarage en pakte mijn jas uit de kofferbak. 
 
Het was ontzettend koud buiten en het regende keihard. Snel liep ik richting de bistro waar we hadden afgesproken, waar ik meteen onder de luifel ging staan. Ik legde mijn hand op de deurklink van de deur, maar hij kwam niet in beweging. Verbaasd keek ik naar binnen en zag dat hij niet geopend was. Moedeloos zuchtte ik, waar moesten we nu naartoe? Ik keek op mijn horloge en zag dat het precies één uur was. Ik vroeg me net af waar Danielle bleef, toen ik een lang figuur in een zwarte lange jas dichterbij zag komen. Ik herkende haar meteen en zwaaide naar haar. Ze was veel langer en mooier dan ik gedacht had. Ik was niet echt aan de kleine kant, maar naast haar leek ik net een dwerg. 
'Heee ben jij Florine?' vroeg ze. 
Ze kwam naast me staan en keek naar binnen. 
'Ohhh is hij gesloten? Wat balen! Heb jij enig idee waar we anders nog wat kunnen gaan drinken?' 
Ik keek om  me heen en zag dat het harder en harder begon te regenen. Wanneer we naar een ander eettentje zouden moeten lopen zou dat minimaal een kwartier duren. 
'We kunnen ook naar mijn huis gaan? Mijn auto staat hier vlakbij en dan kan ik je straks weer terugbrengen?' 
Ze knikte en samen liepen we naar mijn auto toe. 
 
Onderweg naar mijn huis kletsten we wat en het klikte meteen goed tussen ons.  Natuurlijk wisten we al een heleboel over elkaar door onze online gesprekken, dus het was totaal niet ongemakkelijk om nu zo met elkaar te praten. Ik vertelde over mij, wat de artsen gevonden hadden en wat de vervolgprocedure voor ons nu zou zijn. Ze stelde veel vragen en gaf me een aantal tips waar ik rekening mee kon houden. Ik vond het zo fijn dat ik met iemand over mijn 'probleem' kon praten. 
 
'Maar genoeg over mij, jij hebt toch net weer een IVF behandeling achter de rug? Hoe is dat afgelopen?'  
Ik schonk haar nog een kopje thee in en ik merkte dat het stil bleef. Toen ik haar aankeek zag ik dat ze verdrietig keek. 
'Oh Danielle, sorry als ik iets verkeerd gezegd heb! Ik moet ook niet zo nieuwsgierig zijn. Echt het spijt me.' 
Ze glimlachte en schudde haar hoofd. 
'Nee joh, groot gelijk dat je nieuwsgierig bent. Alleen ik heb je niets te vertellen. Na de laatste behandeling werd ik ongesteld en mijn man wil niet meer verder.' 
Verbaasd keek ik haar aan. 
'He? Hij wil niet meer verder? Wil hij gewoon stoppen met de behandelingen?'  
Ze knikte: 'Ja, zijn oudste dochter is zwanger en dat is voor hem de grens. Hij wil geen kleinkinderen die ouder zijn dan zijn eigen kinderen. Op zich snap ik hem wel hoor. Maar dit had hij kunnen weten toen we hiermee begonnen. Ik ben maar iets ouder dan zijn oudste dochter.' 
 
Inmiddels had ze tranen in haar ogen en ik sloeg een arm om haar heen. 
'En nu dan? Nu is het gewoon allemaal voorbij?' 
Ze haalde haar schouders op: 'Ik weet het niet. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik nooit moeder zal worden. Echt, ik snap zijn reden, maar het voelt alsof hij mij de kans op een kind ontneemt. Bij een andere man had ik al meerdere kinderen kunnen hebben en nu sta ik met lege handen, terwijl hij er al drie heeft. Het voelt gewoon oneerlijk en weet je Florine? Ik weet niet of onze relatie dit gaat overleven. We maken de laatste tijd alleen nog maar ruzie en ik vraag me regelmatig af of ik niet gewoon beter bij hem weg kan gaan nu ik nog de leeftijd heb dat ik een kind kan krijgen.'
 
Ze zuchtte en nam een slok van haar thee. 
'Dank je Floor dat ik dit bij jou allemaal kwijt kan. Ik heb niet veel vriendinnen en zeker geen vriendinnen die vruchtbaarheidsproblemen hebben.’
Ze sloeg haar armen om me heen en knuffelde me. 
'Ik kom net op het goede moment binnen.' hoorde ik ineens uit de keuken. Geschrokken draaide ik me om: 'Thomas? Ben je nu alweer thuis? Ik verwachtte je vanavond pas!' Ik wachtte op zijn antwoord maar hij keek naar de persoon naast me op de bank. 
 
'Danielle? Wat doe jij nou hier?' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7
 
'Hé Thomas! Wat leuk om je weer eens te zien!’
 Danielle stond op van de bank en liep naar hem toe om hem te omhelzen. 
'Ik dacht al dat ik je herkende op de foto's van Florine, maar vroeger was je wel wat knapper dan nu.'  
'Haha nou en bedankt hè  Daan?' hoorde ik mijn man zeggen. 
Verbaasd stond ik op. 
'Kennen jullie elkaar? En hoe dan?' 
Thomas knikte. 'Ja we hebben samen gestudeerd! En Danielle was ook mee met de reis die ik toen met een hele groep studenten naar Zweden maakte.' 
Danielle giechelde: 'Nou, we hebben niet alleen gestudeerd hoor, weet je nog?’
 
 Ze porde hem in zijn zij en beide lachten ze heel hard. Ik geloof niet dat ik me ooit zo ongemakkelijk heb gevoeld als op dat moment. Wat? Kenden Thomas en Danielle elkaar? En door hun laatste grapje kreeg ik het gevoel dat ze veel meer waren geweest dan gewoon vrienden. 
'Ah ik vind het echt zooooo leuk om je te zien! Ik vind het nog altijd jammer dat we elkaar uit het oog verloren zijn, ik had zo graag af en toe nog eens bij willen praten!’
 
Ik merkte dat Danielle's stem ineens een stuk hoger was en dat Thomas een stuk spraakzamer was dan normaal wanneer hij van een zakenreis terugkwam. Anders was hij altijd moe en ging hij eerst douchen en kijken wat hij nog meer voor werk moest doen, maar nu stond hij in de keuken een fles wijn uit te zoeken en nodigde hij Danielle uit om te blijven eten. Iets waar ik dus helemaaaal geen zin in had. Ik had hem een week niet gezien en wilde niets liever dan het samen even hebben over zijn week en over mijn slechte uitslag. Bovendien zat het me dwars dat hij Danielle een knuffel had gegeven en mij niet. 
 
Zonder te vragen wat ik wilde eten, bestelden ze sushi en waren ze de hele avond samen aan het kletsen en aan het eten. Inmiddels zaten ze al aan de derde fles wijn en had Thomas zijn studie fotoboeken van zolder gehaald met daarin alle foto's die zijn moeder zorgvuldig voor hem had ingeplakt. Samen lachten ze om mensen die ik nooit had ontmoet en waar ik zelfs nooit van had gehoord en vertelden ze over alle dingen die ze  tijdens hun studie hadden beleefd. Het was net alsof ik op visite was bij een getrouwd stel in plaats van andersom en toen ze om elf uur nog geen aanstalten maakte om weg te gaan, gaapte ik een paar keer heel overdreven en zei ik dat ik naar bed ging. 
 
Thomas zwaaide en zei welterusten liefje, waarna ik in mijn eentje naar boven liep. Terwijl ik mijn tanden poetste hoorde ik Danielle gieren van het lachen. Ik rolde met mijn ogen en haalde mijn make-up eraf, waarna ik in bed kroop. Door al het gelach kon ik niet slapen, maar uiteindelijk viel ik toch in slaap en werd ik pas om vier uur weer wakker. Ik rolde op mijn zij en voelde naast me, maar er lag niks. Ik knipperde met mijn ogen en zag dat Thomas zijn plek onbeslapen was. Het was inmiddels wel stil beneden en ik besloot een een kijkje te nemen. Ik trok mijn badjas aan en liep naar beneden waar ik Bobbie tegenkwam in de gang. 
 
In de woonkamer was het een grote ravage. Er lagen flessen rode wijn op tafel, er zaten wijnvlekken in ons peperdure witte vloerkleed. Kennelijk hadden ze honger gehad, want er lagen twee open zakken chips en een bak nootjes op tafel en deels verspreid over de vloer. Ik keek even in de woonkamer en keuken, maar ik zag  ze nergens. Waar konden ze nou toch zijn? Ik wilde eigenlijk de boel de boel laten, maar ik wist dat ik toch niet kon slapen als het beneden zo'n zooi was. Ik pakte mijn handschoenen en een emmer en begon alles schoon te maken. Ik gooide de lege flessen in de doos voor de glasbak, gooide de lege zakken chips in de prullenbak en haalde de stofzuiger door de hele woonkamer heen. Daarna poetste ik de tafel en strooide ik zout op de wijnvlekken in de hoop dat ze zo nog uit het vloerkleed zouden trekken. 
Toen ik een uur later klaar was met schoonmaken en er nog steeds geen spoor van Thomas en Danielle te vinden was, en Thomas ook niet op mijn telefoontjes reageerde, besloot ik dat ik geen zin meer had om naar bed te gaan en ging ik maar vast douchen. Net toen ik naar boven wilde lopen hoorde ik een keihard gelach en zag ik ze door de achterdeur naar binnen komen. Ze waren allebei overduidelijk stomdronken en Thomas was zo te zien gevallen, want de neuzen van zijn dure leren schoenen waren beschadigd en de broek van zijn pak was gescheurd. 
 
'Heee Fffloootje! Was je nog wakker?' lalde hij. 
Ik rolde met mijn ogen. 
'Waar zijn jullie geweest?’ vroeg ik zo aardig mogelijk. 
Danielle giechelde en sloeg haar arm om Thomas heen. 
'Vertel jij het of ik?' hikte ze. 
Thomas lag in een deuk en ik keek pissig naar de arm die ze om mijn man heengeslagen had. 
'We hebben even aan die oekel van een man van haar verteld dat ze bij hem weg gaat. Ik denk dat de boodschap wel goed overkwam.' zei hij. 
Thomas gaapte en wendde zich tot Danielle. 
‘H-het was heeeel g-gezellig… Maar ik ga nu naar bed! Trusten!'  
Hij gaf haar een iets te lange kus op haar wang en strompelde naar boven. 
'Zeg F-flo? Kun-n jij mij m-misschien een ritje naar h-huis geven?'  
 
Ik zuchtte en zei dat ik me even snel ging omkleden. Boven trof ik Thomas helemaal aangekleed aan op ons bed. Hij sliep als een blok en ik besloot hem nu maar niet wakker te maken. Zodra hij wakker zou zijn zou ik hem wel vertellen wat ik hiervan vond. Ik trok snel een spijkerbroek aan en een dikke trui en liep naar beneden. Danielle zat op de bank en door snel in te grijpen en mijn dweilemmer op te offeren, kon ik nog net voorkomen dat ze het hele kleed onderkotste. 
 
Daarna maakte ze aanstalten om op mijn bank te gaan liggen, maar ik nam haar bij de arm en zette haar in mijn auto, waarna ik haar naar haar huis bracht. Ik wist ongeveer waar ze woonde en doordat ze half wat aanwijzingen gaf, lukte het me om haar bij haar huis af te zetten. 
‘J-je b-bent echt een heeele goede vriendin Flo.' sprak ze met dubbele tong.
 'Ja ik weet het.' zei ik chagrijnig. 
'En je moet z-zuinig zijn op je man. Anders pak ik hem van je af!' lachte ze. 
 
Ik kon de lol er niet van in zien, maar ik glimlachte toen ik een dikke oudere man uit het grote herenhuis zag komen, die zo kwaad keek dat het alleen maar haar man kon zijn. Ik zette haar snel af en ging naar huis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8
 
'Flo, jeetje ik heb toch al gezegd dat het me spijt? Hoe vaak wil je dat nog horen?' 
 
Ik zuchtte en draaide me om. Thomas was inmiddels ontwaakt en na een hele lange douche was hij weer redelijk nuchter. Toen ik thuis kwam had ik eerst geen behoefte gehad om ruzie te maken, maar toen ik zag dat er zelfs een aantal flessen wijn in de achtertuin onder de overkapping stonden en er twee bloempotten kapot waren, was ik behoorlijk boos. Toen hij beneden kwam en de eerste vraag die hij stelde 'Waar is Danielle?' was, ontplofte ik. 
'Jemig Thomas!  Waar heb je last van? Je komt na een week weg thuis, negeert mij compleet en gaat met een andere vrouw weg? Toen ik beneden kwam vannacht was het een enooooorme chaos! Ons mooie kleed kunnen we wel weggooien! En dan kom je thuis en moet ik haar naar huis brengen terwijl ik niet eens weet waar jullie geweest zijn of wat jullie gedaan hebben.' 
 
Hij nam een slok van zijn koffie en zuchtte. 
'Maak toch niet overal zo'n ding van. Waarom ben je niet gewoon mee gegaan? Dan heb je ook weer eens een beetje lol.' 
Met een knal zette ik mijn kopje op het aanrecht. 
'Maak niet overal zo'n ding van? Wie denk je wel niet dat je bent? Ik heb afgelopen week te horen gekregen dat ons probleem bij mij ligt. Dat het mijn schuld is dat we geen kinderen kunnen krijgen en het enige wat ik wilde was een rustige avond met jou zodat we het erover konden hebben. Zodat ik gewoon even rustig met je kon praten zonder andere mensen erbij. Maar jij vind dat ik maar gewoon een feestje moet gaan vieren en me klem moet zuipen omdat ik nooit lol heb?' 
Op zijn dooie gemakje dronk hij eerst zijn kopje leeg en zette het naast mijn kopje op het aanrecht. Hij legde zijn hand op de mijne en keek me aan. 
'Flo, het spijt me echt oké? Ik wist niet dat het je zo dwars zat en als je had gezegd dat je gewoon wilde praten zonder iemand erbij dan had ik haar weggestuurd. Maar om eerlijk te zijn vond ik het wel fijn om er weer eens uit te zijn. We doen nooit meer wat samen. Je bent altijd moe en als we eens samen thuis zijn wil je nooit ergens naartoe. Ik mis dat best wel.' 
 
Ik wilde eigenlijk heel erg boos reageren, maar hij had ergens ook wel gelijk. We leefden een beetje langs elkaar heen en als hij dan een keer thuis was, dan was ik of aan het werk, of ik was moe. 
'Ok het is al goed.' zuchtte ik. 
'Ik ben allang blij dat er niets tussen jullie is gebeurd. Wil je me alsjeblieft nooit meer zo buitensluiten?'  
Hij schudde zijn hoofd en trok me naar zich toe, waarna hij me kuste. 
'Ik beloof het! Zeg, ik heb vanmiddag geen werk te doen en op jouw planner zag ik dat jij ook geen dienst hebt vandaag. Zullen we wat leuks gaan doen?'  
 
Misschien was het ook wel een goed idee om hem af en toe gewoon eens te laten. Als hij dat gewoon nodig had was hij vrij om te gaan toch? Toch zat het me niet lekker dat hij dat nou uitgerekend met Danielle moest doen. Zeker omdat ik nou nog steeds niet wist wat ze nou hadden gehad en ik me ergens nog steeds afvroeg of er iets gebeurd kon zijn tussen hun. 
 
Nadat ik aangekleed was, stapten we in de auto en reden we naar de stad om te gaan lunchen. Hij had na zijn avontuur van vannacht nieuwe schoenen nodig en ik zag een paar prachtige oorbellen die hij voor me kocht. Daarna liepen we door naar ons favoriete restaurant om wat te eten. 
'Liefje? Ik weet dat we het er niet meer over zouden hebben, maar ik vraag me het echt af. Wat hadden jij en Danielle nou tijdens jullie studie? Was het echt serieus?' Hij lachte, maar toen ik hem vragend aankeek, werd zijn blik serieus. 
'Wil je dat echt weten? Waarom als ik vragen mag?' 
'Ja, je hebt haar nooit genoemd, terwijl het er gisteren op leek dat jullie veel meer waren dan gewone vrienden.'  
 
Hij nam een slok wijn en krabde aan zijn nek, zoals altijd als hij zenuwachtig werd. 'Ja, hoe moet ik het zeggen. We waren goede vrienden, maar na die reis naar Zweden kregen we een relatie en uit eindelijk gingen we uit elkaar omdat ik in een andere stad ging werken en zij nog een extra studie ging doen. We hebben nog wat op en neer gereisd, maar het liep op den duur stuk omdat onze levens te verschillend waren.' 
Ik vond het stiekem wel een beetje gek dat ze zo lang een relatie hadden gehad en hij nooit wat over haar verteld had. Hij had me over ieder onbenullig scharreltje verteld, maar over Danielle had ik nooit wat gehoord. 
'Vind je het jammer dat het stuk gelopen is tussen jullie?' 
 
Zo te zien schrok hij van mijn vraag. 
'Jammer? Hoe bedoel je dat? Wat een rare vraag.' zei hij. 
'Nou gewoon. Vind je het jammer dat het destijds uit gegaan is. Denk je er nog vaak aan terug?' 
Hij dacht er even over na en knikte. 
'Nee, ik vind het niet meer jammer, want ik ben nu met jou getrouwd. Maar voordat we elkaar kenden heb ik er wel heel vaak aan gedacht hoe het geweest zou zijn als ik nooit weggegaan was. Gisteren voelde het weer zoals het vroeger tussen haar en mij was. We hebben zoveel meegemaakt samen, we zijn samen volwassen geworden.' 
 
Ik zag dat hij een lach op zijn gezicht kreeg toen hij over haar sprak en ik voelde een steek van jaloezie. Waarom ik precies jaloers was wist ik niet, maar het voelde alsof hij toch nog meer voor haar voelde dan hij wilde toegegeven. Stilletjes aten we ons eten op en toen ik hem daarna afzette bij zijn werk, gaf hij me vlug nog een kus. Met een brok in mijn keel reed ik naar huis en toen ik mijn joggingbroek aan had getrokken, kroop ik met Bobbie op de bank. Ik zat net een film te kijken toen mijn telefoon ging. Het was Danielle. Ik twijfelde om op te nemen, maar toen ze nogmaals belde, nam ik de telefoon op.
 
'Met Florine.' zei ik koeltjes.
 
'Ohhh met Danielle! Flo, het spijt me zo verschrikkelijk. Ik heb me zo vreselijk gedragen en natuurlijk is jouw man verboden terrein voor mij. Vergeef het me alsjeblieft?' 
Ik zuchtte: 'Oké, ja ik heb het al met Thomas besproken. Het is prima, het is goed tussen ons.' 
Ik hoorde haar opluchting aan de andere kant van de lijn. 
 
'Oh wat fijn! Ik weet niet of ik iemand zo makkelijk zou vergeven als ze met mijn man gezoend had, maar fijn dat jij dat wel kan. Fijne avond!' 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9
Verbaasd staarde ik naar de telefoon in mijn hand, totdat het scherm weer uit ging. Haar woorden maalden door mijn hoofd. Gezoend? Had mijn man met haar gezoend? Maar, maar waarom had hij dat dan niet gezegd? Ik zette Bobbie op de grond en stond op. Ik, die normaal altijd zo vastberaden was en overal raad mee wist, kon even geen woord uitbrengen. 
Mijn hand begon te trillen en mijn telefoon gleed uit mijn hand op de grond. Ik hoorde een hard gemiauw van Bobbie die mijn telefoon maar net kon ontwijken. Alles draaide en mijn adem stokte, het voelde alsof ik flauw ging vallen, maar ik had het idee dat zolang ik maar gewoon zo bleef staan dat er dan niets gebeurde. Ik hoorde de deur in de keuken open gaan en hoorde Thomas binnenkomen. 
 
'He liefje! Alles goed? Het is net alsof je een spook hebt gezien.'  
Ik slikte en keek hem aan. Er ging van alles door me heen, aan de ene kant was ik heel boos, maar aan de andere kant vooral heel erg verdrietig. Hoe dan ook kon ik niets uitbrengen en toen hij me omhelsde en nog eens vroeg of alles wel goed ging, knikte ik. 
'Ja sorry er is niets aan de hand. Ik herinnerde me dat ik vanavond moest werken en dat ben ik vergeten dus het ziekenhuis belde om te vragen waar ik bleef. Maar ze hebben al een vervanger dus het is allemaal goed.' 
Een beetje verbaasd keek hij me aan: 'Weet je zeker dat dat het is? Ik heb in de planner gekeken en ik zag geen dienst staan hoor.' 
 
Ik veegde heel snel zonder dat hij het zag een traan van mijn wang en knikte. 
'Ja ik heb een dienst geruild met Janet omdat zij wat anders had vanavond, maar dat van haar ging niet door en dus kon zij alsnog werken. Gelukkig maar!'  
 
Ik liet me op de bank ploffen en Bobbie sprong meteen weer bij me op schoot. 'Uh oké schatje.' zei Thomas en hij liep naar boven om zich om te kleden. 
Ik voelde me zo dom. Waarom had ik hem er niet gewoon mee geconfronteerd? Waarom had ik nou tegen hem gelogen terwijl hij degene was die fout zat? Diep van binnen wist ik precies waarom ik het niet gezegd had. Ik was veel te bang dat het tussen ons in zou komen te staan en dat ik hem kwijt zou raken. Hij was mijn enige kans om een kind te krijgen, om moeder te worden en ik wilde die kans niet weggooien om zoiets. 
Toen hij even later naast me op de bank zat en hij mijn hand pakte, voelde ik me verstijven. Ik wist even niet hoe ik moest reageren en ik zag dat hij het ook merkte. 
'Liefje, gaat dit nog steeds over gisteravond? Echt, het spijt me en het zal niet meer gebeuren, goed? Kun je je er alsjeblieft overheen zetten?' 
Ik zuchtte en knikte. Hij wilde kennelijk niet dat ik over de zoen wist en daarom zweeg hij erover. Een beetje ongemakkelijk kroop ik tegen hem aan en ik voelde al snel zijn hand langs mijn nek onder mijn trui glijden. Zachtjes streelde hij de huid van mijn rug en hoewel ik het niet wilde, voelde ik me van binnen helemaal warm worden. Hij begon mijn nek te zoenen en al snel lagen mijn kleren op de grond en lag ik naakt voor hem op de bank. Hij zoende me overal en hoewel er steeds door mijn hoofd ging dat die tong nog geen vierentwintig uur eerder in de mond van een andere vrouw had gezeten, liet ik het gevoel over me heen komen en probeerde ik ervan te genieten, iets dat best lastig was, zeker toen we even later verder gingen dan dat. 
 
Toen we even later in elkaars armen op de bank lagen en hij in slaap was gevallen, keek ik naar zijn gezicht. Zijn donkere wimpers krulden over zijn wangen en de donkere stoppels van zijn baard, staken af tegen zijn blonde haar. Ik hield van hem, ondanks dat ik zo verschrikkelijk boos op hem was. Ondanks dat hij een andere vrouw had gezoend en ik vermoedde dat hij gevoelens voor haar had. Ik moest hem dat gewoon vergeven, want ik wilde hem echt niet kwijt. We waren nou eenmaal getrouwd en ik wilde dat niet allemaal opgeven door een stomme fout. Ik legde mijn hoofd op zijn borst en hij sloeg zijn armen wat meer om me heen. Samen vielen we in slaap tot de volgende ochtend en toen we wakker werden, leek het alsof alles wat tussen ons in stond vergeten en vergeven was.
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In de weken die volgden hadden we het ontzettend druk. Thomas vloog meerdere keren op en neer naar Zweden en ik draaide door ziekte van mijn collega's meerdere dubbele diensten, dus we zagen elkaar niet veel. Maar als we elkaar zagen was het alsof we net een relatie hadden. We hadden de grootste lol en konden niet van elkaar afblijven. Het was alsof het gedoe met Danielle een soort overwinning voor ons was geweest en ik was nog altijd blij dat ik niet over die zoen begonnen was. Inmiddels was ik ook met de vruchtbaarheidsbehandelingen begonnen. Thomas had zich inmiddels ook laten testen en zoals we al verwacht hadden, lag het probleem volkomen bij mij en niet bij hem. 
Het was wel even een schok om het zo hard te horen van de fertiliteitsarts, maar het was fijn dat alles nu duidelijk was en we nu naar een oplossing konden werken. 
Niet lang nadat de testresultaten binnen waren gekomen, begonnen we dan ook met het traject om een kindje te krijgen. Dit hield in dat ik medicijnen slikte om een eisprong op te wekken en we daarnaast op gezette tijden seks moesten hebben. Dit leverde af en toe best rare situaties op, want aangezien Thomas veel in het buitenland zat, vloog hij soms als hij de mogelijkheid had terug om even snel seks te hebben en vervolgens zat hij paar uur later weer in het vliegtuig. Nee, het was niet de meest ideale situatie, maar we hadden allebei een doel voor ogen en we waren ervan overtuigd dat het helemaal ging lukken. 
 
Doordat Thomas zoveel weg was, was ik vaak alleen thuis als ik niet hoefde te werken. Als ik niets deed dwaalden mijn gedachten weer af naar dingen waar ik niet aan wilde denken en dus was ik uit frustratie onze rommelkamer vast aan het leeghalen. Dit zou de toekomstige babykamer worden en aangezien het ons nu allemaal vast ging lukken kon ik hem toch best vast leeg gaan halen toch? We woonden inmiddels een jaar in ons nieuwe huis en hadden deze kamer altijd als opslag gebruikt omdat we de logeerkamer als babykamer hadden willen gebruiken. Maar deze kamer was groter en had een veel mooiere lichtinval, dus ik vond dit een veel betere keuze. Al zou het nog maanden duren voordat ik zwanger was, als de kamer leeg was, dan was dat maar vast gebeurd toch? 
 
Het was inmiddels twee weken na mijn eisprong en ik kon niet meer wachten om te testen. Ik had er een hard hoofd in dat het deze keer wel gelukt was, omdat we eigenlijk net wat te laat seks hadden gehad en ik me helemaal prima voelde. Ik had helemaal nergens last van. Geen gespannen borsten, geen misselijkheid, ik was zelfs helemaal niet moe. Dus ik achtte de kans dat ik zwanger zou zijn ontzettend klein in. Maar toch stond ik daar weer in de drogisterij, ik had die ochtend al een heleboel testen op internet besteld, maar die zouden pas morgen komen en ik kon het niet meer aan om te wachten. Ik appte Thomas dat ik een test ging halen en vertrok naar de winkel.
 
Eenmaal in de drogist stond ik weer voor datzelfde schap als waar ik al talloze keren voor had gestaan. Ik liet mijn vinger langs alle testen gaan en twijfelde welke ik moest kopen. Ik was dan inmiddels wel een expert op het gebied van zwangerschapstesten, ik had nog nooit een positieve test gehad, dus ik wist niet welke test nou echt goed was. Ik besloot maar een paar testen in mijn mandje te gooien en liep met mijn mandje vol naar de kassa. 
De medewerkster keek een beetje bedenkelijk naar mijn mandje waar bij nader inzien acht verschillende soorten zwangerschapstesten in lagen, maar hield wijselijk haar mond. 
 
Met mijn tas vol testen onder mijn arm liep ik naar mijn auto en stapte in. Hoewel ik vlakbij het winkelcentrum woonde, leek de rit naar huis enorm lang te duren. Auto's die niet opschoten, stoplichten die maar niet op groen gingen en voetgangers die extra langzaam overstaken. Toen ik eindelijk thuis was, gooide ik mijn jas en tas over de bank en legde ik de test op de eettafel. Mijn ogen gingen over de gebruiksaanwijzing, niet dat ik de woorden niet uit mijn hoofd wist of dat ik niet snapte hoe zo'n test werkte, maar omdat mijn hart tekeer ging in mijn borst en ik doodsbang was voor weer een teleurstelling. 
 
Met trillende handen pakte ik het staafje op en nam hem mee naar de wc. Ik plaste , schudde de test even een beetje uit en legde hem weer op tafel, terwijl ik mijn handen waste. Ik kroelde wat met Bobbie, hing mijn jas netjes op de kapstok, gooide het doosje en de gebruiksaanwijzing van de test weg en legde de andere testen in het keukenkastje voor volgende maand. 
 
Ik keek op mijn horloge en zag dat de vijf minuten voorbij waren. Meteen liep ik naar de test en pakte hem op. Mijn handen begonnen te trillen en mijn ogen werden vochtig. Ik pakte mijn telefoon en drukte op Thomas zijn naam, om hem te bellen. De telefoon ging drie keer over, maar het voelde alsof ik hem honderd keer over hoorde gaan voordat ik de stem van mijn man hoorde.
 
'He liefje? Is er iets? Ik zit in een bespreking en kan eigenlijk niet bellen.'
 
'Thomas? Ik ben zwanger...!'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 11
 
'Zwanger? Meen je dat nou liefje? Dat is geweldig! Wat een prachtig nieuws!'  
Ik hoorde de blijdschap in zijn stem en hoewel ik het nog niet kon bevatten, voelde ik een sprankje geluk. Ik hoorde een vrouwenstem op de achtergrond en Thomas siste dat hij er zo weer aan kwam.
'Flo, ik vlieg morgen weer naar huis en dan gaan we het vieren! Echt geweldig nieuws lieverd, ik kan het bijna niet geloven! Ik hou van je!'  
 
Ik zei tegen hem dat ik ook van hem hield en hing weer op. Ik keek naar de test in mijn hand. Twee rode streepjes. Zo klein, maar zo overweldigend mooi. Ik had me vele keren geprobeerd voor te stellen hoe het zou voelen om een positieve test in mijn handen te hebben, maar dat het zo geweldig zou voelen had ik nooit verwacht. 
 
De rest van de dag kreeg ik niets uit mijn handen en op mijn werk vroegen ze of ik soms naar een kuuroord was geweest in het weekend, want ik straalde. Tijdens mijn pauze liep ik naar de wc en in het kleine hokje kon ik het niet laten om even over mijn buik te strelen. Ik wist dat de baby nu nog zo klein was als een rijstkorrel en dat hij of zij nog niet eens echt 'in mijn buik' zat, omdat mijn baarmoeder nog gewoon achter het schaambot zat, maar ik voelde nu al zoveel liefde voor dit kleintje dat ik niet kon wachten tot ik hem of haar echt zou kunnen ontmoeten.
 
Toen mijn dienst afgelopen was reed ik naar huis en toen ik in het donker op de oprit parkeerde en naar ons huis keek overspoelde het gevoel  van geluk me ineens weer. Dit was het huis waar ons kleintje zou opgroeien. Nu nog zo klein, maar nu al zo geliefd. Ik kon bijna zien hoe er een kindje over ons gazon rende of hoe we samen koekjes bakten in de grote keuken. Hoe ik verhaaltjes voor zou lezen en hem of haar in een grote schommelstoel op de babykamer in mijn armen zou wiegen. Ik stapte uit de auto en liep naar binnen. Meteen liep ik de trap op naar de kamer die ik had bestempeld als babykamer en liet mijn handen over de nu nog witte muren gaan. Met een lach op mijn gezicht kleedde ik me uit en ging ik naar bed. Waar ik met een hand op mijn buik in slaap viel.
 
De volgende ochtend was Thomas al vroeg thuis. Hij had een ballon met daarop ‘BABY’ bij zich en omhelsde me meteen toen hij binnen kwam. Ik hoorde hem enthousiast vertellen over hoe hij het zijn collega's verteld had. Ze hadden meteen aan hem gemerkt dat er iets was toen hij naar binnen kwam met een grote lach op zijn gezicht en hij was zo trots geweest dat hij het meteen wilde vertellen. Ook had hij in het vliegtuig al een aantal leuke namen gehad die hij had opgeschreven, maar dat papiertje kon hij nu niet vinden. 
 
Toen hij boven zijn koffer ging uitpakken belde ik het ziekenhuis om het goede nieuws te vertellen en we maakten een afspraak om over twee weken een echo te laten maken. Die twee weken zweefde ik op een roze wolk. We kochten stiekem samen alvast een eerste rompertje, verzonnen een aantal namen en keken naar kamertjes, maar omdat we niet konden kiezen, stelden we die keuze nog even uit. Inmiddels was ik ook op en top zwanger. Ik was misselijk, ontzettend moe en straalde. Vooral dat laatste was absoluut niet te verstoppen, want ik kreeg die enorme grijns niet van mijn gezicht af. Tijdens een bezoekje aan mijn ouders had mijn moeder enkel een blik op mijn gezicht nodig om te weten wat er aan de hand was en met tranen in haar ogen feliciteerde ze ons. 
 
Toen brak eindelijk de dag van de echo aan. Met volle moed gingen we naar het ziekenhuis en namen we plaats in de wachtkamer. Thomas was een beetje afwezig en was veel bezig op zijn telefoon, maar ik hield me maar voor dat hij gewoon heel erg zenuwachtig was en dat hij daarom niet wilde praten. Toen we naar binnen werden geroepen, zag ik dat Anneke de echo zou doen. Zij had ons tijdens de eerste onderzoeken begeleid en ik vond het heel erg fijn zo'n bekend gezicht te zien tijdens de eerste afspraak. 
 
'Goed, ik ken jullie natuurlijk wel, maar ik wil even een paar dingen nalopen. Ik zie dat je ongeveer vijf weken geleden een eisprong hebt gehad en dat je tweeënhalve week geleden een positieve test hebt, klopt dat?' 
Ik knikte en ze keek op haar papier. 
'Goed, dan zou je nu ongeveer zes á zeven weken zwanger moeten zijn. Misschien iets langer. We kunnen zo wel even kijken met de echo of er al een hartje te zien is. Voel je je verder goed?'
 
Ik vertelde precies welke klachten ik had en daarna mocht ik plaats nemen op de behandeltafel. Ze spoot wat koude gel op mijn blote buik en vertelde wat dingen terwijl ze het echo apparaat aanzette. Ze zette het apparaat op mijn buik en bewoog hem wat heen en weer. 
'Kijk! Hier is je baarmoeder! Hij is al mooi groot!'  
Ik slaakte een zucht van opluchting en keek Thomas aan, die gebiologeerd naar het scherm zat te kijken. Inmiddels ging Anneke druk over mijn buik heen en weer om naar de baby te kijken en ik zag haar gezicht steeds ernstiger worden. Ze kuchte en wees wat aan op het scherm. 
 
'Ik zie hier wel een vruchtzakje zitten met iets erin, maar wat erin zit is echt veel te klein voor deze termijn en ik zie geen kloppend hartje. Ik ben bang dat het niet goed is...' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 12
Als verdoofd zat ik op de bank in de woonkamer met mijn jas nog aan en met een echofoto in mijn handen. Ze had gevraagd of ik nog een foto wilde hebben en hoewel ik niet wist waarom, wilde ik hem heel erg graag. Niet omdat het daardoor minder erg zou worden, ik wilde gewoon heel graag bewijs hebben dat er iets in mijn buik had gezeten en dat ik dus wel zwanger was geweest. Ik hoorde de woorden van Anneke keer op keer in mijn hoofd voorbij komen, maar de zin die het meest zeer deed was: ’Geen kloppend hartje.' 
 
Ik was helemaal ingestort op de behandeltafel en kon alleen maar huilen. Alles wat ze daarna had gezegd over een eventuele curettage was compleet langs me heen gegaan en Anneke had tegen Thomas gezegd dat we beter eerst naar huis konden gaan. Eenmaal thuis had hij me op de bank neergezet en was hij naar de werkkamer gegaan omdat hij iemand wilde bellen. Kort daarna had ik hem horen zeggen dat hij even weg moest en dat hij zo weer terug zou zijn. Hij had mijn moeder gebeld, die meteen langs kwam en een bad voor me liet vol lopen. Ik wilde helemaal niet in bad en zei dat ook een paar keer tegen haar. Maar ik had ook geen zin om me ertegen te verzetten. Ik wilde gewoon even alleen zijn en wist dat ze me toch niet met rust zou laten tot ik deed wat ze zei.
 
In bad liet ik onbewust mijn handen over mijn buik gaan. De buik waar nu nog een kindje in zat, al leefde het niet meer. Hoe kon het nou dat ik vanmorgen vol goede moed naar het ziekenhuis was gegaan en dat alle plannen die ik had nu in één keer allemaal weggevaagd waren. Het was nu slechts wachten tot het vruchtje eruit zou komen en anders moesten we naar het ziekenhuis om het te laten weghalen, iets waar ik nu helemaal niet aan wilde denken. Want hoewel het kindje misschien niet meer leefde, zolang het nog in mij zat kon ik het nog beschermen en was ik het nog niet echt kwijt.
 
Inmiddels was het water koud geworden en stapte ik uit bad. Ik voelde me een beetje weeïg worden en toen ik me afdroogde, zag ik dat er een grote rode streep achterbleef op de handdoek. Ik gooide de handdoek in een hoek, pakte een onderbroek uit de kast en deed er maandverband in en trok mijn badjas aan. Ik liep de kamer in die de babykamer zou worden en ging tegen de muur op de grond zitten. Ik voelde wat lichte kramp in mijn buik en ik realiseerde me dat ik het vruchtje kwijt aan het raken was. Ineens begonnen de tranen te stromen en toen mijn moeder binnenkwam, ging ze naast me zitten en hield ze me net zolang vast tot al mijn tranen op waren en ik niet meer kon huilen. 
 
De bloedingen hielden een paar dagen aan en toen ze stopten, besloot ik gewoon weer aan het werk te gaan. Ik was eerlijk geweest tegen mijn baas over wat er gebeurd was en ze had er alle begrip voor gehad. Maar na een paar dagen thuis zitten kwamen alle muren op me af en wilde ik niets liever dan gewoon weer aan het werk. Thuis was de sfeer gedaald tot onder het vriespunt. Thomas was de dag van de echo de hele dag weggebleven en pas in de avond weer thuisgekomen. Mijn moeder was net weg en toen hij me in de woonkamer zag zitten, zei hij enkel dat hij het er nu even niet over kon hebben. Hij liep naar boven, pakte zijn koffer en vertrok weer naar Zweden. Afgezien van een goedemorgen, welterusten en een paar andere oppervlakkige berichtjes, hadden we geen contact gehad. Iets wat ik ergens wel gek vond, maar ik had de energie niet om me daar druk over te maken.
 
Twee weken na de miskraam had ik een nieuwe afspraak bij Anneke om te kijken of alles weg was en om te kijken hoe we nu verder moesten. Want hoe verdrietig ik nog steeds was, nu ik wist hoe het voelde om zwanger te zijn, was de drang naar een kindje nog groter en wilde ik niets liever dan het zo snel mogelijk nog eens proberen.
 
'Kon je man niet meekomen?' vroeg Anneke toen ik op de behandelbank lag. 
Ik schudde mijn hoofd en zei dat hij in Zweden zat. 
'Oh, dat is jammer.' zei ze en ze smeerde wat koude gel op mijn buik. 
Het was duidelijk te zien dat wat er ooit had gezeten helemaal verdwenen was en geen sporen had nagelaten. Het was dus niet nodig om nog eens terug te komen en we konden het nu gewoon een tijdje zelf gaan proberen. 
 
Toen Thomas die avond eindelijk thuis kwam, had ik extra mijn best gedaan. Ik had de tafel mooi gedekt, had me extra mooi gemaakt en had zijn favoriete maaltijd gekookt. Hij begroette me vluchtig met een kus toen hij binnenkwam en lachte toen hij zag hoeveel moeite ik gedaan had. 
'Wat zie je er mooi uit lieverd. Hebben we iets te vieren?' zei hij terwijl hij aan tafel ging zitten. Ik schonk hem een glas van zijn favoriete wijn in en knikte. 
'Het is voorbij, alles wat er zat is weg en we mogen het opnieuw proberen. Er is een grote kans dat nu mijn lichaam al eens zwanger is geweest het snapt hoe het werkt en we dus geen hulp van het ziekenhuis nodig hebben. Hoe fijn zou het zijn om het allemaal achter ons te laten en een nieuwe zwangerschap zou daar ontzettend bij helpen denk je niet?’
Ik zag dat hij een beetje wit wegtrok en daarna in een grote teug zijn glas wijn achterover gooide. 
'Lieverd? Waarom reageer je niet? Ben je niet blij?'
 
Hij knikte. 'Flo, ik ben heel erg blij dat het allemaal achter de rug is, maar ik heb er de afgelopen weken heel erg goed over na gedacht en ik wil het niet nog een keer proberen. Het spijt me.'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 13
 
Zijn woorden kwamen als donderslag bij heldere hemel en ik wist even niet hoe ik op hem moest reageren. 
'Je wilt het niet nog een keer proberen?' vroeg ik zachtjes. 
Hij schudde zijn hoofd. 
'Nee, dat klopt. Ik wil dit niet nog een keer.'  
Ik ging tegenover hem zitten en pakte zijn hand die op tafel lag beet. 
 
'Maar lieverd, je hoeft niet bang te zijn dat het nog een keer misgaat. Het kan gebeuren, maar wie weet blijft de volgende wel gewoon zitten. Is de miskraam de reden dat je het niet nog een keer wilt proberen?' 
Hij zuchtte en schonk zijn glas nogmaals vol. 
'Nee Flo, dat is de reden niet. Ik wil het niet nog eens proberen omdat ik geen kind met je wil. Het spijt me, ik had het je veel eerder moeten vertellen, maar ik ben verliefd op een ander.' 
 
Het voelde alsof de grond onder mijn voeten vandaan zakte en ik wist niet of ik nou moest huilen of moest schreeuwen. 
‘J-je hebt een ander?' stamelde ik.
 Hij pakte mijn hand met beide handen vast en knikte. 
'Ja, al een tijdje. Toen je zwanger raakte heb ik het even afgehouden, maar in de afgelopen twee weken realiseerde ik me dat ik met haar verder wil. Ik vind het heel erg en je verdient dit echt niet. Maar toen jij zoveel met jezelf bezig was en helemaal niet meer met mij bezig was, besefte ik me dat ik wil scheiden. Ik hou van haar.' 
Ik trok mijn hand terug en stond op. 
'Maar... Hoe kan dat nou? Ik was hier een miskraam aan het krijgen van ons kind en jij lag gewoon met een andere vrouw in bed? En nu hou je van haar en wil je met haar verder?' 
Hij knikte en opende zijn mond om wat te zeggen. 
'Wie is het? Ken ik haar?' 
 
Hij stond op en ging voor me staan, maar ik deed een stap naar achteren. 
'Maak het nou niet pijnlijker dan het al is Flo.' 
Ineens werd ik heel kwaad. 
'Pijnlijker dan het al is? Voor wie is dit pijnlijk? Volgens mij is dit alles behalve pijnlijk voor jou, jij bent degene die uit het niets zegt dat hij wil scheiden. Dus zeg op, wie is het?' 
Hij rolde met zijn ogen en zei: 'Je weet weet wel wie het is, hou je niet van de  domme.' 
 
Mijn adem stokte, het kon toch niet waar zijn? 
'Danielle? Zeg me alsjeblieft dat het niet Danielle is? Hoe lang speelt dit al?' Hij knikte. 
'Ja het is Danielle en als je het dan perse moet weten, we hebben die ene nacht hier op de bank seks gehad en daarna hebben we contact gehouden. Stop met huilen en doe niet alsof je het zo erg vind. Jij bent alleen maar met jezelf bezig geweest en het enige wat je van mij wilde was een kind. Ik heb ook behoeften Flo! Elke keer als ik thuiskwam ging het alleen maar over zwangerschap en baby's. Bij haar is het allemaal zo ongedwongen. Ze geeft om mij, vraagt ook hoe mijn dag was en het gaat niet de hele dag over haarzelf.' 
Ik kon mijn oren niet geloven en ik kon ook niks uitbrengen. Ik hoorde hem heel in de verte nog wat praten over advocaten en het verdelen van de spullen, maar het ging allemaal langs me heen. 
'Ik moet weg.' zei ik en ik pakte mijn tas en jas en liep de deur uit. 
Snel stapte ik in mijn auto en toen ik wegreed zag ik hem in de deuropening staan, alsof hij nog wat wilde zeggen. 
 
Ik reed richting de stad met de intentie om de eerste de beste kroeg in te duiken en stomdronken te worden, maar net toen ik mijn auto parkeerde, ging mijn telefoon. 
'Florine? Hoi, bel ik ongelegen?'  
Het was Marja, mijn baas. Ze belde me eigenlijk nooit, tenzij de situatie heel erg dringend was, dus ik vroeg me af wat er aan de hand was. 
'Nee hoor, ik heb niets te doen, dus vertel maar, wat kan ik voor je doen?’
 
Ik hoorde de opluchting aan de andere kant van de lijn. 
'Er is een verschrikkelijk ongeluk gebeurd met een bus aan de andere kant van de stad. We hebben niet genoeg mensen en er blijven maar gewonden binnen komen. Jij hebt een tijdje op de afdeling Eerste Hulp meegelopen toch? Kun je alsjeblieft komen helpen?'  
Ik schrok van haar vraag : 'Maar Marja, ik kan toch niet mensen gaan opereren? Ik heb dat al jaren niet gedaan!'  
'Nee, dat hoef je ook niet. Je moet assisteren en ik weet dat je dat kunt. Er zijn veel kinderen bij betrokken en ik kan wel een ervaren kinderarts gebruiken die ze kan kalmeren en kan helpen. Wil je alsjeblieft komen?'  
 
Ik antwoordde dat ik zo snel mogelijk zou komen en reed meteen de parkeerplaats weer af richting het ziekenhuis. Marja had niet overdreven toen ze zei dat het een chaos was. Toen ik mijn doktersjas over mijn kleding aan had getrokken, stuurde ze me meteen naar een aantal patiëntjes die binnen gebracht waren. Gelukkig vielen de verwondingen van de kinderen mee en waren er alleen een paar volwassenen met zwaarder letsel, dus die probeerden we zoveel mogelijk buiten het zicht van de kinderen te houden. Ondertussen werden er steeds meer en meer kinderen binnengebracht en werd de chaos groter en groter. Omdat niemand scheen te weten wat ze nou moesten doen en Marja bezig was met het assisteren bij een operatie, besloot ik het heft in eigen hand te nemen. Ik riep iedereen bij een, gaf iedereen een taak en liet alle niet spoedeisende gevallen meteen naar een andere afdeling brengen. Het was nog steeds heel erg druk, maar de chaos werd een stuk minder en zo kon ik me tenminste concentreren op de kleinste patiëntjes. 
 
Er werd een meisje van ongeveer vijf jaar binnengebracht met lang blond haar. Haar arm was gebroken en ze zat onder de schaafplekken en bloeduitstortingen. Ze keek bang om zich heen en ik besloot naast haar te gaan zitten. 
'He meisje, hoe heet je? Mijn naam is Florine.' 
Het meisje stak de hand van haar niet gebroken arm uit en vertelde dat ze Valerie heette. 
'Weet u misschien waar mijn mama is?' vroeg ze zachtjes terwijl ze de tranen uit haar ogen veegde. 
'Nee lieverd, dat weet ik niet, maar ik kan haar wel voor je gaan zoeken?' Het meisje schudde haar hoofd. 
'Wil je alsjeblieft bij me blijven? Ik vind het eng hier zonder mijn mama.' 
Ik knikte en ik pakte een nat doekje waarmee ik voorzichtig het bloed van haar gezicht veegde en legde een kussen onder haar pijnlijke arm. Het meisje pakte mijn hand vast en kroop tegen me aan, waarna ze in slaap viel. 
 
Gek genoeg was dat hetgeen wat mij even al mijn zorgen liet vergeten. 
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Langzaam keerde de rust terug op de afdeling en waren alle patiënten op de plek waar ze moesten zijn. Valerie had inmiddels mijn arm in de houdgreep en ik durfde me bijna niet te verroeren omdat ik haar niet wakker wilde maken. Bovendien had ik nog steeds haar moeder niet gevonden en ik wilde het liefste dat haar moeder erbij zou zijn als ze haar arm zouden zetten en ze gips zou krijgen. Dus ik stuurde er steeds verpleegkundigen op uit om de moeder te zoeken, in de hoop dat ze nog op tijd zou zijn. 
 
Om drie uur in de ochtend kwam er een jonge man de afdeling op gelopen. Ik had hem wel eens eerder gezien, ik wist niet hoe hij heette, maar ik wist wel dat hij een chirurg was en bij mijn vader op de afdeling werkte. Hij had wat bloed op zijn lange jas zitten en hij had grote wallen onder zijn ogen, dus ik vermoedde dat hij net uit de operatiekamer kwam. 
Hij liep naar mij toe: 'He jij bent Florine toch? Ik hoorde dat jij de boel hier in goede banen hebt geleid, echt goed werk!’
  Ik voelde dat ik bloosde en glimlachte alleen maar naar hem. 
 
'Ik ben op zoek naar een meisje dat Valerie heet, is dit haar toevallig? Ik heb net haar moeder geopereerd en toen ze wakker werd vroeg ze meteen naar haar dochter.' 
Ik knikte: 'Ja klopt, dit is haar, ik stuur al de hele avond mensen om haar te zoeken! Want ik kan zelf niet zo makkelijk weg.’
Ik wees naar mijn arm die nog steeds goed vastgehouden werd door het meisje en hij lachte. 
'Ja die kleintjes weten altijd heel goed bij wie ze veilig zijn.'  
Hij boog over me heen en zachtjes maakte hij de vingers van het meisje los van mijn arm. Ik sprong van het bed en samen duwden we zo zachtjes mogelijk het meisje naar de lift, zodat ze bij haar moeder op de kamer kon liggen. Toen moeder en dochter herenigd waren en we de deur achter ons gesloten hadden, lachte ik. 
 
'Pfiew, wat een avond zeg! Haha, het is lang geleden dat het zo druk was hier.' 
Hij knikte en zijn lichtgroene ogen glinsteren in het felle tl-licht. 
'Zeg heb ik me al voorgesteld? Mijn naam is Joost.'  
Hij stak zijn hand uit en ik pakte hem aan. 
'Ik ben Florine, al wist je dat natuurlijk al, haha!' zei ik. 
'Ja, ik werk voor je vader, dus ik weet het een en ander over je. Al ben je in het echt een stuk knapper dan op die foto's uit zijn kantoor.'  
 
Ik lachte hardop. Ik wist precies waar hij het over had. Het was namelijk net alsof mijn vader de aller lelijkste foto's die er ooit van mij gemaakt waren had ingelijst en overal in zijn kantoor had gezet. Ik onderdrukte een gaap en excuseerde me.
 
'Het was leuk om je te leren kennen Joost, maar ik moet maar eens naar huis om te gaan slapen.' 
Hij knikte en stak zijn hand op en ik liep snel naar de lift. Pas in de auto terug naar huis realiseerde ik me dat Thomas natuurlijk thuis zou zijn en ik had absoluut geen zin om hem te zien. Bij ons huis aangekomen zag ik dat zijn auto niet op de oprit stond en toen ik binnen kwam, zag ik dat zijn jas en koffer alweer weg waren. Gek genoeg kon het me niets schelen dat hij weg was. Het enige wat ik nu nog wilde is naar bed en slapen.
 
De volgende ochtend was ik al heel erg vroeg wakker en langzaam begon de voorgaande avond wat tot me door te dringen. Thomas wilde scheiden. Hij had een ander gevonden en wilde niet met me verder. Ik kon daar wel heel erg verdrietig over gaan zitten doen, maar dat zou toch niets veranderen. Ik ging zitten in bed en keek om me heen. Ik kon dit huis nooit in mijn eentje betalen. Thomas verdiende veel meer dan ik en kon de hypotheek makkelijk in zijn eentje betalen. Ik bedacht me dat er niets anders op zat dan zelf op zoek te gaan naar een ander huis en Thomas maar gewoon de ruimte te geven die hij dacht nodig te hebben, om het niet pijnlijker te maken dan het al was. 
 
Toen ik gedoucht en al beneden kwam, zat hij tot mijn grote verbazing al aan de keukentafel. 
'Thomas, wat doe je hier?' vroeg ik hem. 
'We moeten praten Flo, je kunt toch niet zomaar weggaan als ik zeg dat ik van je wil scheiden?' 
Ik zette het koffiezet apparaat aan en ging op de stoel tegenover hem zeggen. 'Volgens mij was je vannacht zelf ook niet thuis en ik hoef niet te raden waar je was.' 
Hij rolde met zijn ogen en zuchtte. 
'Ik kan toch moeilijk naast je gaan liggen als ik net heb gezegd dat ik van je wil scheiden? Waar zat je trouwens? Heb je nu al een nieuwe man ontmoet?' 
 
'Ik was aan het werk Thomas. Maar ga je nou nog zeggen waarom je hier bent of niet?'  
 
Ik liep naar de keuken, pakte één kopje uit de kast en schonk alleen koffie voor mezelf in. Hij rommelde wat in zijn koffer en haalde er een envelop uit. 
'Ik heb hier een contract gemaakt over de verdeling van de spullen en onze andere bezittingen.' 
Ik pakte het van hem aan en schudde mijn hoofd. 
'Ik hoef het huis niet Thomas, je weet dat ik het toch niet in mijn eentje kan betalen. We hebben onze spaarrekeningen enzovoort al gescheiden, dus dat kan zo blijven. Verder wil ik alleen mijn eigen spullen, de spullen die ik gekocht heb, een paar meubelstukken en Bobbie.’
 
Hij keek me verbaasd aan, alsof hij niet had verwacht dat hij er zo makkelijk af zou komen. Hij knikte en stak zijn hand uit. 
'Ik laat mijn advocaat een contract opstellen waarin ik dit laat vastleggen. Je kunt hier nog blijven wonen totdat je een ander huis hebt.' 
 
We schudden elkaars hand en dat was het dan. Ons huwelijk was voorbij. 
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In de maanden daarna leek het alsof mijn leven een paar jaar terug in de tijd ging. Het was vreemd om in het huis te blijven wonen dat niet meer van mij was, dus toen Thomas me uitgekocht had, trok ik bij mijn ouders in totdat ik een nieuw huis had gevonden. Mijn ouders vonden de reden dat ik terug thuis kwam wonen niet leuk, maar ze ontvingen me met open armen en ik moest in de gaten houden dat ze me niet teveel volpropten met hun taart en het heerlijke eten van mijn moeder. 
 
Al snel vond ik een superleuk huisje aan de rand van de stad. Het was een jaren dertig woning met woonkamer met ensuite deuren en glas in lood. Het was een wijk waar Thomas destijds absoluut niet had willen wonen, maar na de eerste bezichtiging was ik meteen al stapelverliefd op het huis en mijn eerste bod werd direct geaccepteerd. 
Enkele weken later kon ik al in het huis en zelfs mijn vader had vrij genomen om me te helpen met klussen. Hoewel ik de hele situatie met de scheiding en zeker de reden ervoor behoorlijk klote vond, had het single zijn ook voordelen. Ik had niet alleen mijn eigen achternaam weer terug, Florine Hazelaar klonk toch een stuk beter dan Florine Smit, maar het was ook heerlijk om mijn eigen huis helemaal naar mijn eigen zin in te richten. Toen ik na een week schilderen, klussen en uitpakken samen met Bobbie op de bank zat, kon ik niet trotser zijn. Ze konden van alles zeggen, maar ik had het toch best mooi voor elkaar op deze manier.
 
Nu ik in mijn eentje voor de kosten moest opdraaien en ik mijn spaargeld niet teveel wilde opmaken, besloot ik wat extra diensten te gaan draaien. Marja was alleen maar blij met de extra hulp omdat het lastig was om aan extra werknemers te komen in deze drukke tijd. Tijdens een van mijn diensten zag ik ineens een bekend gezicht de wachtkamer binnenlopen. Ik legde mijn map even op de balie en liep naar het meisje toe. 
'He Valerie, ken je me nog? Hoe is het met je?' 
Het meisje draaide zich om en keek me met grote ogen aan, waarna er ineens een grote glimlach op haar gezicht verscheen. 
'Mama! Dit is de mevrouw met het rode haar waar ik je over vertelde! Zij was bij mij na het ongeluk!' 
De vrouw stond op en omhelsde me.
'Oh je bent echt een heldin. Valerie heeft het bijna dagelijks over je en wil later ook kinderarts worden door de mevrouw met het rode haar in het ziekenhuis. Ik vind het echt geweldig wat je voor haar gedaan hebt. Dank je wel!’
 
 Ik werd helemaal verlegen van alle lieve woorden en bleef nog even met ze staan praten totdat ze opgeroepen werden door een stem die ik herkende. 
'He Joost!' zei ik toen ik langs hem naar de balie liep. Hij knipoogde en stak zijn hand op terwijl hij met Valerie en haar moeder de gang in liep. Ik keek ze na en glimlachte, al wist ik niet precies waarom. 
 
Het ziekenhuis kampte nog steeds met een personeelstekort en hoewel we ons best deden om zo veel mogelijk mensen aan te nemen, was het lastig om echt goede mensen te vinden. En zo kwam het regelmatig voor dat ik tussen mijn eigen diensten door nog op andere afdelingen meedraaide. Het was druk en ik had dagen dat ik amper aan mezelf toe kwam, maar het was fijn om gewoon te kunnen werken en niet teveel alleen thuis te zijn met mijn gedachten. 
 
Zo kwam het dus ook dat ik in mijn lunchpauze beneden uit het restaurant een broodje haalde en dat net toen ik een hap wilde nemen, ik gebeld werd of ik alsjeblieft weer boven wilde komen. Ik stopte het broodje in mijn tas en nam de lift naar boven. Daar aangekomen renden er allemaal mensen heen en weer. Ik zag mijn vader naar me toe komen en vroeg aan hem wat er aan de hand was. 
 
'Lieverd, je weet dat ik je dit alleen zou vragen als ik je echt heel hard nodig had he?' 
Ik knikte en liep achter hem aan. 
'Wat is er aan de hand pap? Wat moet ik doen?'  
'Er is een meisje binnengebracht. Ze heeft een ongeluk met haar paard gehad en moet geopereerd worden. Haar ouders zitten in het buitenland en er was niemand bij haar. Ze is in paniek en iemand moet haar rustig krijgen. Wil jij het alsjeblieft proberen?'  
Ik knikte en nadat ik mijn handen gewassen had en een schort omgedaan had, liep ik achter hem aan de kamer binnen. Daar zat een meisje van een jaar of elf, helemaal in paniek op de operatietafel. Ik probeerde niet teveel naar haar been te kijken, maar het was overduidelijk dat het geen makkelijke operatie zou worden en dat dit meisje veel pijn had. Ik pakte een stoel en ging naast haar zitten. 
 
'Hé, ik ben Florine, hoe heet jij?' vroeg ik haar zachtjes. 
Het meisje trilde en keek me aan vanonder haar dikke pony. 
'Maisie' fluisterde ze. 
Ik pakte voorzichtig haar hand en mijn andere arm sloeg ik om haar heen. 
'Wat een prachtige naam. Die hoor je niet vaak.' 
Het meisje glimlachte voorzichtig en ik merkte dat ze al iets rustiger werd. 
'Het was de naam van mijn oma.' 
'Maisie, mag ik je misschien wat vragen? Waarom ben je zo bang? Is er iets dat ik voor je kan doen?' Ze veegde een traan van haar wang en knikte. 
'Als mijn vader over dit ongeluk hoort dan zal hij Binkie laten inslapen. Dat heeft hij al vaker gezegd. Binkie is mijn enige vriend, ik wil hem niet kwijtraken.' 
 
Haar stem werd ineens veel harder en de tranen stroomden weer over haar wangen. Ik negeerde het bloed dat op mijn schoen was gedrupt maar even. 'Maisie, als ik je beloof dat ik met je ouders zal praten, wil je dan alsjeblieft gaan liggen zodat die meneer met die grote baard daar je kan helpen?’
 Ze keek naar de hoek waar mijn vader stond en knikte. 
'Is dat een aardige meneer?' vroeg ze zachtjes. 
'Hij is geweldig.' zei ik, waarna ze moest lachen. 
 
Ik glimlachte naar haar en liet haar los zodat de operatieassistenten haar goed konden neerleggen. Ik wilde haar hand loslaten, maar ze greep hem stevig vast. 'Florine, ik ben bang. Wil je alsjeblieft bij me blijven?' 
 
Ik keek naar mijn vader en toen hij knikte, nam ik plaats bij haar hoofdeinde. Ik praatte zachtjes tegen haar en aaide over haar hoofd terwijl het narcose middel zijn werk begon te doen en ze langzaam in slaap viel. Toen ze ver genoeg weg was, stond ik op en liep ik de operatiekamer uit. Ik moest even een beetje bijkomen en ik kon er niks aan doen dat er een traan over mijn wang liep. Ik hoopte zo dat het allemaal goed zou komen.
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Ik ijsbeerde wat  over de gang en wachtte daarnaast geduldig tot de ouders van het meisje zouden komen. Mijn eigen dienst was inmiddels al afgelopen en de uren slopen voorbij, maar ik kon niet weg tot ik wist hoe het met haar afgelopen was. 
Ik was inmiddels al bijna veertig uur wakker en snakte naar mijn bed, dus toen ik even ging zitten, dommelde ik al snel weg. Ik schrok wakker van een warme hand die zachtjes op mijn schouder werd gelegd. Ik keek op en zag Joost achter me staan. 
'Ik, ehh sorry, ik ben in slaap gevallen denk ik. Hoe is het met haar. Is ze alweer wakker?' 
Hij schoof wat tijdschriften aan de kant en ging op de stoel naast me zitten. We waren de enige twee mensen in de wachtkamer en van de ouders van het meisje was nog steeds geen spoor te bekennen. 
'Ze is klaar, ze ligt nu op de uitslaapkamer. Wil je haar even zien? Ik denk dat ze het heel erg fijn zou vinden als jij er bent als ze wakker wordt. Ik onderdrukte een gaap en knikte, waarna ik achter hem aan liep. 
'Ik dacht dat mijn vader zou opereren, heb je hem geholpen?' 
Joost lachte: 'Ja, je vader en ik werken vaker samen. We zijn best een goed team!' 
Ik keek naar hem en voor het eerst viel het me op dat hij best wel knap was. Hij had lichtgroene ogen en zwart haar en op de één of andere manier werd ik gewoon meteen vrolijk van hem. Maar misschien was dat ook omdat hij compleet het tegenovergestelde van Thomas was.  
 
Samen liepen we de uitslaapkamer binnen en ik zag haar meteen liggen. Ze had overal blauwe plekken en opgedroogd bloed. Maar ik zag dat de rust weer was wedergekeerd op haar gezichtje. Ik pakte een stoel en ging naast haar zitten en het duurde niet lang voordat ze een beetje ontwaakte. Hoewel ik zag dat ze veel pijn had, leek ze blij te zijn om me te zien. 
'Zijn mijn ouders er al?' vroeg ze met een schorre stem. 
Ik keek omhoog naar  Joost en hij schudde zijn hoofd. 
'Nee, ze zitten op dit moment in het vliegtuig en komen zodra ze geland zijn meteen deze kant op.' 
Ze knikte en keek naar mij. 
'Kan ik weer paardrijden denk je? Hebben ze mijn been gemaakt?’
Ik wilde knikken, tot me ineens iets opviel. 
 
Op de plek waar haar linkerbeen had moeten liggen, waren de dekens helemaal plat. Ik schrok ontzettend en werd ineens misselijk. Joost moet gemerkt hebben dat ik schrok, want hij legde een hand op mijn schouder, wat me deed realiseren dat wanneer ik in paniek zou raken, dat dat niet goed zou zijn voor Maisie. Diep van binnen wilde ik huilen voor haar. Ze had met een kapot been op de operatietafel gelegen en zich alleen maar druk gemaakt over haar paard. Als de eerste vraag die je na het ontwaken dan stelt over paardrijden gaat, dan moet het verschrikkelijk zijn om te horen dat je been eraf is en dat je misschien nooit meer zal rijden. 
 
'Ik weet het niet.' zei ik eerlijk. 
'Maar ik weet zeker dat het helemaal goed zal komen met je. Probeer nog maar even wat te slapen, dan maken we je wakker als je ouders er zijn.’
Ze knikte en sloot haar ogen, waarna ze meteen weer in slaap viel. Ik stond op en rende meteen naar de gang, waar ik ontzettend hard begon te huilen. Natuurlijk zag ik wel vaker erge dingen op mijn werk en ook die dingen trok ik me heel erg aan. Maar nooit had iets me zo aangegrepen als dit meisje. Ik had niet gemerkt dat Joost achter me aan was gekomen, tot hij ineens een arm om me heen sloeg en me tegen zich aantrok. 
'Dat arme meisje haar hele toekomst is voorbij. Datgene wat ze het liefste doet zal ze nooit meer kunnen doen.’
 snikte ik. Hij aaide over mijn haar: 'Ik weet zeker dat het allemaal goed gaat komen met haar en ik geloof niet dat een been minder haar zal tegenhouden om weer te gaan rijden.' 
Ik keek  omhoog naar zijn gezicht. 
'Denk je dat echt?' vroeg ik zachtjes. Hij knikte en keek diep in mijn ogen. 
'Wat jij voor haar deed was ongelooflijk. Het lukte ons allemaal niet om haar rustig te krijgen en jij kwam binnen en het lukte je gewoon direct. Ik vind het zo ontzettend knap van je. Je bent echt een geweldige vrouw.' 
 
Ik bloosde en glimlachte zenuwachtig terwijl ik naar zijn prachtige ogen keek.
Beide zwegen we en de stemming tussen ons sloeg ineens om. Hij veegde zachtjes een traan van mijn wang en liet zijn gezicht iets zakken. 
 
'Wat ben je mooi.' fluisterde hij zachtjes. 
'Je hebt geen idee hoe graag ik je nu zou willen zoenen.' 
 
Ik voelde mijn hele lichaam tintelen en ging iets dichterbij staan. 
'Waarom doe je dat dan niet?' vroeg ik zachtjes.
 
Hij streelde met zijn vingers over mijn wang, waarna hij zijn weg vervolgde richting mijn hals. De spanning was duidelijk voelbaar en het was slechts afwachten tot een van ons twee er iets mee zou doen. Ik wilde de stap net zetten toen we ineens een deur open hoorden gaan en het moment weer voorbij was. Een beetje beschaamd keken we naar mijn vader die verbaasd naar ons stond te kijken en zich vervolgens weer herpakte. 
 
'De ouders van Maisie zijn er en ze  willen je graag bedanken.’
 
Ik keek nog een keer naar Joost en knikte naar mijn vader waarna ik achter hem aan liep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 17
In de wachtkamer stonden een man en een vrouw te wachten. De vrouw had overduidelijk gehuild en beide zagen ze er doodmoe uit. 
'Ben jij Florine?' vroeg de vrouw me terwijl ze naar me keek. 
Ik knikte en stak mijn hand uit, maar in plaats daarvan stak zij haar beide armen uit en omhelsde ze me. 
'Ik ben je echt voor eeuwig dankbaar. Wat jij voor onze dochter gedaan hebt is echt onvoorstelbaar.' 
Ik bloosde en keek naar mijn vader, die overduidelijk trots was. 
'Graag gedaan. Ik vond het fijn dat ik iets voor haar kon doen.’
Haar vader vroeg ondertussen aan mijn vader wat er gebeurd was en hoe de operatie afgelopen was. Toen mijn vader vertelde dat de het been van Maisie niet hadden kunnen sparen, werd de man boos. 
'Verdorie, dat rotpaard ook. Ik heb al talloze keren gezegd dat dat beest vals is en nu gaat hij weg ook.’
 Meteen reageerde ik op de man. 
'Meneer? Als ik zo brutaal mag zijn, ik moest uw dochter voordat ze  geopereerd werd beloven dat ik u zou overhalen haar paard niet te laten inslapen. Dat was de enige reden waarom ze geopereerd wilde worden. Uw dochter heeft een enorme passie en heeft net iets verschrikkelijks meegemaakt. Ik denk dat haar lievelingsdier en beste vriend haar de komende tijd juist veel rust zal brengen.' 
 
De man bromde wat en knikte. 
'Oké prima, laat dat beest maar blijven dan.' 
Haar moeder pakte opnieuw mijn hand. 
'Wat ben jij een geweldige vrouw. Ik weet zeker dat jij een ontzettend goede moeder zult worden als jouw tijd daar is.’
 
 Bij die woorden brak er iets in me. Ik zou een goede moeder worden, maar voorlopig leek die wens verder weg dan ooit. Ik glimlachte en bedankte de vrouw, waarna ik weer weg liep. Ik kon me nog net inhouden tot ik bij mijn auto was, maar toen ik eenmaal zat begonnen de tranen weer te lopen. Snel reed ik de parkeergarage uit en ging ik naar huis. Ik kon wel wat slaap gebruiken.
 
Toen ik in de middag weer wakker werd, belde ik Marja om te vragen of het goed was dat ik mijn dienst van vanavond met iemand zou ruilen. Ze had gehoord wat ik had gedaan en zei dat zij die taak op zich zou nemen en dat ik maar even goed uit moest rusten. Samen met Bobbie kroop ik op de bank en bestelde wat te eten. Toen de avond viel, ging ik vroeg naar bed en negeerde ik het maar dat Bobbie stiekem ook op mijn bed kwam liggen. Hij had me de laatste tijd niet zoveel gezien en het was logisch dat hij me miste. Ondanks dat ik ontzettend moe was, lukte het me niet om te slapen. De opmerking van de vrouw bleef door mijn hoofd malen en hoewel ik weet dat het goed bedoeld was, voelde het als een enorme steek. 
 
De maanden kropen voorbij en mijn leven bleef een beetje hetzelfde. Ik werkte veel, was weinig thuis en ondertussen ging het geflirt met Joost gewoon door. Ik vond hem leuker dan ik echt wilde toegeven en ik wist bijna wel zeker dat het ook wederzijds was, maar het was alsof we hetgeen wat we nu hadden niet wilden verpesten door het groter te maken dan het was. 
 
Op een ochtend in de herfst werd ik wakker van zacht getik op het raam van de regen. Ik pakte mijn telefoon om te kijken hoe laat het was en ik schrok van de melding op het scherm. Ik weet nog precies wanneer ik die melding had ingesteld. Nadat ik de positieve rest had gehad, had ik via internet uitgerekend wanneer ik ongeveer uitgerekend zou zijn en uit enthousiasme had ik de uitgerekende datum in de agenda van mijn telefoon gezet met een heleboel hartjes en bloemetjes erbij. Ik had al een tijdje niet meer aan de miskraam gedacht, maar nu moest ik toch wel even slikken. Ik had nu gewoon een baby kunnen hebben, ik had moeder kunnen zijn. 
 
Ik wiste de melding snel en hoewel dat ergens wel fijn voelde, bleef dat gevoel in mijn hoofd rondspoken. Zou ik dan ooit nog kinderen kunnen krijgen? Mijn menstruatie was ontzettend onregelmatig sinds de miskraam en ik had werkelijk geen idee wanneer ik voor het laatst ongesteld was geweest. Ik had die dag een vroege dienst en was blij dat ik wat afleiding zou hebben, anders bleef dit de hele dag in mijn hoofd hangen. 
 
Ik stapte in de auto en reed richting het ziekenhuis. Het was druk op de weg en overal waren wegen afgesloten en opengebroken. Het was veel logischer dat ze zulke werkzaamheden in het weekend zouden doen, maar natuurlijk moesten zulke dingen weer door de weeks gepland worden zodat ik veel te laat op mijn werk zou komen. Toen de zoveelste afslag afgezet was, herinnerde ik me ineens een route tussendoor die ervoor zou zorgen dat ik alsnog op tijd op mijn werk  zou komen. Hiervoor moest ik wel via mijn oude wijk langs mijn oude huis waar ik met Thomas woonde, maar als dat ervoor zou zorgen dat ik wel op tijd zou komen, had ik het ervoor over. 
 
Ik nam de afslag naar de nieuwbouwwijk en reed langs het huis waar ik ooit woonde. Ik gluurde en zag meteen dat mijn mooie rozenstruiken uit de voortuin verdwenen waren. Maar toen ik beter keek viel me wat anders op. Er stond een enorme ooievaar in de tuin met daarop een bordje met 'Its a Boy!'
 
 Ik kon wel door de grond zakken van jaloezie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 18
Dat nieuws had niet op een slechtere dag kunnen komen. Ik moest me met alle tegenzin van de wereld inhouden om niet terug naar mijn oude huis te rijden, het bord uit de tuin te trekken en het in de brand te steken. Op mijn werk liep ik de wc in en trok ik de deur achter me dicht. Het gekke was dat ik niet eens heel erg boos was omdat Thomas en Danielle nu een baby hadden. 
Natuurlijk was ik wel stikjaloers, maar boos was ik niet. Ik was wel boos om het feit dat hij Danielle tegelijkertijd met mij zwanger had gemaakt. Hoe kon hij met mij doorgaan met alle behandelingen en al het gedoe eromheen, terwijl hij bij een andere vrouw ook al een kind zou krijgen? Het was vandaag de uitgerekende datum geweest en ik was degene die met lege handen stond, in mijn eentje, want hij had net een zoon gekregen. Ik voelde me een ontzettende kreng, maar ik gunde het hem gewoon niet. Ik gunde het hem niet om gelukkig te zijn na alles wat hij tegen me had gezegd en wat hij had gedaan.
 
Ik hoorde geklop op de deur en ik veegde snel mijn tranen af. 
'Flo? Gaat het een beetje?' hoorde ik een bekende stem vragen. 
Ik mompelde dat het wel ging en dat ik even een minuutje nodig had. 
'Maar waarom zit je op de mannen-wc?' 
Ik keek om me heen en voelde me zo ontzettend dom. Ik stond op en liep beschaamd het hokje uit, waar Joost al stond te wachten. 
'Heb je last van een identiteitscrisis? Ben je daarom verdrietig?' grapte hij. 
 
Ik lachte en hij kwam iets dichterbij staan. 
'Is er iets dat ik voor je kan doen?' vroeg hij zachtjes. 
Ik schudde mijn hoofd. 'Nee, ik ben bang dat ik dit in mijn eentje moet oplossen.' Hij pakte mijn hand vast: 'Oké, maar als er iets is wat ik voor je kan doen, laat het dan alsjeblieft weten oké?' 
Ik knikte en liet zijn hand los, waarna ik de mannen-wc verliet. Dat zorgde wel voor een aantal gekke gezichten, maar ik besloot me er maar niets van aan te trekken en gewoon naar mijn afdeling te lopen. 
 
De kinderafdeling grensde aan de afdeling verloskunde en ik vond het altijd heerlijk om stiekem met een omweg over die afdeling te lopen. Dan kon ik al die lieve babygeluidjes horen en het enthousiasme van al die nieuwbakken ouders was gewoon heerlijk om te zien. Gelukkig stond die afdeling ook bekend  bij ons als de afdeling met de lekkerste koffie, dus als ik gek aangekeken werd dat ik met mijn lange doktersjas over die afdeling liep, zei ik meestal dat ik gewoon koffie ging halen. 
 
Ik stond net bij het koffiezetapparaat toen ik een bekende stem achter me hoorde. 'Zooo, dat ik jou hier nou net tegen moet komen! Dat is toevallig!' 
Het voelde alsof mijn hele lichaam zwaar werd en met alle tegenzin van de wereld zette ik mijn liefste glimlach op en draaide me om. 
'Thomas, ja ik had ook niet verwacht jou hier te zien.' 
Hij lachte alsof ik iets heel grappigs had gezegd. 
'Ach ja, wat kan ik zeggen. Mijn zoon is twee dagen geleden geboren en ik kom mijn vrouw en kind ophalen.’
 Ik voelde al het bloed uit mijn gezicht wegtrekken en het koste me de grootste moeite om dat ene woord uit mijn mond te krijgen. Maar ik besloot me er over heen te zetten en het gewoon te zeggen. Ik stak mijn hand uit en zei: 'Gefeliciteerd met de geboorte van je zoon.' 
Hij lachte en schudde mijn hand. 
'Ik ben blij dat je het zo goed opvat Flo. Ik bedoel het zal wel niet makkelijk voor je zijn. Ik ga gewoon door met mijn leven en ben vader geworden, terwijl jij zo graag een kind wilde.' 
Ik kon hem wel wurgen, maar ik knikte: 'Ja, soms gaan dingen niet helemaal zoals je wilt helaas.' 
Gek genoeg lachte hij daarom. 
'Ik zag vanmorgen in onze kalender en zag dat vandaag de uitgerekende datum is. Het is maar goed dat het zo is gelopen toch? Anders was het ook maar een ongemakkelijke situatie geweest. Dan had ik nu twee kinderen, moet je je voorstellen.' 
Ik wilde beleefd blijven, maar toen hij zei dat hij blij was dat het mis was gegaan, knapte er bij mij iets. Voor ik het wist haalde ik uit en belandde mijn vuist op zijn rechterwang. Ik schrok van mijn eigen uithaal en zo te zien had hij het ook niet verwacht. Ik mompelde geschrokken een sorry en rende snel naar mijn eigen afdeling toe. 
 
Ik rende nogal hard en lette niet goed op, waardoor ik keihard tegen iemand op botste. Ik probeerde me te verontschuldigen dat ik zo hard rende en mompelde wat over haast. Tot ik omhoog keek en zag dat ik tegen Joost aangebotst was, die met een grijns naar mijn warrige gemompel stond te luisteren. 
 
'Als je een knuffel wilt kun je het ook wel gewoon vragen hoor.' zei hij lachend.
 
En toen deed ik iets wat ik nooit had verwacht. Ik ging op mijn tenen staan en zoende hem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 19
Het was iets dat ik al maanden wilde doen. Elke keer als ik hem zag had ik die vlinders in mijn buik gevoeld en talloze keren had ik me afgevraagd hoe het zou zijn om met hem te zoenen. En nu het gebeurde, trok er een golf van geluk door me heen, totdat ik ineens weer wat realiteitszin kreeg. 
'Neee wat doe ik nou?' ging er door me heen en ik stopte. 
Verbaasd keek hij me aan, het was overduidelijk dat hij dit niet verwacht had. Ik wilde me excuseren voor mijn impulsieve gedrag. 
 
Maar voor ik wat kon uitbrengen, boog hij zijn hoofd naar beneden en zoende hij mij opnieuw. Zijn lippen waren warm en zacht en ik wilde dat hij nooit zou stoppen. Hij trok me tegen zich aan en liet zijn handen door mijn haren gaan. Ik hoorde een gekuch en toen ik opkeek liep er een verpleegster langs die nogal geërgerd keek. 
'Kom mee!' mompelde hij zachtjes en hij gaf me een hand. We liepen de lange gang door en het was maar goed dat we niemand tegenkwamen, want het was maar al te duidelijk wat we wilden gaan doen. Hij viste een sleutel uit zijn zak en maakte een deur open. Aan het naambordje op de deur had ik al gezien dat het zijn kantoor was en samen glipten we naar binnen.
 
Eenmaal binnen konden we ons beiden niet meer inhouden. Hij zoende me opnieuw en zette me op zijn bureau. Voorzichtig maakte hij mijn blouse open en liet zijn handen over mijn huid glijden. 
'Je hebt geen idee hoe ik hiernaar verlangd heb.' fluisterde hij in mijn oor, terwijl hij mijn rok wat omhoog stroopte. Ik hoorde zijn rits opengaan en daarna leek hij even afgeleid te zijn. Hij stopte even en voelde in zijn zakken en portemonnee. 'Nee, shit. Ik heb niets bij me. Heb jij toevallig...' 
Ik legde een vinger op zijn mond. 
'Ik kan niet zwanger raken.' zei ik en hoewel hij me een paar seconden verbaasd aankeek, ging hij daarna gewoon verder waar hij mee bezig was. Ik legde mijn armen om zijn nek en voelde hoe hij bij me naar binnen drong. Ik kon niets uitbrengen, zo geweldig was het. Het was alsof elk vezeltje van mijn lichaam tintelde van genot en alsof alles vanzelf ging. Onze lichamen leken elkaar aan te voelen, alsof ze elkaar al jaren kenden. En hoewel het niet heel erg lang duurde, was het zonder meer het beste wat ik ooit gevoeld had.
 
'Gaat het?' vroeg hij even later terwijl ik mijn blouse weer dichtknoopte. Ik keek hem aan en kuste hem. 
'Ja tuurlijk, waarom vraag je dat?' Hij trok me tegen zich aan en gaf me een kus op mijn voorhoofd. 
'Je leek zo in gedachten verzonken.' 
Ik glimlachte: 'Nee er is niets, het was perfect.'  
Daarop moest hij lachen. 
'Nou, ik heb toch een andere definitie van perfect hoor. Om te beginnen zou in bed wel fijn zijn in plaats van op mijn bureau.' 
Samen lachten we en we kusten elkaar. Ik wilde nog wat zeggen, maar er begon iets hevig te piepen in mijn zak. Ik nam mijn telefoon op en zei dat ik eraan zou komen, waarna ik weer ophing. 
'Ik moet gaan, ik moet weer aan het werk. Ze vroegen net waar ik was.' zei ik zachtjes. Hij knikte en gaf me nogmaals een kus. 
'Kunnen we misschien straks even praten? Als je dienst voorbij is?' vroeg hij. Ik knikte en zei dat ik hem dan zou komen opzoeken. Daarna liep ik zijn kantoor uit en liep ik naar mijn afdeling toe. Marja kwam meteen naar me toe: 
'Florine, waar was je nou? We zijn je al een hele tijd aan het zoeken!' zei ze. Ik mompelde wat over misselijk en naar de wc gaan, tot ze weer wegliep. 
 
Het was gelukkig geen drukke dag, want ik kon me nergens op concentreren. Ik bracht de ochtend door met bloeddruk meten, met ouders van patiëntjes praten en enkele telefoontjes plegen. Toen ik lunchpauze had kocht ik beneden in de winkel een broodje en die at ik buiten op. Ik zat net op het bankje toen er iemand naast me kwam zitten. Ik zag zijn lunchtrommel en moest meteen een beetje lachen. 
'Pap, heb je nou nog steeds die Paw Patrol lunchtrommel mee?' 
Hij lachte en haalde zijn lunch eruit. 
'Jazeker, hij doet nog prima zijn werk en daarom gaat hij niet weg.’
 Ik moest lachen en nam een hap van mijn broodje. 
'Gaat het vandaag allemaal een beetje meisje?' vroeg hij zachtjes. 
 
'Ik weet dat we nooit over zulke dingen praten en dat je het liever met je moeder bespreekt, maar je moeder had in de planner gezet wat voor dag het vandaag was en ik... Ik wil gewoon even weten of het allemaal gaat.' Ik legde een hand op mijn vaders arm en knikte. 
'Het gaat pap, het blijft een beetje moeilijk, zeker omdat hij alsnog een kind heeft gekregen en ik hem hier vanmorgen tegenkwam.' 
Ik vertelde over onze ontmoeting en toen mijn vader hoorde dat ik hem een mep had gegeven, moest hij heel hard lachen. 
'Weet je meisje? Ik heb hem nooit geschikt voor jou gevonden. Het was altijd al zo'n gladjakkertje en ik denk dat je ergens maar blij moet zijn dat je van hem af bent.' 
 
Hoewel zijn woorden pijn deden, wist ik dat hij gelijk was. In die paar jaar met Thomas had ik me nooit zo gelukkig gevoeld als ik me nu voelde. Het voelde alsof er een last van me was afgevallen en ik al die jaren niet mezelf had kunnen zijn.  'Ik hoorde trouwens dat je met een chirurg hebt aangepapt.' grinnikte hij. 
Meteen werd ik rood en keek ik de andere kant op. 
'Haha, ik plaag je maar hoor meisje. Het is een goede jongen en hij werkt hard. Ik vind het ontzettend jammer dat hij weggaat.'
 
Ik wilde net beamen dat ik hem inderdaad heel erg leuk vond tot zijn woorden tot me doordrongen. 
 
'Hé? Weggaat? Waar gaat hij naartoe dan?'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 20
 
Hoe vrolijk ik die ochtend ook was, voor de rest van de dag was mijn humeur beneden het vriespunt. Mijn vader was verbaasd dat ik niet over zijn plan wist en vertelde me wat Joost ging doen. Hij zou een jaar naar Zuid Afrika gaan om daar te helpen met het uitvoeren van complexe operaties. Volgens mijn vader wist hij het al maanden en hij vond het gek dat hij me niets verteld had. Ik wist dat we hadden afgesproken nog even te praten, maar ik had geen zin om hem te spreken en ging na mijn dienst direct naar huis. Eenmaal thuis liep Bobbie meteen naar me toe en liep hij spinnend tussen mijn benen door. 
 
'Ik heb jou ook gemist lieverd. Jij bent de enige man die nooit bij me weggaat he?' Ik pakte hem op en knuffelde met hem. Ik moest er niet aan denken dat hij ooit weg zou gaan, want in de afgelopen jaren was hij een enorme steun geweest. Ik zette hem op het aanrecht en maakte wat te eten voor hem klaar. 
 
Terwijl ik in de kasten keek moest ik stiekem een beetje lachen. Ze stonden stampvol met eten voor Bobbie, maar voor mezelf was er niets in huis. Ik twijfelde om nog naar de winkel te gaan, maar toen ik naar buiten keek zag ik dat het keihard regende. Dus ik trok maar een bestellijst van de Chinees uit een la en pakte mijn telefoon. Net toen ik wilde bellen ging de deurbel, met een zucht legde ik de lijst terug en liep naar de deur. Ik opende de deur en zag Joost helemaal doorweekt op de deurmat staan. 
 
'Joost? Wat doe jij nou hier? Je bent helemaal nat! Kom snel binnen!'  
Hij lachte en liep de gang in, terwijl hij een beetje beschaamd keek naar het spoor van waterdruppels dat hij achterliet. 
'Jeetje je bent doorweekt. Ik kan je kleding wel even voor je drogen? Zo word je ziek.' 
En zo hingen even later zijn kleren te drogen op de verwarming en droeg hij een oude joggingbroek die ik ooit van Thomas had gepikt. Ik probeerde niet teveel naar hem te kijken, want stiekem had ik een zwak voor mannen met alleen een joggingbroek aan en Joost zijn sixpack was …  adembenemend. 
 
’Ik wilde net eten bestellen, wil je ook?' vroeg ik terwijl ik de lijst weer uit mijn la viste.
'Ja, heel graag, ik heb nog niet gegeten.' antwoordde hij. 
 
Nadat ik gebeld had, nam ik plaats naast hem op de bank. 
'Wat doe je hi...' 
'Ik wil je graag iets vertellen.' onderbrak hij me. 
'Hoeft niet, ik weet al dat je weggaat.'  zei ik, op een meer sombere toon dan ik bedoeld had. 
'Ja, je vader zei al dat hij het aan je verteld had en dat je het niet zo goed opvatte.' grinnikte hij. 
Ik voelde dat ik rood werd en porde hem in zijn zij. 
'Ja, ach wat kan ik zeggen. Ik ben inmiddels wel gewend aan mannen die me verlaten.'  
Ineens werd zijn gezicht ernstig en hij pakte mijn hand. 
'Flo, toen ik me hiervoor opgaf kende ik je nog amper. We hadden elkaar wel eens gedag gezegd, maar verder was er niets tussen ons. Ik zou het liefste blijven omdat ik je echt heel heel erg leuk vind, maar die kinderen daar hebben me heel hard nodig.'  
 
Ik knikte, wat was ik ook een stomme doos, dat ik hem hier voor mezelf wilde hebben terwijl de kinderen daar hem ontzettend hard nodig hadden. 
'Het is maar voor een jaar, we kunnen bellen en skypen en facetimen en je kunt me zelfs komen opzoeken. Ik hoop dat wat er tussen ons is niet ineens weg is doordat ik nu weg ga.' zei hij. 
Ik gaf hem een kus en lachte zachtjes. 
'Nee tuurlijk niet. Ik wil dit tussen ons niet kwijt.' 
Hij grijnsde, 'Gelukkig maar, dan denken we daar hetzelfde over.'  
'Kwam je hier helemaal naartoe in de regen om dat te vertellen?' vroeg ik hem. 
 
Hij schudde zijn hoofd, 'Nee, ik wilde je nog wat vragen. Vanmorgen zei je dat je geen kinderen kan krijgen? Hoe kan dat?' 
Ik slikte, ik had niet verwacht dat hij me zo'n directe vraag zou stellen. Hij zag mijn gezicht betrekken en sloeg een arm om me heen. 
'Shit, sorry. Ik wist niet dat je het daar moeilijk mee had. Je zei het zo alsof je er vrede mee had, dus ik was gewoon nieuwsgierig. Het spijt me.’
Ik schudde mijn hoofd: 'Nee het geeft niet. Ik wil het je wel vertellen.  Mijn ex en ik probeerden al een jaar zwanger te worden maar het lukte niet. De kans dat ik ooit op een natuurlijke manier zwanger zal raken is echt heel erg klein. Maar met hormonen lukte het! Ik raakte zwanger!'  
Ik slikte en ik voelde mijn ogen waterig worden. Ik had niet verwacht dat ik het nog zo moeilijk zou vinden om erover te praten. 
 
'Maar het ging mis, ik raakte het kindje kwijt en ondertussen verwekte mijn man een kindje bij een andere vrouw. Hij ging bij me weg omdat ik volgens hem teveel met mezelf bezig was en geen interesse meer in hem had. Vandaag was de uitgerekende datum geweest.'  
 
Ik voelde een traan over mijn wang lopen en begroef mijn hoofd in zijn nek. Hoewel ik me ontzettend schaamde, bleven de tranen maar lopen het leek alsof alle pijn en al het verdriet van het afgelopen jaar ineens eruit moest. Hij trok me tegen zich aan en troostte me. Andere mannen zouden weggelopen zijn, maar hij bleef en hij troostte me. Het voelde zo fijn om beschermd in zijn armen te liggen en al mijn verdriet kwijt te kunnen. 
 
Toen ik weer een beetje gekalmeerd was en we samen hadden gegeten, wat een welkome afwisseling was van het altijd in mijn eentje met een bord op schoot voor de tv zitten, zaten we nog even aan tafel wat te kletsen. 
'Ik vind het heel bijzonder dat je me in vertrouwen hebt genomen zonet. Dat was vast niet makkelijk om te vertellen.' zei Joost ineens uit het niets. 
Ik knikte: 'Nee, klopt. Maar het lucht wel op om het erover te hebben merk ik.'  
 
Hij lachte en schonk me nog een glas wijn in. 
'Wil jij eigenlijk ooit kinderen?' vroeg ik. Ik schrok van mijn vraag en toen hij nogal verbaasd keek, schaamde ik me voor mijn eigen nieuwsgierigheid. Hij wreef over zijn kin terwijl hij nadacht over mijn vraag. 
 
'Hmm nee, ik vind kinderen leuk, maar ik zie mezelf absoluut niet als vader. Ik heb die wens eigenlijk helemaal niet en ik denk heel eerlijk dat dat bij mij ook nooit gaat komen.' 
Ik knikte en glimlachte, maar in mijn hart deed het toch wel pijn. Ik begon steeds meer voor Joost te vallen, maar ik wilde mijn kinderwens niet opzij zetten voor een man. Niet weer.. 
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'Nou dit was het dan hè ?' zuchtte ik. 
Ik stond op de parkeerplaats van het vliegveld en leunde tegen mijn auto terwijl Joost voor me stond. De afgelopen twee weken waren voorbij gevlogen en we hadden elke vrije minuut met elkaar doorgebracht. Urenlang lagen we samen in bed met elkaar, we kookten samen in mijn keuken en we deden samen leuke dingen. Het was net alsof we een paar maanden relatie in die twee weken moesten proppen. Maar dat was nu allemaal voorbij. Over drie uur zou zijn vlucht naar Zuid Afrika gaan en hoewel ik niets liever wilde dan met hem mee naar binnen gaan, om hem daar uit te zwaaien, hadden we afgesproken dat we hier op de parkeerplaats afscheid zouden nemen, om het niet moeilijker te maken dan het al was. 
 
'Flo, echt, als ik dit een half jaar geleden had geweten dan was ik nooit gegaan, dan had ik me daar nooit voor opgegeven.' 
Ik knikte, maar ik kon niets uitbrengen omdat ik wist dat ik dan zou gaan huilen. Hij keek op zijn horloge, 
'Ik heb nog vijf minuten voordat ik naar binnen moet.' 
Ik sloeg mijn armen om hem heen en ik kon me niet meer inhouden. 
'Het is niet eerlijk. We hebben zoiets geweldigs samen en nu moet je weg. Ik wou dat je kon blijven.' 
Hij gaf me een kus op mijn voorhoofd. 
'Ik zou ook niets liever willen dan blijven, zodat ik elke ochtend naast je wakker kan worden. Maar het is maar een jaar en jij kunt altijd naar mij toe komen.' 
 
Het voelde zo dubbel. Aan de ene kant wilde ik zo graag dat hij zou blijven, maar aan de andere kant… Die kinderen daar hadden hem zo hard nodig en hij zou zoveel goede dingen gaan doen. Als hij volgend jaar weer terug zou komen dan konden we altijd doorgaan waar we gebleven waren. 
'Maar dan ben je wel weer een jaar ouder en is je kans op een zwangerschap weer kleiner.' zei een stem in mijn hoofd. 
Het was een stemmetje dat ik de laatste twee weken steeds genegeerd had, omdat het me deed denken aan de uitspraak die Joost deed op die ene avond. 
'Ik vind kinderen leuk, maar ik zie mezelf absoluut niet als vader. Ik heb die wens eigenlijk helemaal niet en ik denk heel eerlijk dat dat bij mij ook nooit gaat komen.' 
Ik had talloze keren teruggedacht aan die zinnetjes en me ontzettend vaak afgevraagd hoe groot de kans was dat hij nog bij zou trekken. Ik had hem er zelfs nog eens naar gevraagd, hoe het kwam dat hij geen kinderen wilde, maar hij had er niet echt een duidelijk antwoord op en draaide er een beetje omheen. Keer op keer deed het pijn om te horen dat hij wat dit betreft niet zou bijdraaien en dat onze relatie waarschijnlijk op niets zou uitlopen. Ik kon me een leven zonder kinderen niet voorstellen.
 
'Flo? Ik moet gaan.' zei hij ineens.
 Ik knikte en kuste hem. Het liefste wilde ik dat dat moment voor altijd zou duren, maar het was veel te snel voorbij. Hij gaf me nog een korte kus en zei dat hij zodra het kon meteen zou bellen. Ik knikte en zag hoe hij richting de ingang van het vliegveld liep. Hij draaide zich nog een keertje om om te zwaaien, maar daarna was hij ineens weg. Zwijgend ging ik achter het stuur van mijn auto zitten en ik voelde me ineens heel erg alleen. Misschien was het wel gewoon niet voor mij weggelegd, een relatie en kinderen. Dit was nu al de tweede relatie die stuk liep en deze keer deed nog meer pijn dan de vorige keer, omdat ik voor het eerst sinds hele lange tijd weer gelukkig was geweest.
 
Ik reed richting het ziekenhuis om weer aan het werk te gaan en toen ik mijn lange jas weer aan had gedaan, besloot ik maar mijn vrolijkste gezicht op te zetten en gewoon aan het werk te gaan. Die dag kroop ontzettend langzaam voorbij. Er was niet zoveel te doen en ik bleef continue maar mijn telefoon checken om te kijken of Joost al een berichtje had gestuurd. Wat onzin was, want hij zou nog lang niet landen. Met een knoop in mijn maag ging ik aan het einde van de dag naar huis. Ik had me in tijden niet zo moe gevoeld en hoewel ik nog niet gegeten had, besloot ik maar gewoon vroeg naar bed te gaan. 
 
De volgende ochtend werd ik wakker, maar ik voelde me nog steeds niet beter. Ik liep continue te kokhalzen en die vermoeidheid ging maar niet over. Toen ik even later boven de wc hing om over te geven, besloot ik mijn werk voor die dag af te bellen. Gelukkig kon er iemand voor me invallen, want zoals ik me voelde, kon ik niet aan het werk.
 
Ik had verwacht dat het een griepje van één dag zou zijn, maar het duurde ruim een week en toen ging het nog niet beter. Op aandringen van mijn moeder liet ik bloed prikken om wat dingen uit te sluiten. De dochter van haar beste vriendin had net Pfeiffer gehad en ze wilde zeker weten dat ik dat niet had. Het zou twee dagen duren voordat ik de uitslag van de bloedtesten binnen zou krijgen en gelukkig voelde ik me in die twee dagen weer goed genoeg om aan het werk te gaan. Tijdens mijn lunchpauze liep ik naar het toilet, toen ik een berichtje binnen kreeg. Joost stuurde een foto van het uitzicht uit zijn raam. We hadden niet veel contact, vooral omdat hij amper bereik had en hij het gewoon heel erg druk had. Ik had wel verwacht dat het wat zou doodbloeden tussen ons, ik had alleen niet verwacht dat het na één week al zo zou zijn. 
 
Net toen ik mijn telefoon weer in mijn zak wilde stoppen, belde er een onbekend nummer. Ik nam op en luisterde naar wat de persoon te vertellen had. 
'We hebben helemaal niets vreemd aangetroffen in uw bloed mevrouw Hazelaar. U bent helemaal gezond! Ik wens u een fijne zwangerschap!' 
 
Ik knikte tot ineens tot me doordrong wat ze net zei. 
'Een zwangerschap? Ik denk dat er een foutje is gemaakt, ik ben niet zwanger.’
 Ik hoorde de vrouw wat mompelen en daarna kwam ze weer aan de telefoon. 
 
'Oh nou ik heb hier toch echt staan dat er Hcg in uw bloed is gevonden hoor en niet zo'n klein beetje ook. U bent hartstikke zwanger.' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 22
 
Ik keek met trillende handen naar mijn telefoon ervan overtuigd dat de vrouw een grapje maakte. Ik legde hem op het aanrecht en ademde een paar keer goed in en uit. Daarna pakte ik mijn telefoon weer en belde het nummer terug dat mij net gebeld had. Dit kon niet kloppen, ze hadden vast mijn formulier met dat van iemand anders verwisseld. 
'Dag mevrouw Hazelaar, kan ik u helpen?' hoorde ik aan de andere kant van de lijn. 
'Uhm, ja weet u zeker dat dat mijn formulier is? Ik kan namelijk niet zwanger raken, dus ik denk dat er een foutje gemaakt is.' 
Ik hoorde de vrouw zuchten. 
'Ik pak even uw formulier er weer bij hoor, moment.' 
Ik hoorde dat de hoorn van de telefoon ergens opgelegd werd en daarna hoorde ik wat getik.
'Mevrouw Hazelaar? Bent u daar nog? Ik wil even uw gegevens bij langs gaan om zeker te weten dat we de goede hebben.' 
 
Ik luisterde en we gingen samen alle gegevens bij langs, die allemaal klopten. 'Maar hoe kan dat nou?' was het enige dat ik kon uitbrengen. 
'Als ik u was, zou ik even een test gaan doen. Misschien wordt het dan wat echter.' zei de vrouw. 
Ik zei haar gedag en rende meteen naar mijn slaapkamer. Daar stond in mijn kast nog een doos met spullen waarvan ik niet wist wat ik ermee moest doen. Ik plukte er wat rommel uit en pakte een doosje met daarin een zwangerschapstest. Snel pakte ik de test eruit en liep ermee naar de wc. Anders dan de vorige keren, legde ik de test niet eerst weg, maar hield ik hem vast om het resultaat te zien. Eerst kwam de controlestreep tevoorschijn en daarna een dikke vette rode teststreep. Helemaal verbaasd keek ik naar de test. 
 
Vergeleken bij deze was de test die ik vorig jaar had gehad een tuurstreepje. Ik gooide hem in de wasbak en rende weer naar mijn kamer. Daar haalde ik een tweede doosje uit de doos en deed een nieuwe test. Daarna volgde nog een derde, een vierde, een vijfde en een zesde, net zolang tot ik een hele rij positieve testen naast elkaar had liggen. Ik had wel twintig keer de gebruiksaanwijzingen gelezen om te kijken of ik de testen wel goed had gedaan en zelfs een digitale test zei dat ik zwanger was. 
 
Ik sloeg een hand voor mijn mond. Ik ben zwanger... Ik krijg een kindje.. Ik stond op en juichte. 
'Ohh dit moet ik Joost vertellen!' dacht ik. 
Meteen pakte ik mijn telefoon en toetste zijn nummer in. Hij nam vrij snel op en klonkt blij om me te horen. 
'Flo! Hoe is het met je? Wat leuk dat je belt!' 
'Joost! Ik moet je wat vertellen..' stamelde ik. 
'Wacht even, ik loop even naar een rustiger plekje.' zei hij. 
'Nou kom maar op!' 
En daar begon ik: 'Joost ik ben.....' 
 
Ineens stokte mijn adem. Hij zou niet blij zijn met dit nieuws…
Had hij niet juist verteld dat hij geen kinderen wilde en dat hij zichzelf niet als vader zag? Straks wilde hij dit kind niet en wilde hij dat ik het weg zou laten halen. Dat kon ik niet riskeren. Ik wilde hem geen kind opdringen dat hij niet wilde. 
 
'Flo? Ben je er nog? Wat ben je?' vroeg hij. 
'Ik ben.. Ik bennn. Uhm ..  Ik ben bijna jarig en ik vind het best jammer dat je er niet bij kunt zijn.' 
Hij zuchtte, ja ik weet het, ik zou er enorm graag bij zijn. Maar het wordt vast ook leuk zonder mij. Hé ik moet weer aan de slag, ik was me net aan het voorbereiden op een operatie. We spreken elkaar morgen weer, goed?' 
We namen afscheid en ik legde de telefoon weg. Wat een mietje was ik ook, jemig, ik kon hem toch wel gewoon vertellen dat ik zwanger was. Maar weer hoorde ik dat stemmetje in mijn hoofd en ik besloot dat ik het eerst zelf maar even moest laten bezinken. Daarna zou ik het Joost vertellen.
 
De dagen verstreken en hoewel ik hem om de dag sprak, lukte het me steeds niet om het te vertellen. Waarom was dit nou zo moeilijk? Ik kon het toch wel gewoon zeggen? Na twee hele weken moed verzamelen, stond ik weer met mijn telefoon in mijn handen. Ik wist dat het bij hem avond was en dat hij vrij was. Dit was het meest ideale moment om het hem te vertellen. Ik hoorde de telefoon overgaan en wachtte gespannen af tot hij op zou nemen. 
 
'Met Joost!' klonk het aan de andere kant van de lijn. 
Hij klonk niet zo opgewekt als normaal en ik wilde me eigenlijk weer bedenken om het te zeggen. Maar dat kon ik ook niet maken. Hij was de vader en hij moest het weten. Ik besloot eerst over iets luchtigs te beginnen. 
'Hee! Hoe is het met je?' Hij vertelde dat het goed ging en dat hij net terug kwam van een operatie bij een klein kindje die hij geopereerd had aan een schisis. Hij vertelde vol trots dat hij het heel netjes had weten te maken en dat de ouders dolblij waren. 
'En weet je wat het mooiste is? Toen het ventje wakker werd, gaf hij me een knuffel. Hij was zo blij dat zijn lip gemaakt was. Echt, op zulke momenten weet ik weer waarom ik hier ben.' 
Ik glimlachte. 'Ik vind het echt zo knap wat je daar allemaal doet. Je maakt zoveel kinderen gelukkig!'  
Ik hoorde wat gelach. 'Ja, maar ik vind die kinderen hier ook zo geweldig. Ik vind het heerlijk om ze te kunnen helpen en ze zijn zo dankbaar!' 
'Haha, pas maar op, straks verander je nog van mening en wil je er zelf eentje.' grapte ik. 
Het leek me een goede inhaak op zijn verhaal, maar toen ik geen gelach hoorde, realiseerde ik me dat het misschien toch niet goed gevallen was. 
'Flo, we hebben deze discussie al een paar keer gehad. Ik snap echt heel goed dat het moeilijk voor je is omdat jij zo'n grote kinderwens hebt. Maar ik wil geen kinderen. Ik denk dat wanneer dit tussen ons in blijft staan dat het niet gaat werken tussen ons. Zeker niet nu ik zo ver weg ben.' 
 
'Maar je weet niet eens hoe je zal zijn als vader, je zegt steeds dat je geen kinderen wilt, maar je zegt niet waarom niet. Ik moet toch weten of dit wat wij hebben een toekomst heeft?' 
Ik hoorde een gezucht en daarna een stilte. 
'Florine, ik vind het echt heel erg jammer, maar ik denk dat het dan het beste is dat we hier niet mee door gaan. Het is niet eerlijk tegenover jou als ik je je grote droom afneem. Het spijt me.'
 
Met die woorden hing hij op. En ik wist niet meer wat ik moest doen.
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Met trillende handen zat ik in de wachtkamer waar ik ongeveer een jaar geleden ook had gezeten. Toen was Thomas bij me, nu zat ik hier alleen. Ik had nog niemand over de zwangerschap verteld en dat durfde ik ook niet, totdat ik wist dat het goed zat. Bovendien was ik bang voor de vragen die ik zou krijgen. Ik wilde niet dat iemand zou weten dat Joost de vader was. Niet omdat ze dat niet mochten weten, maar wel omdat ik niet wilde dat Joost het te weten zou komen. 
 
Het was inmiddels drie weken geleden dat ik hem gesproken had en hij had sindsdien niets meer van zich laten horen. De eerste week had ik elke avond gehoopt dat hij zou bellen en zou zeggen dat het hem speet. Dat hij het idee had dat hij ooit wel zou bijdraaien en dat ik hem het nieuws dan zou kunnen vertellen. Dat hij natuurlijk eerst wel schrok, maar dat hij ook wel blij was en we er samen uit zouden komen. Natuurlijk zou dat in geen honderd jaar gebeuren, maar ik had hoop. Met de weken die verstreken verdween die hoop. Hij belde niet en liet niets van zich horen.
 En hier zat ik dan… alleen.… 
 
Ontzettend bang dat het weer mis zou zijn.
 
Want hoewel ik een positieve test had gehad, durfde ik niet blij te zijn. De angst van de vorige keer zat er nog in en ik was doodsbang dit kindje ook weer te verliezen. Met trillende handen keek ik op mijn horloge hoe laat het was en op dat moment kwam Anneke binnengelopen. 
'Florine? Je mag meekomen!' 
Zwijgend liep ik achter haar aan de echokamer in. Ik nam plaats op de stoel en zij nam plaats achter haar bureau. 
'Dus, ik denk dat ik je weer mag feliciteren! Hoe voel je je?'  
'Het gaat, ik ben heel erg moe en heel erg misselijk. Maar verder gaat het goed.' 
 
Ze tikte wat op de computer en controleerde wat gegevens. 
'Wat jammer dat je man deze eerste echo moet missen. Dat is nou juist altijd zo leuk om te zien.' zei ze. 
'Thomas en ik zijn gescheiden. We zijn niet meer bij elkaar.' zei ik. 
Ze keek me verbaasd aan. 
'Oh, dan moet ik even wat gegevens aanpassen. Heb je de gegevens van de vader misschien voor me?' 
 
Een paar tellen dacht ik na. 
'De vader wil niets met het kindje te maken hebben. Ik ga als alles goed gaat hem of haar in mijn eentje opvoeden.' 
Ze legde een hand op mijn hand en glimlachte. 
'Ach meisje, het komt allemaal goed hoor. Zullen we anders eerst even gaan kijken? Dan komt de rest later wel. Zo kun jij je even ontspannen.' 
 
Ik knikte en ging op de tafel liggen. Ik deed mijn broek los en ze spoot wat koude gel op mijn buik. 
'Eens even kijken, hier is je baarmoeder, die is al mooi groot. En....' 
Ze wachtte een paar tellen en mijn hart ging als een gek tekeer. Hoe kon het dat ze het kindje weer niet kon vinden? Was het weer mis? Kreeg ik weer een miskraam? 
'Oh! Kijk, dat daar is je kindje!' 
 
Ze wees naar een klein boontje op het scherm met kleine armpjes en beentjes eraan. 
'Kijk, dit is het hoofdje, dat is nu nog een beetje groot vergeleken met de rest van het lichaam, maar dat trekt nog wel bij. Dit zijn de armpjes en beentjes en kijk, zie je dat knipperlichtje daar? Dat is het hartje van je baby.' 
 
Ik was helemaal sprakeloos. Dat kleine dingetje daar op het scherm was mijn kindje? Ik vond het zo gek om me te beseffen dat dat kleine pindavormige propje mijn baby was. Er liep een traan over mijn wang van blijdschap. Wat een enorme opluchting. 
'Wauw!' was het enige dat ik uit kon brengen. 
'Bijzonder he? Het is nu nog ontzettend klein, maar het gaat uitgroeien tot een echte baby.' 
Ze mat wat dingen op en kwam zo tot de conclusie dat ik ongeveer 7 à  8 weken zwanger zou moeten zijn. Als ik dat terugrekende kwam ik tot de conclusie dat ik op Joost zijn bureau zwanger geraakt moest zijn. Van die gedachte moest ik even grinniken. Ik had een bureau baby gemaakt.
 
'Mooi he?' zei Anneke, die niets van mijn binnenpretje gemerkt had. 
'Ik zal even een aantal foto's voor je maken zodat je thuis wat moois hebt om naar te kijken.' 
Toen ik even later weer aan haar bureau zat, liet ze me de foto's zien. 
'Het ziet er echt prachtig uit. Ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen, maar ik denk dat het helemaal goed gaat komen met dit kindje. Dus geniet lekker van je zwangerschap! Je hebt het verdiend meisje.' 
 
Met het envelopje met de foto's reed ik naar mijn ouders. Om dit te kunnen doen, zou ik hun hulp nodig hebben en ik wilde het gewoon heel graag aan iemand vertellen.
 
Verbaasd deed mijn moeder open. 
'Kindje, wat een verrassing! Wat doe je hier? Gaat alles wel goed?' 
'Nou mam, je doet net alsof ik nooit langskom.' lachte ik. 
'Nou, je komt meestal niet langs zonder te bellen, maar kom binnen! Ik maak thee!' 
Ik hing mijn jas aan de kapstok en nam plaats aan de eetkamertafel, waar meteen een kop thee en een bordje met een enorme plak cake voor me neer werden gezet. 
'Is pap ook thuis?' vroeg ik. 
Ze keek me een beetje wantrouwend aan en liep naar de gang. 
'David! Florine is er en ze wil ons wat vertellen.' 
 
Mijn vader kwam beneden en gaf me een kus, waarbij zijn snor kriebelde tegen mijn wang. 'Mag ik daar ook een plak van?' vroeg hij aan mijn moeder, die een heel dun plakje voor hem afsneed en voor hem neerzette, waarna ze plaats nam naast mijn vader. 
'Nou kom op Floortje, wat wil je ons vertellen?' zei mijn vader. 
 
Ik schraapte mijn keel en pakte het mapje met foto's uit mijn tas die ik ze toeschoof. 
'Pap, mam, ik ben zwanger. Jullie worden opa en oma!'
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 24.
 
Mijn ouders waren zo verbaasd dat hun mond open viel. Daarna maakte mijn vader het mapje open en bekeek hij de foto's. 
 
'Warempel. Het is waar. Wat een geweldig nieuws meisje! Gefeliciteerd!' 
Hij kwam naar me toe en knuffelde me alsof ik weer een meisje van vier was. Ik keek naar mijn moeder die nog steeds niets gezegd had. 
'Mam? Gaat het? Normaal ben je nooit zo stil.'  
 
Ik zag dat haar onderlip begon te trillen en dat haar ogen vochtig werden . 
'Ohhh Floortje! Ik ben zoooo blij voor je. Je hebt geen idee hoe blij ik ben met dit nieuws. Ik stond op en toen ze me heel stevig vasthield, hield ik het ook niet meer droog. Ineens realiseerde ik me dat dit echt gebeurde. Ik had mijn ouders net verteld dat ze opa en oma zouden worden en dat betekende dat ik moeder zou worden. Ik kreeg echt een kindje!' 
 
Toen alle tranen gedroogd waren en mijn vader een tweede plak cake had gepakt (want het was immers feest) namen we weer plaats aan tafel. 
'Floor?' begon hij en aan de toon van zijn stem kon ik al horen dat het iets ernstigs was. 
'Mag ik vragen wie de gelukkige vader is? We weten dat die oelewapper van een Thomas en jij uit elkaar zijn. Maar is hij de vader van dit kindje? Want dan moeten we dingen gaan regelen.' 
Ik schudde mijn hoofd. 'Nee het is niet Thomas. Die is inmiddels zelf weer getrouwd en heeft een zoon gekregen.' 
 
Het verbaasde me hoe weinig me dat deed toen ik het zei. Misschien was ik dan toch over hem heen. 
'Maar wie is het dan meisje?' vroeg mijn moeder. 
Ik twijfelde, ik kon ze wel vertellen dat Joost de vader was, maar mijn vader had nog veel contact met hem, omdat zijn afdeling het project in Afrika leidde. En mijn vader kennende zou hij er naar vragen. 
'Jullie kennen hem niet. En dat maakt ook niet uit, want de vader wil er niets mee te maken hebben. Ik ga het alleen doen.’
 
Mijn moeder keek geschrokken en wist even niet wat ze uit moest brengen, maar mijn vader lachte trots naar me. 
'Het gaat helemaal goed komen meisje. Als er iemand een geweldige moeder wordt ben jij het wel en wij zullen je met alles helpen!’
 Ik was dolblij dat mijn vader er zo over dacht, maar ik maakte me een beetje zorgen over mijn moeder, die nog steeds niets had uitgebracht. 
 
'Mam? Gaat het goed?'  vroeg ik.
 Ze knikte. 'Ja liefje, het is goed en het komt ook helemaal goed. Ik moet alleen even wennen aan het idee. Ik twijfel er geen moment aan dat het je gaat lukken, maar het gaat wel zwaar worden in je eentje. Ik wil dat je weet dat we er altijd voor je zullen zijn. Als we mee moeten naar echo's of helpen met verven, vraag het ons alsjeblieft. En als we na de bevalling moeten helpen, dan staan we ook voor je klaar. Wil je dat onthouden? Nooit twijfelen om ons om hulp te vragen lieverd.' 
 
Haar stem trilde en ik gaf haar een knuffel. 
'Tuurlijk mam. Ik zou het niet anders willen! Dit kindje wordt het gelukkigste kindje ter wereld. Met of zonder vader. Want hij of zij heeft de meest geweldige opa en oma die er bestaan!' 
 
'We moeten dit vieren!' hoorde ik ineens achter me. Mijn vader stond op en pakte de telefoon. 
'We gaan uit eten! Ik wil mijn twee en misschien drie favoriete meisjes op een heerlijk diner trakteren om dit geweldige nieuws te vieren! Gaan jullie mee?'
 
Ik pakte mijn jas en stapte bij mijn ouders achterin de auto. Terwijl we reden en ik zag dat ze elkaars hand vasthielden, voelde ik een steek. Mijn ouders hadden mij altijd samen opgevoed. Ondanks de drukke wisselende diensten die ze draaien, was er vrijwel altijd iemand thuis om me op te vangen als ik uit school kwam en was ik nooit wat tekort gekomen. Ik was zowel dol op mijn vader als op mijn moeder en kon me geen leven voorstellen zonder hen.
Maar voor dit kleine propje zou ik zowel mama als papa moeten zijn. En hoewel ik zeker wist dat hij of zij niets tekort zou komen, zou het wel moeilijk worden. 
 
Maar het zou goed komen. Hoe dan ook!
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De eerste weken kropen voorbij en mijn ouders hielden hun woord. Ze gingen mee naar de termijnecho, waar we erachter kwamen dat ik op 12 juli was uitgerekend. Een zomerbaby dus! Alles ging voorspoedig en toen ik de twaalf weken grens had bereikt, waren mijn kwaaltjes ook voorbij. Ik kon weer hele dagen aan het werk en besloot het na de tweede goede echo ook daar te vertellen. Marja had alles meegekregen van mijn miskraam vorig jaar en kreeg tranen in haar ogen toen ze het hoorde. 
 
'Ohhh Flo ik ben zo zo blij voor je! Het is je zo enorm gegund!'  
Ze was zelf vroeger ook een alleenstaande moeder geweest en hoewel haar kinderen al wat ouder waren, wist ze nog heel erg goed hoe het voelde in die eerste weken. Ze wist nog hoe eenzaam ze zich had gevoeld en hoe moeilijk het af en toe was. Ze zei dat ze me bij alles zou helpen op het werk en ik was haar daar enorm dankbaar voor. 
 
Op de afdeling werd hier en daar wel wat geroddeld over wie de vader zou kunnen zijn. Eerlijk gezegd snapte ik dat ook wel, want dat zou ik me ook afvragen als het bij iemand anders zou zijn. Er passeerden diverse collega's de revue en de één was nog lachwekkender dan de ander. Van verplegers van vierentwintig tot een hersenchirurg die nog ouder was dan mijn vader, iedere mannelijke collega werd gezien als potentiële vader. Alleen door niemand werd de echte vader geraden. Ik had de uitgerekende datum aan niemand behalve aan Marja verteld en Joost was natuurlijk vrij snel weggegaan nadat ik zwanger geraakt was. Ergens vond ik het wel fijn dat niemand zijn naam noemde. Ik had nog steeds aan niemand over hem verteld en aangezien hij nog steeds niets van zich had laten horen, werd ik toch een beetje verdrietig als ik eraan dacht dat hij nooit zou weten dat ik een kind van hem zou krijgen en dat we dit niet gewoon samen konden doen. 
 
Gelukkig zorgde mijn moeder ervoor dat ik genoeg afleiding had. Ze was parttime gaan werken om mij te kunnen helpen als de baby er was en hoewel ik het eerst onzin had gevonden dat ze dat voor mij had gedaan, was ik er stiekem wel heel erg blij mee. Ik was haar enige kind, maar ondanks dat het al  bijna dertig jaar geleden was dat ze zwanger was van mij, wist ze het antwoord op al mijn vragen en was het heel erg fijn om haar steun te hebben. Ook hoefde ik me zo geen zorgen te maken over mijn werk. Ik kon gewoon blijven werken en aangezien ik met Marja had afgesproken dat ik zodra de baby er was voornamelijk avond en nachtdiensten zou gaan draaien, zou het helemaal goed komen.
 
Ik maakte de afspraak met mijn ouders dat ik, als ik een avond of nachtdienst had, bij hun zou blijven slapen met de baby. De baby zou eerst alleen een eigen bedje krijgen. Maar toen ik zestien weken zwanger was, was de hele babykamer bij mijn ouders al af. Ik moest wel lachen toen mijn moeder alle kleine pakjes liet zien die ze al gekocht had. Als er iemand was die uitkeek naar de komst van haar kleinkind dan was zij het wel. Soms dacht ik dat ze er nog meer naar uit keek dan ik. 
 
Mijn moeder had er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag meer kinderen had willen hebben en dat ik een enigst kind was gebleven omdat het na mij gewoon niet meer lukte. De technologie was toen nog lang niet zo ver als nu en hoewel er wel manieren waren om alsnog een kind te krijgen, waren ze al dolgelukkig met mij en hadden ze besloten er niet mee door te gaan. Daarom vond ik het ook zo fijn dat ze het via mij, haar eigen dochter, nog allemaal eens mee kon maken. 
 
De twintig weken echo naderde en hoewel mijn moeder ervan overtuigd was dat het een meisje was, wist ik vrijwel zeker dat het een jongen zou zijn. Ik was er eerst van overtuigd dat ik het niet wilde weten, maar naar mate die twintig weken echo dichterbij kwam, werd ik toch wel heel erg nieuwsgierig. Dus toen die dag aanbrak, nam ik haar natuurlijk mee. Anneke deed de echo en toen ik ging liggen, kreeg ze meteen de baby in beeld. 
'Goed.' zei ze. 
'Laten we dan eerst maar eens kijken wat dit kleintje is.’
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 26
 
'Een meisje!' 
Ik zat naast mijn moeder in de auto en bleef het maar achter elkaar zeggen. 
'Een meisje, ik krijg een meisje!' 
Mijn moeder moest keihard om me lachen. 
'Floor, je moet eens wat vaker naar je moeder luisteren! Ik zei toch dat je een meisje zou krijgen?' 
Ik knikte en legde een hand op mijn bolle buik. Een buik waar een klein meisje in zat. 
 
De echo was prachtig geweest. Anneke nam er echt extra de tijd voor om de kleine dame goed in beeld te krijgen en alles zag er prachtig uit. Ze was helemaal gezond en groeide ontzettend goed. Tijdens de echo hadden we haar zien gapen, op haar duim zien zuigen en de navelstreng zien grijpen. Het was prachtig om te zien hoe 'af' het kleintje al was. Ook werd mijn vermoeden over de placenta bevestigd. Ik maakte me al een tijdje zorgen dat ik de baby helemaal niet kon voelen, maar dat werd verklaard door de placenta die over de voorkant van mijn buik lag. De baby was gewoon steeds tegen de placenta aan het schoppen en daarom voelde ik nog niets. Als de baby wat groter zou worden zou ik het vanzelf gaan voelen, zei ze.
 
Helemaal opgelucht liep ik met mijn moeder de babywinkel in. Ik had gewacht met spulletjes kopen totdat ik de twintig weken echo achter de rug zou hebben. De grote dingen zoals het kamertje en de kinderwagen had ik al wel besteld en die zouden geleverd worden als ik ongeveer dertig weken zwanger zou zijn. Terwijl we door de babywinkel liepen, kwamen we langs de positiemode afdeling. Daar ving ik een glimp van mezelf op in de spiegel. Ik verbaasde me nog elke dag over mijn spiegelbeeld. Een van de redenen dat ik ervan overtuigd was geweest dat ik een zoon zou krijgen was dat ik had gehoord dat meisjes je heel erg lelijk maken tijdens de zwangerschap. 
Bij mij was het tegendeel waar. Mijn rode haar was voller en glanzender dan ooit. Mijn huid straalde en ik zag er ontzettend gelukkig uit. Maar het allermooiste vond ik toch wel die buik. Hij was nog niet heel erg groot, maar wel heel rond en ik was er enorm trots op. 
 
'Ohhh Floor moet je hier nou eens kijken! Wat een ontzettend lief pakje!' 
Mijn moeder hield een pakje omhoog met allerlei strikjes en roezeltjes en ik trok mijn neus omhoog. 
 
'Neee mam! Die trek je haar niet aan hoor! Die vind ik echt niet mooi!' 
Mijn moeder rolde met haar ogen en ik zag dat ze het  pakje onder een lakentje in haar mandje propte. 
'Mam? Dat zag ik! Echt, je gaat mijn dochter niet aankleden als een of andere babyborn hoor.' 
Ze lachte: 'Oké, ik hang het al terug. Maar als ik op mijn kleindochter pas, dan wil ik af en toe wel eens mogen uitkiezen wat ze draagt hoor.' 
Ik knikte en lachte: 'Nou vooruit dan maar. Ze wordt toch het meest verwende kleinkind ooit.' 
Mijn moeder lachte en ging door met allerlei pakjes in haar mandje doen, terwijl ik naar de afdeling met lakentjes en dekentjes liep. Ik wilde net een dekentje van een stapel pakken toen ik aangestoten werd door een kinderwagen die langs me reed. De vrouw keek me aan en verontschuldigde zich geschrokken. 
 
'Het spijt me! Ik zag je niet staan! He? Florine, ben jij dat nou?'
 
Ik keek op en zag dat Danielle naast me stond. Ik  balde mijn handen tot vuisten en moest me inhouden om niet heel kwaad te worden. Danielle staarde naar me en ineens ging haar blik naar beneden. Verbijsterd keek ze me aan. 
 
'Je bent ZWANGER?'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 27
Ik legde beschermend een hand om mijn buik en draaide me weer om naar de dekentjes. 
'Ik heb jou niets te vertellen Danielle, ik denk dat je dat wel snapt he?’
 Ik hoorde een gekuch achter me en ik rolde met mijn ogen. 
'Wat wil je nou eigenlijk? Laat me met rust!' Ze kwam dichterbij en keek nogmaals naar mijn buik. 
'Is het van Thomas?' vroeg ze. 
Boos keek ik haar aan. 
'Nee! Wat denk je wel niet? Ik heb Thomas voor het laatst gezien toen hij mij het even inwreef dat hij vader was geworden en dat het maar goed was dat ik een miskraam had gekregen. Dat leek me nou niet echt het meest geweldige moment om hem te bespringen eigenlijk.' 
 
Ze zweeg en raapte het speentje op dat haar baby vanuit  de kinderwagen op de grond had gegooid. 
'Thomas en ik zijn uit elkaar. Hij heeft een andere vrouw zwanger gemaakt toen ik nog niet bevallen was en hij wil niet zeggen wie het nou is. Dus toen ik jou hier zo zwanger zag, dacht ik dat jij het misschien was.' 
Ik zuchtte 'Ik vind het echt heel lullig voor je dat het zo gelopen is, maar je had het kunnen verwachten. En ik weet niet of je nou medelijden van mij wil, maar jij hebt hetzelfde gedaan bij mij. Alleen raakte ik de baby kwijt en bleef jij wel zwanger.' 
Ze knikte. 'Ik weet het en je hebt geen idee hoeveel spijt ik daarvan gehad heb. Ik heb geen moment spijt van mijn zoon, maar wel op de manier waarop ik hem heb gekregen. Ik sloot vriendschap met jou om bij Thomas in de buurt te komen en kijk waar het me gebracht heeft. Ik had een goede man die me alles wilde geven wat ik maar wilde, maar ik ruilde hem in voor een slapjanus die om de haverklap vreemd ging en bij elke ruzie alleen maar bleef vertellen hoe geweldig jij was. Elke keer als hij dronken was had hij het over jou. En weetje? Hij heeft gelijk. Jij bent een veel beter mens dan ik en ik had je dit nooit aan mogen doen. Het spijt me heel erg Florine.’
 
Ik knikte: 'Ik vergeef het je, maar ik wil geen contact meer met je. Jullie hebben me zo verraden en het kostte me behoorlijk wat moeite om daar overheen te komen. Dus ik wil niets meer met jullie te maken hebben.’
Ze knikte en staarde naar de grond. 'Het spijt me echt Florine, Ik wens je veel succes met je zwangerschap en ik hoop echt dat je gelukkiger wordt dan ik ooit geweest ben.' 
 
Ze liep weg en mijn moeder kwam achter een rek weg. 
'Dus dat was die sloerie waar Thomas een kind mee gekregen heeft?' 
Ik knikte: 'Ja, maar ze heeft haar verdiende loon gekregen. Ze zijn alweer uit elkaar omdat hij een ander zwanger heeft gemaakt. Weetje? Ik mag dit meisje dan misschien in mijn eentje op gaan voeden, ik ben zo blij dat ze nooit zo'n slappe zak als Thomas als vader zal hebben!’
Mijn moeder lachte: 'Nou dat kan ik me dus heel erg goed voorstellen! En je bent niet alleen, want ik en je vader gaan je helpen.' 
 
Ze knuffelde me en samen zochten we de rest van de spulletjes uit die we nodig hadden voor de baby. Wat had zo'n kleintje toch ontzettend veel spullen nodig! We wisselden al snel de mandjes om voor twee karren en toen we klaar waren zaten die beide zelfs helemaal vol. Mijn moeder hielp alles in de auto te laden en thuis bracht ze alles naar binnen. 
Toen ze weer weg was, liep ik naar boven, naar het kamertje waar mijn toekomstige dochter zou gaan slapen. Ik had de muren al lichtgrijs geverfd en één muur wit gelaten om groen of roze te maken als ik het geslacht zou weten. Maar met alle roze spulletjes die ik vandaag gekocht had, besloot ik het lekker zo te laten. Mijn moeder had vrij snel nadat ik het nieuws verteld had, mijn oude wiegje van zolder geplukt en naar een stoffeerder gebracht om op te laten knappen. Nadat ik klaar was met verven, had ze hem laten brengen en nu stond hij samen met een prachtige schommelstoel al klaar in de babykamer. 
 
Ik ging in de stoel zitten en aaide over mijn buik. Ik weet niet waardoor het kwam, maar plotseling miste ik Joost heel erg. Ik miste zijn grapjes, zijn bemoedigende woorden en tja, gewoon alles. Dit meisje was zijn dochter en ik vond het zo jammer dat ik dit niet met hem kon delen. Ik aaide nog eens over mijn buik en zei: 'Het komt wel goed meisje. Samen gaat het ons lukken.' Ineens voelde ik iets in mijn buik en meteen twijfelde ik of ik het wel goed gevoeld had. Maar ik voelde het nog eens en daarna nog eens. Ik lachte, een betere bevestiging dat het allemaal goed zou komen had ik niet nodig.
 
 
 

Hoofdstuk 28
'Ja mam, ik zal goed voor mezelf zorgen, veel groenten eten en ook mijn oren wassen.' 
Ik hoorde een diepe zucht aan de andere kant van de lijn en moest lachen. Mijn moeder ging samen met mijn vader drie weken op vakantie en ze zocht allerlei uitwegen om niet mee te hoeven. 
Ze had me zelfs meerdere keren gevraagd om mee te komen, maar ik zag het met dertig weken zwangerschap niet meer zitten om te gaan vliegen en bovendien kon ik het niet maken om een paar weken voordat mijn zwangerschapsverlof in zou gaan nog drie weken vakantie te nemen. 
'Doe niet zo bijdehand Floor, je bent volwassen en ik weet heus wel dat je voor jezelf kunt zorgen, maar ik vind het gewoon eng om je nu alleen te laten. Dat snap je toch wel?' 
'Ja mam, maar ik vind dat je wel gewoon moet gaan. Je hebt de afgelopen maanden zoveel voor mij gedaan, je hebt het gewoon verdiend. Bovendien komt de baby nog lang niet en als er iets gebeurd komt Marja meteen deze kant op. Het komt echt goed.’
 Ik hoorde haar wat mompelen tegen mijn vader en daarna zuchtte ze. 
'Oké lieverd. Maar als er iets is moet je echt bellen he? Dan neem ik het eerste vliegtuig terug naar huis.' 
 
Ik beloofde het en wenste ze een fijne reis. Daarna kleedde ik me aan om naar mijn werk te gaan. Mijn lange doktersjas paste inmiddels niet meer dicht en ik trok best veel bekijks als ik bij de patiënten de kamers binnenliep. 
Hoewel het werk inmiddels echt wel wat zwaarder begon te worden, vooral omdat ik veel moest staan en lopen, vond ik het heerlijk om te blijven werken. Ik wist niet hoe het zou zijn als mijn dochter straks geboren was, maar ik hield zoveel van mijn werk dat ik ervan uit ging dat het allemaal goed zou komen. Bovendien zou ze in goede handen zijn en zou mijn moeder voor haar zorgen als ik aan het werk was. Ondanks mijn zwangerschap had ik zelfs onlangs nog promotie gemaakt. 
 
Marja had besloten het rustiger aan te gaan doen en iets minder verantwoordelijkheid te hebben. We hadden dus eigenlijk van baan geruild, ik was nu het hoofd van de afdeling en zij één van de kinderartsen. Ze noemde me nu regelmatig grappend baas, wat best gekke blikken opleverde, aangezien ze bijna dubbel zo oud was als ik. 
Nadat ik een paar uur gewerkt had, liep ik even langs de kantine om te zeggen dat ik heel even in mijn kantoor ging zitten. Het werk was over het algemeen best te doen. Maar als ik een paar uur veel gestaan en gelopen had, kreeg ik behoorlijk veel last van mijn bekken en moest ik even rust nemen. Ik liep naar mijn kantoor en ging daar even op de bank liggen. Meteen begon mijn dochter te wiebelen en te schoppen, alsof ze me duidelijk wilde laten weten dat ze wakker was. Ik lachte en duwde een paar keer op mijn buik, waarna ze terug duwde. 
 
Ik dacht terug aan de twintig weken echo waarbij ik mijn zorgen had geuit omdat ze niet zoveel bewoog. Nou, sindsdien was ze het druk aan het inhalen. Elk moment dat ik even zat of even lag, begon ze te schoppen en te bewegen. 
 
'Ik ben je niet vergeten kleintje, rustig maar!' lachte ik terwijl ik naar mijn bewegende buik keek.
 In de afgelopen twee weken had ik mezelf de taak gegeven een naam uit te zoeken. Mijn moeder had alle namenboeken uit de bieb geleend en kwam met de meest grappige namensuggesties. Het was een wonder dat ik zelf een redelijk normale naam had gekregen als ik haar voorkeuren zo hoorde en ik raakte er steeds meer van overtuigd dat mijn vader mijn naam had bedacht. 
 
'Wat vind je van Klaske dan? Is ook een leuke naam!' opperde ze. 
‘Bah, nee mam! Doe niet zo ouderwets!’ grinnikte ik.
Verontwaardigd zocht ze verder naar allerlei namen, maar ik vond er niet één mooi. Ik moest ook bekennen dat ik het lastig vond om in mijn eentje een naam te bedenken, omdat dat ook zoiets was wat ik graag samen met Joost had gedaan. Ik vroeg me regelmatig af hoe het met hem ging, maar ik had hem in een boze bui geblokkeerd op al mijn social media kanalen en ik kon niet meer kijken. Deels uit zelfbescherming, want ik wist dat ik zou instorten als hij een ander zou hebben. 
 
Bij alle namen die ik mooi vond vroeg ik me af wat hij ervan zou vinden en zo kwam het dat ik nog steeds geen naam gevonden had. 
'Ik denk dat je naamloos blijft meisje.' zei ik zachtjes terwijl ik mijn hand op mijn buik legde. 
Meteen voelde ik weer wat gewiebel en ik stond op. 
'Ga jij nog maar even slapen. Volgens je oma wordt je heel groot van slapen, dus ik zal je weer in slaap wiegen.' 
Ik rekte me uit en liep weer naar de balie om te zeggen dat ik weer terug was. Ik zag een vrouw met lang donkerbruin haar bij de balie staan en net toen ik eraan kwam lopen wees Marja naar mij. 
 
'Florine Hazelaar zei je? Daar komt ze net aan!'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 29
 
Ik liep naar de vrouw toe en stak mijn hand uit. 
'Ik ben Florine, u was naar mij op zoek?' De vrouw schudde mijn hand, maar zei haar naam niet. 
'Dat klopt, zouden we misschien ergens privé iets kunnen bespreken? Het spijt me dat ik je hiermee overval, maar het is nogal dringend.' 
Ik knikte en vroeg aan Marja of zij mijn volgende afspraak wilde vertellen dat ik iets later zou zijn. We liepen naar mijn kantoor en toen we binnen waren, deed ik de deur dicht. 
'Sorry, ik kan me niet herinneren dat we elkaar ooit ontmoet hebben. Kan dat kloppen?' vroeg ik. 
'Nee dat klopt.' zei ze. 
'Het is nogal een lang verhaal, misschien wil je liever zitten?' vroeg ze. Ik gebaarde naar de bank, waar we beide op gingen zitten. 
'Sorry ik zal me eerst even voorstellen, mijn naam is Katja, ik ben de zus van Joost. Ken je hem?’
 
Er ging een enorme schok door me heen. Hoewel ik in de afgelopen maanden heel vaak aan hem had gedacht, had ik die naam nooit meer gehoord. 
'Ja, ik ken hem. Hij heeft hier gewerkt voordat hij naar Afrika ging. We hebben een paar keer samen geassisteerd bij een operatie.' 
Ze trok een wenkbrauw op: 'Dus jullie waren gewoon collega's? Niets meer?' 
Ze wreef over haar kin, iets wat ik Joost ook al heel vaak had zien doen en ik kreeg het ineens ontzettend warm. Wat deed die vrouw hier en waarom stelde ze al die vragen? 
'Mag ik vragen waarom je hier bent?' 
Ze knikte: 'Ja natuurlijk, het spijt me. Ik kan hier ook niet zomaar binnen komen walsen en je allerlei dingen gaan vragen. Maar ik ben gewoon heel erg verbaasd dat je zwanger bent.' 
 
Ik keek naar mijn buik en legde mijn hand erop, wat wilde deze vrouw van me?' Ze kuchte: 'De reden dat ik hier ben is niet zo leuk. Je weet dus al dat Joost in Zuid Afrika is om operaties uit te voren bij jonge kinderen. Een paar dagen geleden kreeg ik een telefoontje dat hij in het ziekenhuis ligt. Hij heeft een ongeluk gehad en is er behoorlijk ernstig aan toe. Zo erg zelfs dat ze niet weten of hij het gaat halen. Het eerste wat ze mij vroegen was of ik een Florine kende, elke keer als hij bijkomt, vraagt hij naar Florine en soms naar Flo, wat denk ik een afkorting is van jouw naam. Dus ik ben naar je gaan zoeken, in de veronderstelling dat hij vast veel voor je voelde, anders zou hij je naam niet zeggen. Iets wat behoorlijk veel moeite kostte overigens.' 
 
Ze werd even stil en keek nogmaals naar mijn buik. 
'Ik ging ervan uit dat jullie meer dan collega's waren, maar nu ik zie dat je zwanger bent en niet zo'n beetje ook, lijkt me dat niet te kloppen.' 
Ik sloeg een hand voor mijn mond. Joost lag in het ziekenhuis? Hij had een ongeluk gehad en kon overlijden? Ik legde mijn handen op mijn buik. Dit kleine meisje zou haar vader nooit kunnen ontmoeten als hij dood zou gaan. De tranen sprongen in mijn ogen. 
'Wat heeft hij? Hoe groot is de kans dat hij het overleefd?' Ze haalde haar schouders op. 
'Ze weten het niet. Hij heeft een auto ongeluk gehad en hij heeft een behoorlijke klap gemaakt. Ze vonden het een wonder dat hij het ongeluk überhaupt overleefd heeft. Zodra hij iets stabieler is, vliegen ze hem naar Nederland zodat hij hier geholpen kan worden. Maar dat kan kan nog wel even duren.' 
De tranen liepen ineens over mijn wangen en drupten op mijn jurk. Ze legde een hand op mijn been. 
 
'Misschien ben ik heel brutaal, maar aan je reactie op dit nieuws kan ik afleiden dat hij niet zomaar een collega voor je is. En misschien heb ik het mis, maar je bent zo te zien al een tijdje op weg in de zwangerschap. Kan het kloppen dat die baby van mijn broer is?'
 
Ik keek haar vol verbijstering aan. Hoe kon ik dit nu nog ontkennen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 30
 
Het bleef een tijdje stil tussen ons. 'Florine? Is dat de baby van Joost? Hadden jullie een relatie voor hij vertrok? Jij bent de enige naar wie hij vraagt en dit zou echt enorm veel verklaren.' 
Ik raapte mezelf bij elkaar en knikte: 'Ja, we hadden een relatie. Het duurde maar twee weken, omdat hij daarna vertrok en tijdens de eerste weken daar hebben we ruzie gekregen. Dus we hadden geen contact meer.' 
Ze pakte een pakje zakdoekjes uit haar tas en gaf mij er eentje. 
'En de baby? Is de baby van Joost?' Mijn hart ging als een gek tekeer en ik kreeg het ontzettend warm. 
'Ik heb even lucht nodig.' stamelde ik en ik liep naar het raam, die ik open zette.
 
De frisse lucht deed me goed, al bleef mijn hart keihard kloppen. Ze kwam naast me staan: 'Florine, vertel me het alsjeblieft, is de baby van Joost? Hij heeft me nooit over jou of de baby verteld, terwijl we elkaar alles vertellen. Ik wil gewoon heel erg graag weten of dit zijn kindje is.' 
Ik zuchtte en knikte. 'Ja, het is zijn baby.' 
Ze sloeg een hand voor haar mond.
’Maar waarom heeft hij niets aan me verteld? Zoiets groots als een kind, ik snap het niet!' 
 
Ik draaide me om en ik keek naar haar. 
'Hij heeft het niet verteld, want hij weet het niet. Hij weet niet dat ik zwanger ben.' Ineens betrok haar gezicht: 
'Je bent zwanger, maar je hebt het niet aan hem verteld? Wil je je kind zijn of haar vader ontnemen?' 
Ik schrok van haar woede en schudde mijn hoofd. 
'Nee zo zit het niet. We hebben voor hij wegging een discussie gehad. Ik vertelde dat ik al eens een kindje had verloren en hij vertelde dat hij nooit maar dan ook nooit kinderen wilde. Net toen hij weg was kwam ik erachter dat ik zwanger was, maar toen ik het hem wilde vertellen kregen we ruzie en vertelde hij dat ik maar iemand anders moest gaan zoeken omdat hij absoluut nooit vader wilde worden. Ik was bang dat hij zou willen dat ik het weg zou laten halen, terwijl ik maar heel erg weinig kans heb om überhaupt een kind te krijgen. Ik weet dat het fout was, maar ik kon niet anders.' 
 
Ze plofte op de bank en wreef met haar handen over haar gezicht. 
 
'Joost, je bent echt een eikel.' zuchtte ze, waarna ze zich weer tot mij wendde. 'Joost probeerde zichzelf te beschermen door dat te zeggen. Onze moeder is overleden tijdens de zwangerschap van onze jongste zus en ik ben bijna overleden tijdens de bevalling van mijn oudste kind. Hij was in het ziekenhuis aan het assisteren tijdens zijn opleiding, toen ik ineens binnengereden werd, omdat ze de placenta niet los kregen en ik veel te veel bloed verloor. Hij heeft mijn leven gered, maar hij heeft ook met eigen ogen gezien dat ik het bijna niet overleefd had. 
Hij had altijd een enorme kinderwens en hij is dol op kinderen. Maar hij wilde nooit meer iemand waarvan hij houdt verliezen tijdens een bevalling.'
Ik schudde mijn hoofd. 
'Ik ben echt een trut. Ik heb hem dit allemaal ontnomen, de hele zwangerschap, alle echo's. Allemaal omdat ik dacht dat hij het echt niet wilde.' 
Ze stond op en kwam naar me toe. 
'Nee joh, ben je gek. Hij maakte zichzelf wijs dat hij het niet wilde en nam zichzelf in bescherming door jou af te stoten. Bovendien, het is nog niet te laat. Je bent nog wel even zwanger en hij leeft nog. Wat zeg je ervan? Ga je mee naar mijn broer? Vertellen dat hij vader wordt?'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 31
 
Ik riep Marja naar binnen en samen legden we haar het hele verhaal uit. Ze gaf eerst mij een knuffel en daarna gaf ze Katja een knuffel en zei dat ze het volledig snapte als we naar hem toe zouden gaan. Het zou wel lastig worden op de afdeling, maar ze drukte me op het hart dat ik me geen zorgen moest maken. Toen Katja weg liep omdat ze gebeld werd, stootte Marja me aan. 
'Dussss Joost he? Goed bezig hoor!' 
Ik voelde mijn wangen rood worden en glimlachte verlegen. 
'Haha, ik maak een grapje. Maar ik had altijd al het idee dat er iets tussen jullie was. Hoe jullie naar elkaar keken en hoe jullie op elkaar reageerden. Jullie zouden een mooi stel zijn.' 
Ik knikte: 'Ik hoop zo dat hij het overleefd zodat ik hem kan vertellen dat hij vader wordt. Ik zou het verschrikkelijk vinden als hij het niet haalt.' 
Alleen al de gedachte daaraan maakte me verdrietig. Dat ik niet wist of ik hem ooit nog levend terug zou zien en of hij onze dochter ooit zou zien. Marja sloeg een arm om me heen. 
'Het valt ook niet mee hé meisje? Eerst je hele zwangerschap en nu dit weer. Weet je zeker dat je het ziet zitten om helemaal naar Afrika te vliegen?' Ik schudde mijn hoofd. 
'Nee, ik vind het dood eng, maar ik ben bang dat ik niet veel keuze heb. 
 
Katja kwam bij ons staan en zag er zichtbaar opgelucht uit. 
'Wat is er gebeurd? Waarom kijk je zo blij?' vroeg ik. 
'Hij is stabiel genoeg om naar Nederland gevlogen te worden. Ze verwachten dat hij hier morgenochtend is en dan brengen ze hem naar dit ziekenhuis. Hij is nog steeds niet wakker geworden, maar hij ademt inmiddels wel zelf en dat was de voorwaarde die ze stelden.' 
 
Meteen viel er een last van mijn schouders af. Ik hoefde niet helemaal naar Afrika te vliegen om naar hem toe te gaan. Over minder dan vierentwintig uur zou hij hier zijn en zou ik hem kunnen zien. Hopelijk zou hij dan snel wakker worden en dan zou ik hem het nieuws kunnen vertellen. Maar van de gedachte om het hem te vertellen kreeg ik weer de kriebels. 
'Wat word je ineens wit.' zei Marja. 
'Ik ben bang voor zijn reactie als hij erachter komt dat ik zwanger ben.' zei ik zachtjes. 
'Dat hoef je niet te zijn.' zei Katja. 
'Desnoods blijf ik bij je, als je het verteld. Maar eerlijk? Je ziet er behoorlijk zwanger uit. Dus ik denk dat hij het snel genoeg door heeft.' 
 
Mijn dienst zat er vlak daarna op en ik besloot naar huis te gaan en mijn bed in te duiken. Ik was doodmoe van alle informatie en alle emoties van die dag en mijn hele lichaam deed zeer. Maar hoe moe ik ook was, het lukte me niet om te slapen. In het begin kon ik niet slapen omdat de baby maar bleef bewegen, maar toen ze eindelijk rustig was, bleef ik maar malen over hoe ik het Joost moest vertellen. Als hij tenminste ooit nog wakker zou worden, want dat was ook nogal een dingetje. Bovendien had Katja me alvast voorbereid door te zeggen dat hij er behoorlijk geschonden uit zag en hoewel ik geen foto's wilde zien, was ik bang dat ik hem misschien niet eens meer zou herkennen. 
 
Na een nacht waarin ik maximaal drie uur slaap gehad had, stond ik onder de douche. De baby werd altijd extra actief onder de douche en ik lachte toen ik mijn buik zag bewegen aan alle kanten. Nadat ik klaar was met douchen, trok ik een wat wijdere blouse aan, zodat mijn buik niet meteen zo in het oog zou springen. Het voelde wel een beetje gek. Al vanaf het begin van mijn zwangerschap droeg ik alleen maar strakke shirts om zo met mijn buik te kunnen pronken en nu verstopte ik hem. Om kwart over acht checkte ik mijn telefoon en zag ik dat Katja me een berichtje had gestuurd. Ze waren net geland en om negen uur zouden ze bij het ziekenhuis aankomen. Snel deed ik wat make-up op, ik deed mijn haar en ik deed een poging tot ontbijten, maar ik kreeg geen hap naar binnen. Daarna stapte ik in de auto, terwijl het voelde alsof ik een steen in mijn maag had. Het voelde heel dubbel. Ik wilde hem zo graag weer zien, maar de omstandigheden waren gewoon heel erg rot. 
 
Om kwart voor negen parkeerde ik mijn auto en liep ik naar boven, waar Katja al stond te wachten. Om precies negen uur liep de arts de wachtkamer binnen. 
 
'Jullie mogen hem nu zien.’
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Met lood in mijn schoenen liep ik door een gang die eindeloos lang leek te zijn, totdat de dokter bij een deur stopte. 
'Ik kijk even of ze al klaar zijn.' zei hij en hij liep naar binnen. 
Die paar minuten leken wel uren en ik kon niets uitbrengen van de zenuwen. De dokter kwam terug en schudde zijn hoofd. 
'Excuses, ze zijn nog wel even met hem bezig. Als jullie even meekomen naar mijn kantoor dan praat ik jullie bij over zijn situatie en wat jullie kunnen verwachten. Samen liepen we achter de dokter aan en namen we in zijn kantoor plaats achter zijn bureau. 
'Mag ik vragen wat jullie van de patiënt zijn?' vroeg hij. 
Katja nam het woord. 'Ik ben zijn oudere zus en Florine hier is zijn vriendin. Ze is zwanger van hem.' 
De dokter keek me bedenkelijk aan. 
'Werk jij hier niet ook in het ziekenhuis?' ik knikte. 
'Ja dat klopt, ik werk op de kinderafdeling en mijn vader is David Hazelaar, de chirurg. 
De dokter knikte: 'Ah David, doe hem de groetjes maar van me.' 
 
Ik knikte en hij vervolgde zijn verhaal. 
'Meneer Rijnders heeft dus een auto-ongeluk gehad. Ik zie in zijn dossier staan dat hij in een taxi zat die hem van het ziekenhuis naar het hotel zou brengen, maar net toen ze vertrokken waren, reed er een dronken automobilist op hun in. De chauffeur van de taxi overleed ter plaatse, meneer Rijnders heeft het gelukkig overleefd. Hij had wat interne verwondingen waar hij aan geopereerd is en een hersenschudding. Vanwege de pijn is er daar besloten om hem in slaap te houden tot hij zou stabiliseren en naar Nederland gevlogen kon worden. Voor zijn verblijf hier voorzie ik geen problemen. Het is alleen de vraag wanneer hij weer wakker zal worden. Dat kan vandaag of morgen zijn, maar ook volgende week of volgende maand. Zijn lichaam moet even doorkrijgen dat alles het weer doet en dan zal hij ontwaken.' 
Beide knikten we en we lieten de informatie even bezinken. De dokter kreeg een berichtje op zijn telefoon en las hem. 
'Oh, ze zijn klaar, jullie kunnen naar hem toe. Volgen jullie mij maar. Katja pakte mijn hand. 
'Ga jij eerst zo maar alleen naar binnen. Ik heb hem al gezien toen hij net binnengebracht werd.' 
 
Ik knikte en toen de dokter ons gebaarde dat we naar binnen mochten, liep ik door de deur de kamer binnen. Daar lag hij, op een bed aan allerlei draadjes en metertjes die alles registreerden wat zijn lichaam deed. Ik had verwacht dat ik hem niet zou herkennen, omdat Katja had gezegd dat zijn gezicht flink gehavend was door de klap. Maar afgezien van een paar blauwe plekken en een groot litteken op zijn voorhoofd, leek hij nog gewoon op Joost. Hij was nog steeds ontzettend knap en alleen al bij de aanblik van hem kwamen al mijn gevoelens voor hem in één klap terug. Ik pakte een stoel en ging naast zijn bed zitten. Ik pakte zijn hand, die ruw en warm aanvoelde. Zachtjes begon ik tegen hem te praten. 
'Wie had dat gedacht he? Dat we elkaar op deze manier terug zouden zien. Ik heb je echt ontzettend gemist Joost en ik hoop zo dat je wakker wordt en weer beter wordt zodat we alle verloren tijd kunnen inhalen.' 
Ik voelde een warme traan over mijn wang rollen en zag dat hij op zijn hand viel. 'Het spijt me zo verschrikkelijk. Ik hoop dat ik het ooit weer goed met je kan maken. Alsjeblieft ga niet dood. Ik hou van je.’
 
Het duurde even voor ik me realiseerde wat er gebeurde. Bewoog zijn hand nou echt? Kneep hij nou zachtjes in mijn hand? 
'Joost? Kun je me horen? Wil je dat nog eens doen alsjeblieft?' Ik keek naam mijn hand die zijn hand nog steeds vasthield en wachtte. Net toen ik dacht dat ik het me verbeeld had, zag ik het weer. Zachtjes kneep hij in mijn hand. 
 
Ik stond op en gaf hem een kus op zijn wang: 'Ik ga meteen de dokter halen! Blijf hier!' 
Pas toen ik weg liep realiseerde ik me dat dat nogal dom klonk, omdat hij helemaal niet weg kon. De dokter stond nog om de hoek met Katja te praten en toen ik vertelde wat er was gebeurd, liep hij meteen de kamer in. Katja omhelsde me en ik knuffelde haar terug. 
'Het komt allemaal goed! Ik voel het!’
Tussen ons in begon de baby ineens te schoppen en ik zag Katja verwonderd naar mijn buik kijken. 
'Volgens mij wil ze haar vader graag ontmoeten.' lachte ze. 
Ik knikte en legde een hand op mijn buik. 
'Dat gaan we regelen kleine meid!'

Hoofdstuk 33
 
We bleven zeker een half uur wachten bij de deur, totdat ik het  staan niet meer volhield en we terug liepen naar de wachtkamer waar ik even kon gaan zitten. Dat was maar goed ook, want het duurde daarna nog ruim een uur voordat de dokter ons kwam halen. 
'Mevrouw Hazelaar? Hij is wakker en hij vraagt naar u.' zei de dokter. 
Ik keek hem verbaasd aan. 
'Hij is wakker? Maar u zei dat het nog weken kon duren.' De dokter haalde zijn schouders op. 
'Kennelijk heeft hij gewacht tot hij weer bij je in de buurt was, want zo goed als het nu gaat is het nog niet eerder gegaan.' 
Ik keek Katja aan, die lachte. 
'Hup jij, ga snel naar hem toe. Hij wacht op je!' 
Ik liep achter de dokter aan naar de kamer en schikte ondertussen snel mijn sjaal over mijn buik. 
'Weet meneer Rijnders niet dat hij vader wordt?' vroeg de dokter verbaasd toen hij mijn verstop praktijken opmerkte. 
'Ehh nee, het is nog een beetje een verrassing.' stamelde ik. 
'Haha, nou een flinke verrassing dan, want het is niet te missen!' lachte hij. 
 
Dat hielp niet, want ik was nu nog zenuwachtiger. Met een hart dat als een bezetene tekeer ging, liep ik de kamer weer binnen en ik zag dat hij zijn ogen open had. Snel liep ik naar hem toe, in de hoop dat hij niet op mijn buik zou letten. 'Joost?' zei ik toen ik naast hem stond. 
'Ik ben het, Florine.' Hij keek me aan en ik zag dat zijn ogen meteen vochtig werden. 
'Florine?' zei hij met een schorre stem. 
'Ik dacht al dat ik je zonet hoorde. Je bent er echt! Ik ben zo blij dat je er bent.' 
Hij probeerde wat overeind te komen, maar zijn gezicht vertrok meteen van de pijn. 
'Blijf rustig liggen.' zei ik streng en ik boog me naar hem toe om hem een kus op zijn wang te geven. 
Hij draaide zijn gezicht bij en kuste me terug. Het voelde heel gek, maar toch vertrouwd om na al die maanden zijn lippen weer op de mijne te voelen. Het was een gevoel dat ik zo ontzettend gemist had en dat ik nooit meer wilde vergeten. Zachtjes liet ik hem los en ging ik naast hem zitten. 
 
'Hoe wist je wat er gebeurd is?' vroeg hij. 
'Je zus is me komen zoeken, ze zei dat je mijn naam had genoemd toen je even bij kennis was en dat ze vermoedde dat ik iets voor je betekende.' 
Hij lachte: 'Katja heeft me ook altijd meteen door. Ik kan nooit iets geheim houden voor haar, zelfs niet als ik half bewusteloos ben.' 
Ik lachte om hem en pakte zijn hand. 
'Ik ben blij dat je weer in Nederland bent, ik vond het verschrikkelijk dat we ruzie kregen over de telefoon.' 
Hij knikte. 'Je hebt geen idee hoevaak ik je heb willen bellen, maar ik had het idee dat je niets meer met me te maken zou willen hebben. Zeker toen je me blokkeerde op je social media haha.' 
 
Ik voelde dat ik rood werd en keek snel de andere kant op. De baby schopte heel hard en er ontglipte een 'Oef' uit mijn mond. Hij keek me bedenkelijk aan en even wist ik niet waar ik het zoeken moest, maar gelukkig kwam er een verpleegster de kamer binnen gelopen. 
'Meneer Rijnders mag niet te lang bezoek ontvangen, hij moet veel rusten.' 
Ik knikte en keek wat ze bij hem deed. Ze controleerde een aantal pleisters en het verband dat om zijn arm zat. Daarna controleerde ze zijn bloeddruk en temperatuur. Net toen we dachten dat ze wegging, pakte ze een formulier om te vragen wat hij wilde eten en drinken. Tot slot vond ze het nodig om hem nog even een heleboel regels uit te leggen, waaronder de hele strikte bezoekuren, waarbij ze nog maar eens benadrukte dat hij moest rusten. Toen ze de kamer uit liep, rolde hij met zijn ogen. 
 
'Jeetje ik hoop niet dat zij mijn vaste verpleegster is. Kun jij anders niet mijn verpleegster zijn?' Ik lachte en merkte dat hij naar me keek. 
'Je ziet er anders uit, maar ik weet niet wat het is.' zei hij terwijl hij over zijn kin wreef. 
'Op een goede of slechte manier?' vroeg ik zachtjes. 
'Op een goede manier natuurlijk. Je bent nog steeds prachtig. Maar je ziet er zo anders uit.' zei hij. 
Ik voelde dat mijn hart weer sneller ging kloppen. Ik wist precies waar hij op doelde, iedereen had me in de laatste maanden gezegd dat ik straalde en dat ik er zo anders uitzag dan normaal. Maar hij wist natuurlijk niet dat ik zwanger was. De baby draaide weer en schopte daarbij keihard tegen mijn ribben, iets wat ze vaker deed als ik zat. Ik beet op mijn tanden, maar kon niet voorkomen dat er een Auw! ontsnapte. Ik sprong overeind en meteen zag ik hem verschrikt naar mijn buik kijken. 
 
'Flo, je..... Je bent zwanger?‘
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Ik wist even niet wat ik moest zeggen en ging voorzichtig weer zitten. Ik had het ontzettend warm en deed de sjaal af.Wie dacht ik ook voor de gek te houden? De ooit zo wijde blouse spande om mijn buik en zelfs een kind zou kunnen zien dat ik zwanger was. Hij richtte zich een beetje op en ging op de rand van het bed zitten. 
 
'Flo? Ben je zwanger?' vroeg hij nogmaals. 
Ik kon niets uitbrengen, omdat ik wist dat ik dan weer zou gaan huilen, dus ik knikte. Hij wreef over zijn gezicht en kreunde even toen hij het litteken op zijn voorhoofd aanraakte. 
'Hoever ben je?' vroeg hij. Ik keek hem aan en zuchtte. 
'Morgen éénendertig weken.’
 Ik zag dat hij wat rekende en dat zijn ogen groot werden. Hij ademde even in en uit en hij keek me verbaasd aan. 
'Is het van mij?' Ik stond op en liep naar hem toe. 
'Het spijt me zo, ik heb het je zo vaak geprobeerd te vertellen, maar ik durfde het niet.' 
Hij keek me aan en vroeg het nogmaals. 
'Is de baby van mij?' 
Ik knikte. 'De baby is van jou.' 
Zijn blik ging van mijn buik naar mijn gezicht en weer terug. 
'Waarom heb je het niet verteld?' vroeg hij zachtjes. 
'Ik was bang. Je zei dat je geen kinderen wilde en dat je absoluut geen vader wilde worden. Ik dacht dat als ik het je zou vertellen dat je wilde dat ik het weg zou laten halen en dat kon ik niet. Ik heb het je zo vaak geprobeerd te vertellen en tijdens ons laatste gesprek had ik al mijn moed bij elkaar geschraapt om het te zeggen, maar je zei dat je absoluut geen kinderen wilde en daarom durfde ik het echt niet. Het spijt me verschrikkelijk. Ik had het je gewoon moeten vertellen.' 
 
Hij staarde nog steeds verbaasd naar mijn buik en tot mijn grote verbazing stak hij zijn hand uit. 
'Mag ik?' vroeg hij. Ik knikte en kwam iets dichterbij. Hij legde zijn handen op mijn buik en de baby ging meteen tegen zijn handen aan liggen. Ik zag dat hij tranen in zijn ogen kreeg en ik zag een lach op zijn gezicht verschijnen. 
'Jeetje dit is geweldig.' zei hij, terwijl hij voelde hoe de baby tegen zijn handen duwde en schopte. 
'Is het echt van mij?' 
Ik knikte. 'Dat is jouw dochter daarbinnen en volgens mij is ze blij dat ze haar vader over een paar weekjes zal ontmoeten.' 
 
Hij keek me aan en ik zag de trots op zijn gezicht. 'Het is een meisje? Ik krijg een dochter? Wauw. Jeetje Flo, ik  ben helemaal sprakeloos.' 
 
Hij haalde zijn handen van mijn buik en pakte mijn handen vast. 
'Ik vind het verschrikkelijk dat je dacht dat je het geheim voor me moest houden en dat je bang was dat ik niet blij zou zijn. Ik wil dat je weet dat ik je echt nooit zou vragen om het weg te halen. Echt Florine, geloof me. Ik zou je dat nooit vragen. Ik vind het echt geweldig en ik vind het zo jammer dat ik alles gemist heb. Het spijt me ontzettend dat ik je het gevoel gaf dat je me dit niet kon vertellen.' 
 
Hij trok me een klein beetje naar zich toe en kuste me. Hij kuste me lang en zachtjes en eindelijk had ik het gevoel dat alles goed zou komen. Er werd op de deur geklopt en Katja kwam binnen. 
'Gaat alles hier goed? Hé ga eens liggen jij! Je mag helemaal niet zitten.' Mopperend ging hij weer liggen en ik trok de dekens over hem heen. 
'Katja, je wordt tante.' zei hij en ik hoorde aan zijn stem hoe trots en blij hij was. 
 
'Ja dompie, dacht je dat ik dat nog niet wist? Ik was heus niet in de veronderstelling dat ze een watermeloen ingeslikt had hoor. We lachten en ik merkte dat tussen het kletsen door, Joost steeds naar mijn buik bleef kijken, alsof het zijn kostbaarste bezit was. Toen de chagrijnige verpleegster weer binnen kwam, was het tijd om afscheid te nemen. Ze vertelde ons dat het bezoekuur over was en dat Joost moest rusten en dat we morgen maar weer moesten komen. Ik kuste hem zachtjes en hij legde zijn hand op mijn buik. 
 
'Tot morgen meisjes!’
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Ik ging elke dag naar het ziekenhuis en tussen mijn diensten door bracht ik, tot ergernis van de strenge verpleegster, elke vrije minuut bij hem op de kamer door. De eerste keer dat ik kwam, nam ik alle echo foto's mee en samen bekeken we de foto's van onze dochter die op haar tenen sabbelde of haar benen in haar nek legde.  In het geheim regelde ik samen met Marja zelfs een verrassing voor hem. 
 
Toen hij voor het eerst in de rolstoel een stukje mocht rijden, namen we hem mee naar de afdeling verloskunde, waar Anneke een echo kon doen, zodat Joost naar onze dochter kon kijken. Hij had alle echo's daarvoor gemist en toen hij op het scherm ons kleine meisje zag, was hij helemaal verwonderd. Anneke zette de 3d stand ook nog even aan, waardoor we het gezichtje van de baby op het scherm zagen. 
'Wat is ze mooi.' zei hij zachtjes. 'Ze is echt perfect!' 
Anneke lachte. 'Hebben jullie al gezien hoeveel haartjes ze al heeft? Moet je kijken! Dat zie je niet vaak zo'n enorme bos!' 
 
Ik zag hoe verwonderd Joost naar het scherm keek en hoe gelukkig ik ook was, ik wist dat we het nog moesten hebben over zijn eerdere uitspraken. Want hoewel het leek alsof hij helemaal over zijn probleem heen was, ik wist zijn woorden nog precies. Hij wilde geen vader worden en hij wilde absoluut geen kinderen. Maar ik wilde wachten tot hij uit het ziekenhuis was, zodat het hem niet nog meer stress zou opleveren.
 
Ondertussen maakte ik in mijn huis alles klaar voor de baby. We hadden het er nog niet over gehad waar hij zou gaan wonen nu zijn eigen huis nog verhuurd werd, maar ik had hem al verteld dat hij welkom was als hij bij mij wilde komen wonen. De weken kropen voorbij en aangezien het steeds zwaarder werd om te blijven werken, keek ik heel erg uit naar mijn verlof. Aan het einde van een lange dag was mijn bekken gesloopt en kon ik helemaal niets meer, behalve liggen en slapen. 
Inmiddels had ik ook aan mijn ouders verteld wie de vader was van hun kleindochter. Ze vonden het eerst een beetje gek dat ik het niet eerder verteld had, maar toen ik ze de reden vertelde, waren ze heel erg begripvol en aangezien mijn vader Joost goed kende, waren ze al snel gerust gesteld. Ik had het idee dat mijn vader het behalve voor mij, ook vooral voor mijn moeder heel erg fijn vond dat ik er niet meer alleen voor stond. Hij vertelde dat ze in de vakantie overal haar telefoon mee naartoe had gekomen en helemaal niet had kunnen genieten omdat ze zich zo'n zorgen maakte over mij. Nu ik ze ervan had overtuigd dat Joost goed voor mij en de baby zou zorgen, was ze meteen een stuk minder bezorgd en keek ze vooral heel erg uit naar de komst van haar kleinkind.
 
Eindelijk was dan de dag dat ik met verlof kon. Ik was zesendertig weken zwanger en hoewel ik die laatste week ook vol had willen maken, lukte het gewoon echt niet meer. Mijn collega's hadden een enorme mand vol cadeaus en lekkere dingen klaargemaakt en die kreeg ik mee om open te maken tijdens mijn verlof. Toevallig genoeg, was die dag ook meteen de dag dat Joost ontslagen werd uit het ziekenhuis.
Als hij beloofde rustig aan te doen en genoeg rust te nemen, mocht hij naar huis gaan. De keuze was makkelijk, hij zou de eerste tijd gewoon bij mij in trekken zodat er iemand was als de bevalling zou beginnen en dat ik hem andersom ook in de gaten kon houden. We brachten dus veel tijd door in bed. Niet om seks te hebben, want dat lukte me niet meer met mijn logge lichaam, maar wel om heel erg veel te praten.
 
'Joost? Mag ik je wat vragen?' vroeg ik aan hem. 
Hij rolde op zijn zij en knikte: 'Vraag maar wat je wilt.' 
'Wat is er veranderd? Je was er zo van overtuigd dat je geen vader wilde worden en nu kijk je er zo erg naar uit. Hoe kan dat?' 
Hij schraapte zijn keel. 
'Dat is nogal een lang verhaal, weet je zeker dat je het wilt horen?' 
 
Ik knikte en hij sloeg een arm om me heen en begon te vertellen.
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'Ik was net begonnen aan de opleiding geneeskunde toen mijn moeder zwanger raakte van mijn jongste zusje. Mijn ouders hadden het nooit meer verwacht en mijn moeder voelde zich ook veel te oud, maar ze besloten er toch voor te gaan. Tijdens de zwangerschap had ze heel veel last van allerlei klachten. Ze was heel erg moe, gaf tot dertig weken dagelijks over en had veel last van haar bekken. Toch bleef ze positief en keken we met zijn allen uit naar de geboorte van de baby. Op een donderdagavond werd ik ineens gebeld. 
 
Mijn moeder lag in het ziekenhuis omdat de bevalling begonnen was en ze had het behoorlijk zwaar. Ik hoorde de ongerustheid in de stem van mijn vader en het lukte me die nacht ook niet om in slaap te komen, alsof ik wist dat er iets mis zou gaan. De volgende ochtend belde mijn vader of ik naar het ziekenhuis wilde komen. Hij klonk gebroken en hij wilde niet over de telefoon vertellen wat er was. Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen, haalde ik nog een bos bloemen en een ballon en liep ik naar boven om te kijken of mijn zusje er al was. Daar zag ik Katja al buiten de deur staan. Ze was aan het huilen en toen ze mij zag, liep ze meteen naar me toe. Voordat ze kon vertellen wat er was gebeurd, kwam mijn vader naar buiten. Zijn ogen waren dik van het huilen en hij kon bijna geen woord uitbrengen.
 
'Wat is er pap? Is er iets niet goed met de baby? Is ze al geboren?' 
Mijn vader knikte. 'Je zusje is geboren maar het gaat inderdaad niet goed met haar, ze ligt op de intensive care en we mogen haar eerst nog niet zien.' 
Ik had het gevoel dat er meer was en ik wilde mijn moeder zien, maar mijn vader hield me tegen bij de deur. 
'Wat is er? Wat vertel je me niet? Wat is er met mama?' vroeg ik. 
'Je moeder heeft het niet gered jongen. Ze heeft veel te veel bloed verloren en ze kregen haar niet meer bij. Het spijt me. Je moeder is overleden.' 
 
Zonder mijn moeder te zien liep ik het ziekenhuis weer uit. Ik stapte in de auto en reed weg, om pas maanden later weer terug te komen. Ik heb alles gemist, mijn moeders begrafenis, het thuiskomen van mijn zusje, het huwelijk van Katja en natuurlijk heel veel van school. Ik stroomde later in het jaar opnieuw in en moest heel veel inhalen, waardoor het makkelijker was om niet stil te staan bij wat er allemaal gebeurd was. Mijn vader neemt het me zo kwalijk dat ik niet thuis was in die periode, dat ik hem niet meer gezien heb en ik heb mijn jongste zusje ook nooit meer gezien. Katja is de enige met wie ik nog contact heb.
 
Een paar jaar later toen ik mijn opleiding achter de rug had en me gespecialiseerd had in chirurgie, kreeg ik de kans om mee te lopen in een ziekenhuis in mijn oude woonplaats. Op dat moment was Katja hoogzwanger en we grapten wel eens dat wanneer de baby kwam, ik nog eerder in het ziekenhuis zou zijn dan zij en haar man. Uiteindelijk had ik dienst op de avond dat zij ging bevallen. Ik kreeg een melding dat er een vrouw was binnengebracht die thuis was bevallen, maar waarbij de placenta vast zat. Ze moest met spoed geopereerd worden. 
 
De dienstdoende chirurg was bezig met een andere spoedoperatie en daarom moest ik deze operatie zelf doen, samen met een aantal ervaren assistenten. Uiteindelijk kregen we de placenta eruit, maar ze had heel veel bloed verloren. Pas nadat ze de kamer weer uit reed en een bloedtransfusie zou krijgen, zag ik haar gezicht. En op dat moment besloot ik dat ik nooit meer een vrouw waarvan ik hou door zo'n hel zou laten gaan. Het is met Katja gelukkig helemaal goed gekomen, maar ik had het niet aan gekund als ik haar ook nog was verloren. Dus ik ontzei mezelf mijn kinderwens en besloot dat ik nooit vader zou worden. Toen ik jou leerde kennen wist ik dat het moeilijk zou worden. Ik zag jou al voor me als de moeder van mijn kinderen, maar aan de andere kant was ik zo bang dat jou hetzelfde zou overkomen. 
 
Het spijt me Florine, ik had je niet moeten afstoten om deze reden. Ik wil niets liever dan dit kindje met jou krijgen. Ik ben alleen doodsbang voor de bevalling.
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37 weken zwanger.
 
Ik kruiste het eerste vakje van de aftelkalender af en liep weer terug naar bed. Joost stond continue strak van de spanning omdat hij ervan overtuigd was dat de baby elk moment kon komen, dus ik had maar een aftelkalender voor hem gemaakt zodat hij kon zien dat het weliswaar nu zou kunnen gebeuren, maar ook pas over vijf weken. Al hoopte ik stiekem niet dat het nog vijf weken zou duren, ik voelde me een opgezette walvis en ik kon niet veel anders meer dan slapen en een beetje heen en weer waggelen door het huis. 
 
Ik snapte niet hoe andere moeders het deden. Ik had een vriendin die met bijna tweeënveertig weken nog even uit eten ging en een andere vriendin die met veertig weken nog makkelijk elke dag haar tienduizend passen haalde. Terwijl voor mij een tochtje naar de vriezer om ijs te pakken al als een avondvierdaagse voelde. 
Alles in huis was klaar voor de baby. De box stond in de kamer met de kinderwagen ernaast. We hadden er ballonnen in gelegd in de hoop dat het Bobbie zou afschrikken, maar Bobbie kon het niet nog minder schelen dat de box en de kinderwagen in de kamer stonden. Hij wilde het liefst de hele dag bovenop ons liggen. 
 
38 weken zwanger.
 
'Waarom ben je nou zo boos?' vroeg Joost, nadat hij net een kussen had ontweken dat ik naar hem gooide.
'Omdat jij niks doet hier in huis. Ik sta er echt helemaal alleen voor en ik heb liever dat je gaat.’
Hij grinnikte en gaf me een knuffel. 
'Je weet zelf ook wel dat je daar niets van meent. Bovendien kan ik helemaal niet weg, want we moeten nog steeds een naam bedenken. Nou laat me jouw lijstje eens zien, dan kan ik even kijken wat voor namen jij bedacht hebt.'  
Ik plukte een lijstje uit mijn namenboek en gaf het aan hem. 
'Flo, ik ga onze dochter niet Klaske noemen.' 
Verbaasd keek ik hem aan en pakte het briefje van hem terug. Meteen lachte ik, 'Haha de gluiperd. Dit is het suggestielijstje van mijn moeder. Ze heeft er meerdere gemaakt en ze laat ze overal slingeren. Er staan ook best leuke opties op hoor! Wat vind je van Foekelien?' 
Hij keek me aan alsof ik gek geworden was en hij stond op. 
'Ja, nu heb je me dus echt weggejaagd. Doei Florine!’
 
39 weken.
 
'Kan die buik nog groter denk je?' vroeg ik Joost terwijl ik voor de spiegel stond? Hij kwam naast me staan en aaide over mijn buik. 
'Ohh dat denk ik wel hoor, maar ik hoop het niet voor je haha.' 
Ik porde hem in zijn zij en keek hem boos aan. 
'Ik denk dat ik nooit weer in mijn normale kleding ga passen. Dit komt nooit meer goed!' zuchtte ik. 
Hij pakte een overhemd uit zijn kast en hield hem bij me voor: 'Kijk, dan mag je deze hebben. Deze past je vast wel.’
Ik rolde met mijn ogen. 
'Klier me niet zo! Ik maak me echt zorgen hoor!' 
Hij lachte en sloeg zijn armen om me heen. Ik vind je nog steeds prachtig en dat zal ik altijd blijven vinden. Maak je niet zo'n zorgen!' 
Ik haalde mijn schouders op en knuffelde hem terug. De baby begon hevig te schoppen en we lachten allebei. 
 
'Kom er nou maar uit meisje!' 
 
12 juli, de uitgerekende datum.
 
'Flo, ik ga naar de winkel. Moet ik nog wat voor je meenemen?' hoorde ik van beneden. 
’Nee alleen het gebruikelijke!' riep ik terug. 
Ik trok de dekens over mijn hoofd en bleef nog even liggen. Dit was de zoveelste nacht dat ik wakker had gelegen met voorweeën en ik was doodmoe. Mijn buik was enorm en ik kon helemaal niets meer. Toen ik de deur dicht hoorde gaan wilde ik nog even proberen om te gaan slapen, maar toen dat niet lukte besloot ik maar even te gaan douchen. Misschien ging het dan beter. Ik ging zitten en gleed uit bed, maar toen ik de vloer raakte, gebeurde er iets raars. Ik voelde iets knappen en toen ik naar de vloer keek, zag ik een grote plas water liggen, die groter en groter werd. 
 
Meteen pakte ik mijn telefoon. 'Joost? Kom terug, mijn vliezen zijn gebroken.' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 38
 
'Oké, het is begonnen, maar je zit wel echt aan het begin nog. Dus je hebt nog even te gaan.' zei de verloskundige. 
'Moeten we al naar het ziekenhuis?' vroeg Joost terwijl hij heen en weer aan het lopen was door de kamer. 
'Nee, ze heeft nu twee centimeter ontsluiting. Zodra ze er vijf heeft, stappen we in de auto. Normaal sproken spreken we over één centimeter per uur, dus jullie hebben nog wel even.' 
Ik zuchtte en keek de verloskundige geërgerd aan, waarop ze glimlachte. 
 
'Aanstaande vaders zijn vaak zenuwachtiger dan de zwangere vrouw zelf.' 
Ze pakte haar spulletjes weer bij elkaar en liep naar beneden. Ik hoorde haar Joost geruststellen. 
'Het komt helemaal goed, zodra er iets is bel je me maar gewoon, dan kom ik meteen.' Ik hoorde de voordeur dichtgaan en hoorde Joost wat rommelen beneden, dus ik kleedde me weer aan. Ik had wel wat lichte krampen, maar ze waren prima te doen en zolang ik mezelf wat bezig hield, viel het allemaal best mee. 
 
Ik liep naar beneden, waar Joost al matjes op de bank had gelegd waar ik op ging zitten. 
'Gaat het wel? Moet ik al bellen?' vroeg hij bezorgd toen ik een iets heftigere kramp weg zuchtte. 
'Nee Joost, echt, als er iets is dan zeg ik het goed? Zullen we nu gewoon wat tv kijken?' 
Hij knikte en hoewel ik merkte dat hij nog steeds heel erg zenuwachtig was, was hij tenminste wel stil. De uren verstreken en de pijn bleef hetzelfde. Zo nu en dan werd het wat heftiger, maar het zakte ook weer af. Tegen de avond kwam de verloskundige langs om te kijken hoe het ging en zat ik nog steeds op twee centimeter. Het ging op zich nog prima, maar het begon nu wel vervelend te worden en ook vermoeiend. We spraken af dat als er morgenochtend nog niets verbeterd was, ik naar het ziekenhuis zou bellen om te kijken of er een plekje was zodat ik weeënopwekkers kon krijgen. We hoopten natuurlijk dat het niet nodig was, maar het was fijn dat we voor het geval dat het nodig was in ieder geval een oplossing hadden. 
 
Joost deed de voordeur achter de verloskundige dicht en zuchtte. 
 
'Gaat het wel een beetje? Ik denk dat de kleine dame er nog niet zoveel zin in heeft.' Ik lachte en haalde mijn schouders op. 
'Ik denk het ook niehieeeeettt aaaauw!' Ineens ging er een felle pijnscheut door mijn buik en ik greep de deurpost vast. 
 
'Gaat het?’
Joost rende meteen naar me toe en ondersteunde me terwijl ik mijn buik vasthield. 
'Ja, nu wel weer.' zuchtte ik. Was dat nou een wee? Jeetje ik hoopte niet dat het de hele tijd zo zeer bleef doen want dat zou ik nooit volhouden. Ik ging op de bank zitten en pakte net mijn kopje thee toen ik de volgende wee al op voelde komen. Twee uur lang ging het door, eerst met een tussenpauze van negen minuten, maar steeds werd het minder en nu zat ik rond de vier minuten rust tussen de weeën. Vanuit het niets had ik nu ineens weeën en ik hoopte heel erg dat het nu wel zou opschieten, want dit zou ik niet nog uren volhouden.
 
Inmiddels was Joost in alle staten. Hij deed zijn best om rustig te blijven, maar ik merkte aan hem dat hij het echt heel erg eng vond. Ik snapte heel erg goed dat het voor hem zo voelde en ik hoopte maar dat alles goed zou gaan, zodat hij ook een keer een mooie herinnering aan een bevalling zou hebben. Toen er weer een wee afgezakt was, riep ik dat het tijd was om de verloskundige te bellen. Met een rood hoofd belde hij en ze beloofde dat ze er meteen aan zou komen. 
 
Inmiddels leunde ik op de rand van de box en zuchtte ik de weeën weg. 
'Waarom doet het ook zo'n pijn?' vroeg ik zachtjes terwijl Joost over mijn rug aaide. 
'Ik snap echt niet dat er vrouwen zijn die hierna nog meer kinderen willen!' Joost lachte en gaf me een kus, waarna hij de deur open ging doen voor de verloskundige. 
'Oh, nou kijk dit lijkt er meer op!' zei ze. 
'Als deze wee voorbij is, gaan we eens kijken hoe ver je bent en of we al naar het ziekenhuis kunnen.' 
Met pijn en moeite liep ik de trap op en liep ik naar onze slaapkamer waar Joost me op bed hielp. De verloskundige voelde en ik zag haar gezicht ineens vertrekken. 
 
'Je kunt niet meer naar het ziekenhuis Florine, je zit al bijna op acht centimeter. De baby komt eraan.’
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'Als je een wee voelt mag je persen oké?' 
Ik knikte en wachtte tot ik dat gevoel weer zou hebben. In eerste instantie schrok ik nogal van de woorden van de verloskundige. Dit was helemaal niet hoe ik het gepland had. Ik wilde naar het ziekenhuis, pijnstillers krijgen en dan rustig daar bevallen. Toen Joost hoorde dat we niet meer naar het ziekenhuis konden, raakte hij helemaal in paniek en moest de verloskundige hem eerst kalmeren. Ze zei dat ze heel erg goed snapte dat hij bang was, maar dat ik hem nu nodig had en hij er voor mij moest zijn. Hij knikte en met een bleek gezicht ging hij naast me staan. Hij pakte mijn hand: 'Je kunt het lieverd.' 
 
Ineens voelde ik weer een perswee opkomen. Het was alsof mijn lichaam het overnam en het uit zichzelf de baby eruit probeerde te krijgen. 
'Je mag meepersen Florine. Tel tot vijf en dan weer rustig aan doen.' 
Ik knikte en legde mijn kin op mijn borst. 
 
'Heeeeel goed Florine. Je doet het ontzettend goed! Ik zie het hoofdje al.' 
Ik zag Joost naar het voeteneind lopen en vol verwondering kijken naar wat er gebeurde. Ik vond het ergens een beetje ongemakkelijk, maar daar kon ik nu niet bij stil staan, want de volgende wee kwam er al aan. Ik voelde iets ploppen en daarna voelde ik een heel brandend gevoel daar beneden. 
'Het hoofdje is eruit Florine, de baby draait nu en daarna mag je nog één keer persen om haar eruit te krijgen. Ik knikte en deed zo goed mogelijk mijn best om de baby binnen te houden, tot de verloskundige zei dat ik mocht persen. 
 
'Oké, nog een laatste keer Flo, kin op je borst en persen!' 
Ik gaf het laatste beetje kracht dat ik nog in mijn lichaam had en ik voelde haar eruit glibberen. Joost boog naar voren en ving onze dochter op. Ik zag de verbazing in zijn ogen en lachte van opluchting. Meteen legde hij haar bij mij en ging hij naast me zitten. 
'Goed gedaan lieverd!' zei hij zachtjes en hij aaide over de haartjes van onze dochter. De kraamverzorgster die de verloskundige had gebeld kwam haastig binnen gelopen. 
'Ben ik te laat?' vroeg ze. De verloskundige knikte en moest lachen. 
'Ja! Dit meisje wilde ineens heel snel komen!' 
 
Snel legde de verloskundige een deken over ons heen en samen met de kraamverzorgster zette ze wat dingen klaar. Ondertussen gaf ze me nog een prik voor de placenta en keek ze of er niks gescheurd was, maar het zag er allemaal goed uit. De placenta volgde snel en nadat de navelstreng doorgeknipt was, liet ze ons heel even met rust. 
 
Samen keken we naar dat prachtige kleine meisje op mijn borst. Ze had donkere haartjes en grote donkere oogjes, waarmee ze aandachtig naar ons keek. Een klein perfect neusje en de schattigste kleine handjes. 
 
De verloskundige kwam naast ons staan en keek hoe het met onze dochter ging. 'Nou, ging dat ineens snel he? Ze had ineens haast! Goed gedaan hoor Florine, ze is prachtig!' 
Ze keek even onder de deken hoe onze dochter bij me aan het drinken was en lachte. 
'En hoe heet de kleine dame?' Ik keek naar Joost, alle namen die we hadden bedacht klopten ineens niet meer. Dit meisje was geen Julie, geen Marielle en ook geen Benthe.
'Mogen we heel even samen overleggen?' vroeg ik aan de verloskundige. Ze knikte en liep de kamer weer uit. 
'Joost? Ik denk dat we haar de naam van je moeder moeten geven. Ik heb er al een paar keer over na gedacht en ik weet gewoon echt geen betere en mooiere naam voor haar dan die naam.' 
 
Joost keek me verbaasd aan. 
'Weet je het zeker? Zou je dat voor mij doen?' 
Ik knikte. 'Ik doe het niet alleen voor jou, maar ook voor dit meisje hier. Ze heeft een oma die ze nooit zal kennen en door die prachtige naam zal ze toch altijd een beetje bij haar zijn, dus ik denk dat er geen betere naam voor haar is dan die naam.' 
Joost kuste me en knikte. 
'Ik denk het ook.' De kraamverzorgster kwam binnen en pakte onze dochter van me aan. 
'We moeten haar even wegen en aankleden. Wil jij zo douchen?' 
Ik knikte en met de hulp van Joost klom ik uit bed. De verloskundige kwam binnen en keek naar onze dochter. 
 
'En, zijn jullie er al uit?' Joost glunderde van trots en zei:
 
'Ja, onze dochter heet Alexandra Florine.’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 40
 
Twee weken later.
 
'Hoe is het met onze kleindochter?' 
Mijn moeder liep nog voordat ze me een kus had gegeven, meteen door naar de box waarin Alexandra lag te slapen. 
'Hetzelfde als gisteren en eergisteren mam. Het gaat goed met haar.' 
Maar mijn moeder luisterde niet naar me en liep alweer te kirren. 
'Ohhhhh kijk nou hoe beeeeldig ze is. Wat een ontzettend knap kind!’
Ik rolde met mijn ogen en mijn vader lachte. 
'Laat je moeder maar even, ze heeft het dag en nacht over Lexie haha.' 
 
Tja, Alexandra vonden we allebei een prachtige naam, maar na twee dagen waren we het er wel over eens dat het wel een hele grote naam was voor een klein meisje van drie kilo. Dus al snel hadden we haar omgedoopt tot Lexie. Haar tweede naam was een verrassing voor mij geweest. We hadden het nooit over een tweede naam gehad en toen Joost ineens mijn naam als tweede naam zei was ik lichtelijk verbaasd. Maar hij was er helemaal van overtuigd en dus ging ik al snel akkoord. Lexie was een ontzettend lief en makkelijk meisje. Ze dronk goed, sliep veel en huilde alleen als ze honger had. In de kraamweek hadden we heel erg genoten van onze geweldige kraamverzorgster en het voelde heel erg gek dat onze dochter nu alweer twee weken oud was. 
 
'Het is heerlijk weer, zullen we zo even gaan wandelen?' vroeg ik. 
'Ohhhh mag ik dan achter de kinderwagen?' vroeg mijn moeder. 
Ik lachte. 'Ja mam, jij mag achter de kinderwagen lopen. Ga jij maar pronken met je kleinkind hoor, je ziet haar tenslotte al bijna nooit.' 
Mijn vader grinnikte en mijn moeder rolde met haar ogen. 
'Let maar niet op je moeder hoor, ze kan er gewoon niet tegen dat ze niet meer ons enige kleine meisje is.' 
 
Ik zuchtte en stak mijn hand op. Ja, jullie redden je wel even he? Ik ga even douchen en me aankleden. Ik liep de kamer uit, er van uit gaande dat ze nog wel wat zouden zeggen, maar opa en oma hadden het veel te druk met tegen hun slapende kleindochter kletsen. Ik liep naar de badkamer en zette de douche aan. Het was natuurlijk alles behalve vervelend dat ze me zo goed hielpen. Joost was na een week weer aan het werk gegaan en door de snelle bevalling deed mijn lichaam het nog niet helemaal goed, waardoor ik nog heel erg moe was en veel pijn had. Daarom kwam mijn moeder elke dag even en kwam mijn vader wanneer hij tijd had. 
 
In de afgelopen weken had ik er regelmatig over nagedacht hoe het geweest zou zijn als Joost in Afrika was gebleven. Hij had dan nu nog niet geweten dat hij vader geworden was, Lexie had een hele andere naam gehad en ik had alles in mijn eentje moeten doen. Want eerlijk is eerlijk, als hij thuis van zijn werk was, deed hij zo ontzettend veel. Hij ruimde op, wiegde Lexie in slaap en zorgde ervoor dat ik niets tekort kwam. Hoewel hij zich van te voren heel veel zorgen had gemaakt of hij wel geschikt zou zijn als vader, leek de rol hem op het lijf geschreven. Ik kende niemand die zo lief en geduldig met alles was en hij leek gewoon zelfs te genieten van het luiers verschonen. Die middag gingen we een rondje lopen en toen ik weer thuis kwam, was Joost al aan het koken. Mijn ouders waren helemaal weg van hem en zelfs al had mijn vader natuurlijk al een hele goede eerste indruk van hem, hij behandelde hem nu alsof het zijn zoon was. Hij vroeg aan mijn ouders of ze bleven eten en zo zaten we even later met zijn viertjes aan tafel met Lexie in de wipper ernaast.
 
Ineens werd het me allemaal een beetje teveel en begon ik te huilen. 
'Sorry ik moet heel even naar buiten.' snikte ik en ik liep even bij de tafel weg. Mijn ouders keken elkaar verbaasd aan en Joost kwam achter me aan. 
'Lieverd? Wat is er aan de hand? Gaat het allemaal wel?' 
Ik knikte en ik begon te snikken. Hij sloeg zijn armen om me heen en knuffelde me. 
'Het is gewoon... Ik had nooit verwacht dat ik dit allemaal zou hebben. Het is alles waar ik ooit van gedroomd heb en het is echt geweldig, maar het voelt zo onwerkelijk.' 
Hij lachte en gaf me een kus op mijn voorhoofd. 
'Wat denk je van mij? Een paar weken geleden wist ik nog niet eens dat ik vader werd en nu heb ik niet alleen een prachtige vrouw, maar ook een prachtige dochter en de leukste schoonouders ooit. Echt, als er iemand dit verdiend heeft ben jij het.' 
 
Ik knikte en ik kuste hem, hij had helemaal gelijk.
 

Hoofdstuk 41
 
1 jaar later. 
 
'Mam? Ik ga hoor! Tot vanmiddag!' 
Ik hoorde mijn moeder vanuit het washok roepen en nadat ik Lexie nog een knuffel had gegeven, liep ik de deur uit. Niet te geloven dat ze alweer een jaar was, we hadden geen baby meer in huis maar een dreumes die de hele dag 'Papa' en 'Oma' riep en door het huis rende. 
Tja, dat waren de enige twee woordjes die ze wilde zeggen, hoe vaak ik ook 'mama' tegen haar zei, ze bleef steevast Papa tegen ons beide zeggen en 'Oma' roepen als mijn moeder kwam. Het afgelopen jaar was voorbij gevlogen en ik was gewoon al een heel jaar moeder. Afgelopen weekend hadden we haar verjaardag gevierd. Helemaal in Flamingo thema, want sinds mijn vader een flamingo knuffel voor haar had gekocht, was ze helemaal wild van flamingo's. Ze was ontzettend verwend, had voor het eerst taart gegeten en werd door iedereen helemaal plat geknuffeld. 
 
Ik voegde in op de snelweg en reed richting de stad, waar ik een hele leuke afspraak had. Na het feestje van afgelopen week, stond er namelijk nog een ontzettend leuk groot feest op de planning. Toen Lexie een half jaar was, kwam ik beneden nadat ik haar naar bed had gebracht en bij het naar beneden lopen, zag ik dat de trap en de hal vol stonden met allemaal waxine lichtjes. Eenmaal in de woonkamer stonden overal rode rozen en in het midden van dat alles zat Joost op zijn knieën. Natuurlijk zei ik ja en nu een half jaar later, zat ik in de auto om mijn trouwjurk op te halen. Ergens voelde het wel een beetje gek. Ik was nog maar net in de dertig en ging al voor de tweede keer trouwen, maar diep in mijn hart wist ik dat dit ook de laatste keer zou zijn. Met Joost klopte alles gewoon, ik voelde me nergens onzeker over, we konden ontzettend hard lachen samen en ik wist zeker dat ik voor altijd bij hem wilde blijven. 
 
Ik parkeerde mijn auto en liep de winkelstraat in. Nietsvermoedend liep ik door de straten, toen ik ineens iemand op mijn schouder voelde tikken.
Ik draaide me om en schrok: 'Thomas?' Hij lachte en stak zijn hand op. 
'He Flo!' Ik schrok van hoe hij eruit zag. Hij was altijd een knappe man geweest, niet zo knap als Joost, maar met zijn blonde krullen en kuiltjes in zijn wangen had hij zijn jongensachtige uitstraling behouden. Maar daar was niets mee van over. Zijn hoofd was kalend, hij had rimpels en hij zag er heel erg slecht uit. 
 
'Hé, gaat het wel goed met je? Je ziet er slecht uit.' flapte ik eruit. 
Hij zuchtte: 'Ik weet het Flo, het afgelopen jaar was zwaar. Ik had nooit bij je weg moeten gaan. Het spijt me ontzettend. Ik zag niet in wat ik had en heb me als een lul gedragen.' 
'Ja dat klopt.' zei ik, terwijl ik mijn armen over elkaar heensloeg. 
'Hoe is het met Danielle en je zoon?' 
Hij keek me aan en trok wit weg. 
'Ik mag Samuel niet meer zien. Danielle is met hem vertrokken nadat ik een foutje had gemaakt. Ze woont aan de andere kant van het land.' 
Ik wilde het erg voor hem vinden en medelijden met hem hebben. Maar het enige wat in mijn hoofd opkwam is: Lekker voor je. Dat is je verdiende loon. 
 
'Hoe gaat het met jou Florine? Je ziet er geweldig uit. Ik hoorde dat je een dochter hebt gekregen?' 
Ik knikte. 'Ja, jouw vreemdgaan was het beste dat me ooit is overkomen. Ik heb een dochter, een man die ontzettend veel van me houdt en ik ga nu mijn trouwjurk ophalen. Dus als je me wilt excuseren.' 
 
Zijn mond viel open en ik moet toegeven dat het heerlijk voelde om hem zo te zien. Hij had mij laten vallen toen ik hem het hardste nodig had en stiekem was ik daar nu wel heel erg blij om. Want mijn leven had niet nog beter kunnen uitpakken dan nu en dat was iets wat ik destijds nooit verwacht had.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epiloog.
 
Ik legde Lexie in haar bedje en liep zachtjes de kamer uit. Een warme bries ging door de kamer en ik liep naar het balkon waar Joost stond te wachten. Ik ging achter hem staan en sloeg mijn armen om zijn middel. 
'Wat is het prachtig hier, wat een ontzettend goed idee was het van je om hier op huwelijksreis te gaan.' 
 
Hij draaide zich om en kuste me. 
'Heb je enig idee hoe gelukkig het me maakt dat jullie hier bij me zijn?' 
Ik lachte 'Nou, ik heb ergens wel een idee ja.' 
Hij rolde met zijn ogen en trok me naar zich toe, waarna hij me zoende. 
'Slaapt Lexie?' mompelde hij, waarna ik knikte. 
'Mooi zo.' zei hij en hij tilde me op en legde me op bed, waar we doorgingen met elkaar zoenen en we de kleding van elkaars lichaam trokken. Het duurde niet lang, maar het was even perfect als anders en toen we even later tegen elkaar aan aan het uithijgen waren, streelde hij ineens door mijn haar. 
 
'Ik wil nog een kind met je.' fluisterde hij. 
Ik draaide me om en keek hem verbaasd aan. 
'Hé? Meen je dat nou?' 
Hij knikte: 'Ja, ik wil niets liever dan nog zo'n geweldig kind van ons samen.' Ik lachte en gaf hem een kus. Ik pakte zijn hand en liep met hem naar de badkamer. Ik rommelde wat in mijn toilettas en haalde er een pilstrip uit. Hij hield zijn hand omhoog terwijl ik alle pillen eruit drukte en keek toe hoe hij ze allemaal door de wc spoelde. Het voelde spannend, wat als het weer niet zou lukken? Of als het weer een hele tijd zou duren? Maar diep in mijn hart wist ik dat het niet uitmaakte. Het was een nieuw begin en we zouden dit helemaal samen gaan doen. 
 
'Nou mevrouw, zullen we dan meteen maar even gaan oefenen?' 
Ik lachte, ja natuurlijk! Wat oefenen kan nooit kwaad!' We liepen naar het bed en gingen samen liggen. Maar net toen we weer wilden beginnen, hoorde ik het mooiste stemmetje ter wereld iets zeggen. 
'Hoorde je dat?' zei ik.  
Joost knikte en de tranen schoten in mijn ogen. Ik luisterde goed en hoorde het nog eens. Daar was dat woordje wat ik al die jaren het allerliefste had willen horen. 
 
'Mama' 
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